
7. Jezus is de Genezer 
 
   Kernboodschap sketch: Achter ieder litteken zit een verhaal van kracht 
 
    Karakters:  

-          De Enige Echte Ezel 
-          Scheef Schaap 

  
    Benodigdheden 

-          Outfits/attributen voor de personages van deze week 
-          Een (nep)microfoon 
-          Een wandelstok 

 Van achteren hoor je de ezel heel hard AU!!! Het scheve schaap komt oplopen. 

 Scheve schaap: hoorden jullie dat? Enige echte ezel? Gaat het daar? 

 Hinkelend komt de enige echte ezel oplopen. 

De Enige Echte Ezel: Ieyauuhhh ieyauuuhhh. Ahh vervelende in de weg liggende steen. Dat 
is nu al de derde keer dat ik mijn poot daaraan stoot... 

SS: Ohh ezeltje toch! Een ezel stoot zich toch nooit twee keer aan dezelfde steen? 

EEE: Een beetje verdrietig Nou ik stoot me dus drie keer aan dezelfde steen. Straks heb ik net 
zoals jij voor altijd een manke poot. 

SS: Geen zorgen! Daar is misschien wel wat meer voor nodig dan een in de weg liggende 
steen. Of je moet je nu nog een vierde keer stoten aan dezelfde steen gniffelt 

EEE: Nou dat is niet grappig scheef schaap. Hoe kan het nou dat ik zo onhandig ben. Alle 
andere ezels stoten zich nooit twee keer aan dezelfde steen en ik kom hier met m’n lompe 
hoeven en doe het drie keer. Straks stoot ik me zelfs wel nog een vierde keer aan die steen! 

SS: Ach Enige Echte Ezel, je bent gewoon een beetje onhandig. Dat maakt toch niet uit? 

EEE: Dat maakt wel uit! Heb je ooit van een Ezel gehoord die onhandig is maar wel beroemd 
is geworden? 

SS: Ga anders even zitten Enige Echte Ezel, dan kun je je poot even wat rust geven. 

De Enige Echte Ezel gaat zitten. 

EEE: Hopelijk is de bult niet blijvend, zo kan ik me anders nooit meer vertonen als presentator. 

SS: Weet je Enige Echte Ezel. Het geneest sowieso! En als er een litteken overblijft is dat juist 
iets waar je trots op moet zijn. Mijn herder zegt altijd dat achter ieder litteken een verhaal van 
kracht zit. 

EEE: Puh, klinkt het verhaal van de Ezel die zich drie keer stootte aan dezelfde steen krachtig? 

SS: Het ligt eraan hoe je ernaar kijkt Enige Echte Ezel. Het verhaal over hoe ik mank ben 
geworden bijvoorbeeld zou een verhaal kunnen zijn waarin ik heel onhandig was. 



EEE: Hoe ben jij mank geworden dan Scheef Schaap? 

SS: Er hingen hele lekkere appels aan een boom waar we voorbij liepen. Ik was zo afgeleid 
door wat er hing dat ik helemaal niet meer lette op de weg. En toen ben ik in een kloof gevallen. 
De herder heeft me er toen uit moeten tillen omdat ik zelf niet meer kon lopen. 

EEE: Maar hoe is het dan een krachtig verhaal geworden? 

SS: Nou, ik voelde mezelf de eerste paar dagen na de val heel zielig. Ik schaamde me omdat 
ik scheef zou lopen. Maar de herder en de andere schapen hebben mij toen heel veel 
geholpen. Ten eerste was het al krachtig van de herder dat hij mij uit de kloof heeft getild. Want 
wij schapen zijn best wel zwaar. En doordat hij daarna mijn wonden heeft verzorgd en mij heeft 
aangemoedigd te blijven lopen heb ik weer kracht gekregen. Mijn wonden werden een manier 
om meer op de herder te vertrouwen en leunen. 

EEE: Woww Dit verhaal kan ik gebruiken voor een reportage! Met als titel: “Achter ieder litteken 
zit een verhaal van kracht”. Mag dat? 

SS: Ja hoor, mijn verhalen mag je altijd doorvertellen! Daar kunnen andere mensen ook van 
leren dat het niet erg is om zwaktes te hebben. Door te laten zien dat je niet perfect bent heb 
je mij een mooi verhaal laten vertellen. Jij kan je eigen verhaal gebruiken. Weet je nog dat ik 
je ooit hebt verteld dat jij ook een herder hebt? 

EEE: Ah ja God is als een herder voor mij! 

SS: Precies! Een herder die wanneer dingen bij ons misgaan komt om ons te helpen en te 
genezen!  

 

   LIEDJE 

7. Genezer (Lilli en de OC) 
Maria Magdalena 
Lied 

1. Maria sprak hij en plots scheen in mijn duisternis 
een stralend licht, een verblindend licht. Ik kan het 
niet bevatten, kan het niet begrijpen. Maar ik weet 
dat Hij leeft, want ik heb Hem zelf gezien. 
 
Refrein: Jezus leeft! Jezus leeft! Jezus leeft, Alleluia! 
(2x) 
 
2. (Maria Magdalena) Hij houdt zoveel van mij, 
verdwenen is de pijn. Geloof me Hij leeft, en de dood 
zal niet meer zijn. (2x) 

 

 


