
4. Jezus is de Redder 
 
    Kernboodschap sketch: We kunnen onszelf niet redden, we hebben een redder nodig.  

 
    Karakters: 

• Zalig Zwijntje 
• Woeste Wolf 

 
    Benodigdheden: 

•  Outfits/attributen voor de personages van deze week 
• Appel 
• Een bal 
• Een blauw doek dat als water kan worden gebruikt  
• Bordje met ‘Rivier’ 
• Tak of touw 

 
De tekst in het paars kan ook worden weggelaten, en in plaats van het in de sketch te 
verwerken, kan dit gedeelte verteld worden bij de verwerking. De sketch dient als opzet voor 
de catechese.  
 
Zalig zwijntje is smakkend een appeltje aan het eten. Hij geniet ten volle van appeltje. De 
wolf komt na een tijdje als een breed gebouwd persoon mysterieus aanlopen. 
  

Woeste Wolf: Lekker aan het eten zwijn? Ik lust ook wel een hapje! (wrijft over zijn buik en 
komt langzaam dichterbij). 

Zalig Zwijntje: (krimpt steeds meer in elkaar) hm, hm.  

WW: Ik heb sinds vanochtend niet meer gegeten! (komt nog een stapje dichterbij) 

ZZ: Oh, (kijkt omhoog naar de wolf, en krimpt daarna nog meer ineen) nog helemaal niets? 

WW: Nee, ik heb echt enorme honger! 

ZZ: (slaat de handen voor het gezicht en rilt uit angst) 

WW: Hey zwijn? Zwijntje? (komt heel dichtbij met zijn hoofd bij het hoofd van het zwijn) Is er 
iets? 

 ZZ: (schrikt zich een hoedje en gilt) Aahh! 

WW: (schrikt ook) Oeeeh! 

ZZ: AAAAAAAHHHHH eet me niet op!!!  

WW: Huh? Eet me niet op? Waar heb je het over? Ik had het over je appel hoor! 

ZZ: Mijn appel? Maar je bent een wolf… die eten toch geen appels? (kijkt vragend naar de 
wolf) 

WW: Nou ik toevallig wel, want ik ben een vegetarische wolf. 



ZZ: O, daar heb ik nog nooit van gehoord.  

WW: Nou ik ben er dus een. Leuk je te ontmoeten. Ik ben Woeste Wolf, we zijn hier net komen 
wonen 

ZZ: Hoi, Ik ben Zalig Zwijntje. 

WW: Wil je misschien samen spelen? 

ZZ: Eh, jahoor, wat wil je doen? 

WW: Wil je misschien overgooien?  

ZZ: Ik kan het niet zo heel goed, maar ik wil het wel proberen   

WW+ZZ gooien over, gaat een beetje onstuimig, gaat helemaal mis, WW is echt super 
enthousiast. kan je leuke grappen en een leuke scene van maken. Op een bepaald moment  
gooit zalig zwijntje een hoge bal, Ik zijn enthousiasme kijkt WW niet waar hij loopt en hij valt in 
het water.  

WW: Ahhhhh help. Help  

ZZ: O nee Woeste Wolf! Ik kom je redden. Hoe ga ik dat doen? Ziet tak of touw. Hier! Ik kom 
eraan Woeste Wolf 

WW: Heeellp ik wordt bijna weggesleurd door de stroming!  

ZZ gooit touw of steekt tak uit  

ZZ: Hier Woeste Wolf, pak vast!  

Met moeite trekt ZZ WW uit het water. Dan vallen ze allebei neer op de grond van de moeite . 
Nadat ze een beetje zijn bijgekomen zegt zz:  

ZZ: Poe dat was spannend  

WW: Dankjewel Zalig Zwijntje dat je me hebt gered. Ik kon mezelf niet redden, die stroming 
was zo sterk.  

ZZ: Graag gedaan 

WW: Weet je Zalig Zwijntje, je doet me aan Jezus denken?  

ZZ: Echt?? Hoe dan? 

WW: Nou, Jezus heeft ons ook gered toen we in nood zaten. We waren gescheiden van Hem 
door zonde, en konden niet meer zelf bij hem terug komen, zoals ik net zelf niet terug op het 
land kon komen.  

ZZ: O ja, dat klopt!!  

WW: Maar Jezus die kwam naar de aarde om ons te redden, zodat we weer veilig en voor 
altijd bij Hem kunnen zijn! 

ZZ: Jezus is echt zo cool. Dank U lieve Jezus! 



WW: Ja dank U lieve Jezus! Begint te rillen; brrrr ik heb het wel koud gekregen 

ZZ: Dat snap ik, kom dan gaan we snel naar huis droge kleren aantrekken, dan kan ik gelijk 
zien waar je woont, en dan kun je me daarna helpen om beter te gooien.  

WW: Dat vind ik een goed idee 

ZZ en WW lopen af 

 

   LIEDJE 

4. Redder Jezus Uw liefde is zo 
groot (CD, blessings)  

1. Jezus Uw liefde is zo groot, U maakt mij vrij en 
overwint de dood.  
U bent de vredevorst het lam op de troon, U bent de 
koning Gods geliefde zoon. 
Refrein: 
Ik zegen uw naam, Jezus, God die mij bevrijdt, ik 
zegen uw naam, Jezus, U kent de weg voor mij, ik 
zegen uw naam, Jezus, geef dat ik versta, ik zegen U, 
zegen U, wat U mij zegt is waar. 
2. Jezus, U verlost van dood en schuld, U bent het 
leven het licht dat mij omhult. U bent de waarheid, 
het licht dat mij bevrijdt, u bent de weg die naar de 
Vader leidt.  
Refrein 
Refrein 2: 
Wij buigen voor u, j 6, redder goed met ons, wij 
zingen voor u, jezus, heer die ons verlost, wij 
zegenen u, jezus, geeft dat wij verstaan, wij loven u, 
loven u, wat u ons zegt is waar.  

 


