
19. Jezus is de Barmhartige Rechter 

 
    Kernboodschap: Werken van Barmhartigheid doen uit liefde 
 
    Karakters: 

• Zalig Zwijntje 

• Bezige Bij  
  
    Benodigdheden: 

• Outfits/attributen voor de personages van deze week 

• Bezem 

• Stoel 
 

ZZ is aan het vegen, lekker op haar gemak terwijl ze een beetje neuriet en knort.  

ZZ: Knorknor Toch fijn om even dit stukje grond wat meer stofvrij te maken zodat de voeten 

van de mensen die hier lopen minder vies worden. Knorknor 

BB komt gehaast oprennen en loopt tegen ZZ aan. ZZ laat de bezem met een knal op de 

grond vallen 

ZZ: AUUU! Oeh dat deed pijn! Knorknor 

BB: Ohh neee sorry Zzzzzalig Zzzzwijntje! Ik had je niet gezien! Ik heb het weer eens weer 

heel erg druk! 

ZZ: Maar natuurlijk heb je het weer druk Bezig Bijtje! Waar heb je het vandaag druk mee?  

BB: Loopt druk heen en weer en blijft rondjes om ZZ heen lopen terwijl het gesprek 

doorgaat. Nou ik heb in de Bijbel gelezen, zoals ik van jou heb geleerd, en toen las ik over 

de werken van barmhartigheid. Heb jij daar wel eens van gehoord?  

ZZ: Ja volgens mij wel! Maar ik ken ze niet helemaal precies uit mijn hoofd geloof ik…  

BB: Nou, er zijn dus zeven werken van barmhartigheid. Dingen die Jezus zegt dat we 

moeten doen. Ik had gelezen over de hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken geven, 

vreemdelingen opvangen, naakten kleden, de zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en 

de doden begraven. En toen dacht ik, dit ga ik meteen doen! Dus ik heb vanochtend 

honingkoekjes gebakken, nieuwe honingthee gemaakt, ik heb de logeerkamer weer 

helemaal schoongemaakt voor als er gasten komen, ik heb… 

ZZ: Wowwowwow Bezig Bijtje! Dat is inderdaad al heel veel. Ik kan me goed voorstellen dat 

je het dan druk hebt. En waar ben je nu dan naar op weg? 

BB: Praat heel snel achter elkaar zonder goed adem te halen. Naar de begraafplaats om 

bloemen neer te leggen bij een achter-achter-oom die is overleden! En daarna wil ik nog 

naar het ziekenhuis en daarna naar de winkel om brieven te kopen die ik wil sturen naar de 

gevangenis en daarna… BB heeft veel te weinig ademgehaald en valt flauw in ZZ’s armen.  

ZZ: zet BB op een stoel neer en slaat voorzichtig op het gezicht van BB. Ik denk dat je het 

misschien iets te druk hebt nu BB. Haal eens even een paar keer rustig adem! Adem in door 

je neus, en uit door je mond. ZZ doet het voor en knort daarbij een beetje.  

BB: Ademt overdreven mee met ZZ. Moet ik er ook bij snurken? 



ZZ: Neenee, ik knor Bezig Bijtje, omdat ik een varken ben!  

BB: Oh… Ademt overdreven door zonder te knorren. Is het zo goed dan? 

ZZ: Ja zo is het goed! Maar zeg BB, waarom doe je al deze dingen eigenlijk?  

BB: Omdat ik in de Bijbel had gelezen dat dat moet! Daarom doe ik het!  

ZZ: En waarom prop je al die verschillende dingen op een dag? 

BB: Omdat ik het snel af wilde hebben zodat ik daarna anderen dingen kan doen zoals zelf 

koekjes eten of logeren bij Blije Bij, mijn neefje.  

ZZ: En doe je alle taakjes die je hebt bedacht dan eigenlijk wel met liefde Bezige Bij?   

BB: Met liefde? Wat bedoel je daarmee? 

ZZ: Nou, dat je het doet omdat je anderen ermee wilt helpen bijvoorbeeld.  

BB: Daar had ik niet over nagedacht… Ik doe het gewoon omdat het moet! Jij bent toch aan 

het bezemen?  

ZZ: Jaa ik was aan het bezemen inderdaad. Wel een beetje omdat het moet natuurlijk, maar 

vooral omdat ik wil dat mensen geen vieze voeten krijgen.  

BB: Waarom wil jij eigenlijk die mensen en andere dieren dienen?  

ZZ: Nou Bezige Bij, omdat Jezus zegt: Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van 

mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan (Mt. 25, 40b).’ Dat gaat over de werken van 

Barmhartigheid. Dus als ik iets doe voor iemand, doe ik het ook voor Jezus!  

BB: Is iets doen uit liefde dan eigenlijk ook dat als je iets doet, dat je het een beetje doet 

voor Jezus? 

ZZ: Ja precies! Dus niet dat je iets alleen maar doet omdat het moet, of wanneer je heel 

gestrest bent. Want als je gestrest bent… 

BB: Onderbreekt ZZ Dan is er geen ruimte meer om het uit liefde te doen!  

ZZ: Ja precies! Het is belangrijk dat we de dingen die we doen, doen met liefde. Jezus vind 

het belangrijker dat je dingen doet uit liefde, dan dat je zoveel mogelijk dingen achter elkaar 

doet maar daarbij helemaal niet nadenkt over waarom je het doet en dan bijvoorbeeld tegen 

iemand aan loopt die daardoor pijn heeft.  

BB: Dingen doen uit liefde, ik zal proberen om het te onthouden. En sorry nog dat ik tegen je 

aan liep  

ZZ: Geen probleem, ik ben blij dat we daardoor konden praten!  

BB: Ik ook! Nou, dan ga ik maar weer, want ik wil eigenlijk wel iemand bezoeken die het 

moeilijk heeft.  

ZZ: Dat is een geweldig idee. Doei!  

 

  



    LIEDJE 
 

19. 
Barmhartige 
rechter 

Diep in Mij (1000 
Ideeën)  

Diep in mij oe-oe-oe en voor mij oe-oe-oe waar ik ga 
of sta, klinkt een heel groot JA! Diep in mij oe-oe-oe 
en voor mij oe-oe-oe waar ik ga of sta, klinkt een 
heel groot JA! 
 
God zegt JA! Dabidoedoebdoe - dabidoebij! Ik ben zo 
blij! God zegt voor altijd JA! Dabidoedoebdoe - 
dabidoebij! Hij houdt van mij! 
 
1. Het mens geworden JA dat God ons geeft is Jezus 
Christus zelf, want al wat God beloofd heeft is in 
Hem, in Hem vervuld!  
 
2. En daarom zeggen wij ‘Amen’ door Hem op al wat 
God ons deed. Wij zeggen ‘JA’ en ‘Amen’ door Jezus 
onze Heer!  
 
Ja, ja, ja, Jezus Christus, is Gods JA, zijn JA voor ons.  
 
IGEN! YES! HI! SI! KEN! NAÁM! EVET! OUI! 

 

 


