
1. Jezus is jouw beste Vriend 
    

    Kernboodschap sketch:  
    Enige Echte Ezel beseft dat Jezus altijd bij hem wilt komen (Verhaal Zacheüs) 
 
   Karakters: 

-          De énige echte Ezel 
-          Zalig Zwijntje 

  
   Benodigdheden: 

-          Outfits/attributen voor de personages van deze week 
-          Een (nep)microfoon 

 

De énige echte Ezel en het Zalig Zwijntje komen op. De énige echte Ezel heeft een 
microfoon vast waarmee hij/zij als een interviewer het gesprek zal gaan leiden door de 
microfoon heen en weer te bewegen tussen zichzelf en Zalig Zwijntje 

De énige echte Ezel: Dames en heren, jongens en meisje! Welkom bij het allereerste 
IHAAAH-interview van onze bijeenkomsten door de énige echte Ezel. Vandaag staat voor mij 
‘zalig Zwijntje’ met wie ik het zal hebben over het Bijbelverhaal waar we vandaag naar 
hebben geluisterd. Zalig Zwijntje, kunt u kort wat vertellen over uzelf aan mij, ‘de enige échte 
Ezel’, en natuurlijk ook aan het publiek? 

Zalig Zwijntje: Doet een stapje naar voren. Ohh umm, nou knor knor, ja hoor. Ik ben dus 
knor Zalig Zwijntje. Ik hou van eten. Alle soorten eten wel. En verder knor knor hou ik ook 
van buiten zijn, knor in de modder. Of een andere omgeving waar ik goede verzorging van 
mijn vacht kan krijgen. 

EEE: Dankje Zalig Zwijntje. Ik zal mezelf natuurlijk ook nog even voorstellen. Gaat recht voor 
Zalig Zwijntje staan. Ík ben dus de énige echte Ezel. En ik hou wat minder van eten. We 
moeten denken aan het figuur. Maar ik houd ook erg van buiten zijn. Mijn lievelingsomgeving 
is een wei of IEHAAAder stuk grond met gras. Ik ben erg goed in rennen, tillen, dansen, 
mooie bloemen uitzoeken, steigeren, zingen, tappen met mijn poten doet een tapdansje, en 
nog veel meer. 

ZZ: Kijkt achter de Ezel vandaan Wauw dat zijn wel erg veel dingen… Ik ben wel goed in 
knor knor, eten denk ik. 

EEE: Stapt opzij zodat Zalig Zwijntje weer goed te zien is. Ik had geen vraag gesteld over 
waar jíj goed in bent Zalig Zwijntje. En ik doe hier het IHAAAH-interview. 

ZZ: Ohh sorry. Maar ik dacht dat ik me moest voorstellen? 

EEE: Nee nu niet meer. Laat het IHAAAH-interviewen aan mij over okay? 

ZZ: Is goed, knor knor sorry. 

EEE: Dankje. We gaan over naar het belangrijke onderdeel van vandaag: terugblikken op de 
Bijbeltekst waar we naar hadden geluisterd. Eerste vraag: Waar klom Zacheüs in? A: een 
ladder, B: een hijskraan, C: een boom? Steek je hand op als je denkt antwoord A. Zwijntje 
steekt hand op maar doet hem meteen weer omlaag als ze ziet dat niemand anders de hand 
omhoog steekt. Steek je hand op als je denkt antwoord B. Zwijntje kijkt twijfelend om zich   



En het juiste Antwoord is IHAAA C!. 

ZZ: Dus is dan knor knor AAA, of antwoord C goed? 

EEE: Antwoord IHAAA C 

ZZ: Kijkt een beetje verward. Umm... knor knor Okay dan. Dus de boom? 

EEE: IEJAAAA. Natuurlijk een boom. Er was toch nog helemaal geen hijskraan of een ladder 
in die tijd. 

ZZ: Nou volgens mij waren er wel al ladders in die tijd hoor knor knor 

EEE: Ssjt zalig Zwijntje. Hij klom in een boom okay. Hij wilde heel graag IEEEEJezus zien. 
Maar niemand vond hem aardig omdat hij tollenaar was en heel veel geld vroeg aan andere 
mensen. Dus je snapt natuurlijk wel dat niemand hem erdoor liet. Hij verdiende het helemaal 
niet om Jezus te zien. En dan om de aandacht te trekken klimt hij in een boom. 

ZZ: Enige Ezel, volgens mij deed Zacheüs het niet om de aandacht te trekken. Knor knor. 
Want in een boom tussen de bladeren zit je juist best wel verstopt. Volgens mij knor wilde hij 
gewoon heel graag Jezus zien. 

EEE: Ten eerste: Ik ben de énige ECHTE Ezel. En ten tweede, mm hij verstopte zich 
misschien wel inderdaad IEJAAA… als je zo onaardig bent en geld steelt van anderen dan 
wil IEEEJezus je natuurlijk niet zien. 

ZZ: Maar waarom zou Jezus dan vragen of Zachëus uit de boom wilt komen en zelfs samen 
met wilt eten? 

EEE: Kijkt streng/boos. ÍK stel hier de vragen Zalig Zwijntje. Kucht en stelt heel serieus de 
vraag: Waarom zou IEEEEJezus iemand die in een boom zit en geld steelt van mensen 
vragen of Hij in zijn huis mag verblijven? 

ZZ: Moet ik daar nu antwoord op geven? 

EEE: IEJAAAA. Beweegt microfoon niet naar mond van Zalig Zwijntje. 

ZZ: knor knor. Okay, nou ik denk… Wordt onderbrokén door énige echte Ezel 

EEE: Neehee, waarom praat je nou? Ik ging zelf antwoord geven! 

ZZ: Ohh, knor knor, maar je zei ja? 

EEE: IEJAAAA nee hoor. 

ZZ: Oh knor knor, sorry. 

EEE: Nou ik denk dus dat Jezus op bezoek wilde komen bij Zacheüs zodat hij hem eens 
even stevig toe kan spreken. Kan zeggen dat Zacheüs helemaal niet goed bezig is als hij als 
tollenaar heel veel geld van arme mensen afneemt en het allemaal zelf houdt. En dat 
niemand hem aardig vindt. 

ZZ: Maar enige echte Ezel, Jezus houdt van ieder mens knor knor. 

EEE: IEJAAA dat is waar. Maar dan kan hij toch beter op bezoek bij mensen waar hij van 
houdt én die ook goede dingen doen? 



ZZ: Ik denk dat Jezus beter op bezoek kan bij mensen die soms dingen fout doen. En dan 
vrienden met hen kan worden zodat ze eindelijk een keer een goede vriend hebben. Knor 
knor en Jezus leert ze dan hoe ze kunnen liefhebben. En dan kunnen zij ook een goede 
vriend worden van Jezus. En van andere mensen natuurlijk. 

EEE: Jij bent eigenlijk wel slimmer dan ik dacht Zalig Zwijntje. Hoe weet jij dit allemaal? 

ZZ: Ik had in de Bijbel gelezen, daar staat: ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft 
liefgehad’ knor knor (1 Joh. 4, 19). Zacheüs ging lieve dingen doen voor andere mensen 
nadat Jezus bij hem was gekomen en samen met hem had gegeten.  

EEE: Dus die mensen moeten iets fout doen, en dan pas komt IEEEJezus op bezoek? 

ZZ: Nee Jezus houdt van ieder mens. Hij wilt altijd bij ze op bezoek komen. Speciaal op 
momenten waarop het niet zo goed gaat. Bijvoorbeeld als ze iets fout doen, zoals Zacheüs. 
Maar ook als ze zich niet zo goed voelen wil Jezus dicht bij ze zijn. 

EEE: Dus Jezus wil bij de mensen komen als ze blij zijn en niks fout doen, maar ook als ze 
zich verdrietig of boos voelen? Of IEEEEJAATS fout heb gedaan? 

ZZ: Precies! Knor knor. En dat is fijn want we doen allemaal best wel eens iets fout als je 
erover nadenkt. Je kunt zelfs duizend keer dezelfde fout maken en Jezus wil nog steeds bij 
je komen. 

EEE: Wat bedoel je duizend keer? Een ezel stoot zich nooit twee keer aan dezelfde steen! 

ZZ: Nou stel het gebeurt toch een keer, knor knor dan is Jezus nog steeds je beste vriend. 

EEE: Mooi gezegd! Gaat weer over op zijn officiële interview stem. Ik dank u voor uw tijd en 
wijsheid Zalig Zwijntje. Dat was het IEHAAAH-interview van vandaag. Wij schakelen terug 
naar …(de naam van degene die doorgaat met sessie). 

 

  LIEDJE 

1.Beste vriend Jezus dichtbij mij 

(CD, nooit meer 

alleen) 

1. Jezus dichtbij mij u maakt mij blij, Jezus mijn beste 

vriend. Jezus op uw liefde verlaat ik mij, op U vertrouw ik 

want uw liefde gaat nooit voorbij. 

Refrein: Ik vertrouw op U, bij U zal ik veilig zijn. Ik 

vertrouw op U, want U bent in alles nabij. 

2.Jezus wat U zegt blijft altijd waar, Jezus mijn beste 

vriend. 

Jezus U behoedt mij voor elk gevaar, en niets of niemand 

kan mij scheiden van U. 

Refrein 2x 

1. Jezus dichtbij mij u maakt mij blij, Jezus mijn beste 

vriend. Jezus op uw liefde verlaat ik mij, op U vertrouw ik 

want uw liefde gaat nooit voorbij. 

 


