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P
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L
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de Redder
Jezus is

SCHAAPSHERDER
ECHTPAAR 
JERUZALEM 
HEILIGE
PARADYS
MATTEUS
MARIA
PETRUS
APPEL
ROZEN
VREDE
EINDE
TOETS
FALEN
CAFE
TAFEL
PRYS 

SPAR
LUID
KRUIS
PATER
PLAN
HULST
FARAO
RUTH
STIL
MAAN 
LEA
ARK 
DOP 
AVE
EVA
ELI
FEE

"Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

heeft gegeven, 
opdat alwie in Hem gelooft 

niet verloren zal gaan, 
maar eeuwig leven zal hebben." 

(Johannes 3,16)

Wat heeft Jezus jou beloofd?
Zoek de woorden in de rijtjes op in de puzzel en streep ze door. De letters die overblijven 
vormen het antwoord. Schrijf deze op de regel onderaan.  


