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22e ZONDAG DOOR HET JAAR 
Evangelie: Lucas 14, 1. 7-14 

 

DE VOORNAAMSTE PLAATS? 
 

 

Referenties andere lezingen 
1e lezing:  Jezus Sirach 3, 17-18. 20. 28-29 
Antwoordpsalm: Psalm 68, 4-7. 10-11 
2e lezing:  Hebreeën 12, 18-19. 22-24a 

Achtergrondinformatie bij het evangelie 
De perikoop die in het Lucasevangelie volgt op het evangelie van vorige week zondag, heeft 
een centrale plaats in het reisverhaal van Jezus op weg naar Jeruzalem (Lucas 13, 31-35). 
Jezus zegt nu onomwonden dat Hij in Jeruzalem ter dood gebracht zal worden. In die stad, 
die Hem lief is, zal Hij als koning weliswaar worden binnengehaald maar een paar dagen 
later toch verworpen worden en aan het kruis genageld. Het evangelie van vandaag is weer 
een typisch maaltijdverhaal zoals we die bij Lucas vaker zien. Dit keer is Jezus niet bij 
tollenaars en zondaars te gast maar bij een belangrijke persoon. Zelfs bij diegenen waar de 
haatgevoelens ten opzichte van Hem steeds sterker worden, is Hij te gast. Het is sabbat en 
om de mensen te laten zien dat bij Hem de liefdevolle zorg voor de medemens belangrijker 
is dan het onderhouden van allerlei regeltjes, geneest Jezus eerst een man met waterzucht 
(zie vers 2-6). 
Jezus ziet dat de andere genodigden hun uiterste best doen om een belangrijke plaats aan 
tafel te bemachtigen (In Jezus' tijd worden geen stoelen maar ligbedden aan tafel gebruikt; 
vandaar dat er staat 'aanliggen'). 
Het is iets van alle tijden: graag de eerste en de belangrijkste willen zijn. Zoals altijd gebruikt 
Jezus een dagelijkse gebeurtenis om de mensen iets te leren. Hij vertelt een gelijkenis. Het 
gaat hier niet alleen om een gewone bruiloft maar om het hemelse bruiloftsmaal waar 
iedereen voor uitgenodigd is. God de Vader biedt ieder mens gratis zijn liefde aan en 
wanneer je die liefde aanneemt en vanuit die bron leeft, gaat het niet meer om de 
belangrijkste of de eerste plaats. Je weet je veilig en geborgen in God. Bij de houding van 
een christen past geen drang  naar status maar deemoed en nederigheid (= bescheiden over 
jezelf denken en spreken). Je weet dat je alles uit Gods hand hebt ontvangen en niets op 
basis van je eigen verdiensten. Wanneer je beseft dat je leven eerst om God draait en niet 
om jezelf, dan kan Hij je optillen in zijn liefde. Maar wanneer je je eigen ik centraal stelt in 
het leven, kan God je niet optillen. “Want al wie zichzelf verheft, zal vernederd worden” 
(Lucas 14, 11). De deugd van de nederigheid is belangrijk voor ons geloof, de grondslag voor 
het gebed: zie o.a. CKK 2559. 
In het tweede gedeelte spreekt Jezus over de gastvrijheid die zichzelf zoekt. Wij zeggen nog 

Voorbereiding voor de leiding 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&id=3744


www.samueladvies.nl 2 dhjc22 

wel eens: Voor wat, hoort wat. Hier is Jezus het zeker niet mee eens. Daarom suggereert 
Hij dat je geen welvarende mensen op je feestmaal uitnodigt want dan zouden zij jou terug 
kunnen vragen. Jezus vraagt ons een open hart te hebben voor de armen en misdeelden 
van deze wereld. Bij de echte liefde zoek je geen enkele vorm van vergoeding. Als je zelf 
Gods liefde hebt ervaren die je zomaar, zonder eigen verdiensten, ontvangen hebt, dan ga 
je anders met mensen om. Je gaat geen mensen uitnodigen om iets van hen terug te krijgen 
of om van hen te profiteren. Je doet dat gewoon uit liefde, bezorgdheid en vriendschap. 
God zelf zal je daarvoor rijkelijk belonen. 

Visueel materiaal 

(naar keuze) 

• Teken op een bord of stuk papier een bovenaanzicht van een (gedekte) tafel met 
acht  plaatsen eromheen. Bij één plaats vult u in: de Koning. De andere plaatsen laat 
u leeg. Vraag aan het begin van uw vertelling wie op welke plek aan deze feesttafel 
zou willen zitten. Waarschijnlijk zijn er meerdere kinderen die op de ereplaats naast 
de Koning willen zitten. Vertel dan het evangelie en vraag daarna op welke plaats 
Jezus je zou voorstellen te gaan zitten. 

• Indien de kinderen bij de kinderwoorddienst op stoelen zitten, zou u tevoren één 
stoel kunnen beplakken met een bordje: Belangrijkste plaats of Ereplaats. Kijk welk 
kind daar gaat zitten en vertel dan het evangelie. Let er wel op dat het kind dat op 
die plaats gaat zitten, niet als een ‘zwart schaap’ gezien wordt want wij mensen 
willen allemaal graag op de belangrijkste plaats zitten. 

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen 

• Zie deze zondag voor bijpassend werkje, puzzel en vertelplaat op de Samuel 
Advies site bij komende zondagen.  

• Knutselwerkjes zie Samuel Advies site): Puzzel ‘Niet meer ik maar Christus’ / 
Cadeautje (gratis) Gods liefde voor jou; Wil jij dat aan anderen doorgeven? 

• Laat de kinderen twee verschillende situaties uitbeelden: de eerste waar de koning 
aan tafel zit en de gasten die binnenkomen elkaar verdringen om op de belangrijkste 
plaatsen naast de koning te gaan zitten. De koning moet dan ingrijpen en gasten van 
plaats laten verwisselen. Bij de tweede situatie blijven de gasten geduldig afwachten 
tot de koning aangeeft wie waar mag zitten. Hoe gaat dat wanneer jij op een feestje 
uitgenodigd bent? 

• Maak 12 verschillende kaartjes: op zes ervan zet u voorbeelden van nederigheid en 
op de andere zes voorbeelden van hoogmoed (b.v. Ik zal je even helpen. Wat heb jij 
dat goed gedaan! Gaat u maar eerst naar binnen/ Dank je wel!…/ Ik ben de beste in 
rekenen. Ik ga toch niet die viezigheid opvegen! Ik mag als eerste dat 
computerspelletje doen/ Ik wil vooraan! …) Verdeel de kinderen in kleine groepjes 
en geef ieder groepje de 12 kaartjes door elkaar. Laat ze samen uitzoeken en 
overleggen welke kaartjes bij nederigheid en welke bij hoogmoed horen. Welke 
houding past bij een vriend(in) van Jezus? Hoe heeft Jezus zelf nederigheid laten 
zien? 

  

https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/werkje/niet-meer-ik-maar-christus-aw318/
https://www.samueladvies.nl/werkje/cadeautje-gods-liefde-voor-jou-nt227/
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Liederen 

• De minste plaats (Wim Hakvoort, zie liederen Samuel site) 

• Welkom, welkom kom erbij 

• Alle kinderen mogen komen 

• Het is voor niets (Jan Visser, musical Lang leve in de gloria) 

• God heeft de wereld zo liefgehad (Elly & Rikkert Zuiderveld,  
         zie Een boek vol liedjes 2) 

 

 
 

Welkom 
Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter te leren 
kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of 
presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen 
plakken. 

Inleidend gesprek met spiegelverhaal 
Vroeger bestond in sommige kerken de mogelijkheid om voor een bepaald bedrag een 
plaats in de kerkbank te reserveren. De plaatsen waren dan ook genummerd. Er was 
achter in de kerk een speciale bank voor de armen (die geen plaats konden betalen). Dit 
werd aangegeven door middel van een bordje. In een zekere kerk zag men in die bank 
vaak een man zitten die, als het winter was, altijd een dikke jas met een bontkraag droeg! 
Die man bleek de notaris te zijn. Als de koster rondging om te collecteren, deed hij vaak 
een opgerold bankbiljet in het zakje. Mocht de koster die bank overslaan, dan wenkte de 
notaris met zijn hand en werd het zakje goed gevuld. 
“Waarom neemt u toch niet plaats in een van de andere banken vooraan?” werd hem 
wel eens gevraagd. Toen vertelde hij dat hij niet wilde dat er onderscheid gemaakt werd 
tussen de mensen in de kerk. Hij wilde gelijk zijn aan de armen! 
(Waar gebeurd verhaal!) 
 
De meeste mensen hadden een grote bewondering voor die man. Luister maar naar wat 
Jezus hierover zegt in het evangelie. 

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee? 
Niemand heeft het recht zich meer of beter te voelen dan een ander. Gods liefde ontvang 
je gratis en we mogen allemaal zijn kinderen zijn. Iedereen wordt geroepen deze liefde ook 
van harte aan anderen door te geven. 

Gespreksvragen 
Wat is de sabbat? 
Gaat een vriend van Jezus op zoek naar de eerste en belangrijkste plaats? 
Wie zouden wij, volgens Jezus, eigenlijk moeten uitnodigen op een feest? 

Viering van de kinderwoorddienst 

https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/liedjes/
https://www.youtube.com/watch?v=qO7zwrLsb-Y
https://www.youtube.com/watch?v=Frbl0UKAjgs
https://www.youtube.com/watch?v=fOzv6ChMMhI
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Praktische toepassing 
Bespreek met de kinderen hoe zij omgaan met het uitnodigen van vriendjes en 
vriendinnetjes om te spelen en/of voor je verjaardagsfeest. Meestal vraag je iemand die jou 
ook terugvraagt. Wie wil deze week eens proberen met een kind af te spreken dat bijna 
nooit uitgenodigd wordt en buiten de groep valt? 

Lied en/of verwerking 
Voor suggesties: zie boven. 

Afsluiting 
Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één artikel 
van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof’ van Jan Visser (zie muziekbundel: Zingen maakt 
blij). De voorbede kan samen met de kinderen gebeden worden als slot van de 
kinderwoorddienst of samen met de volwassenen in de kerk. Het mooiste is wanneer de 
kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk. 

Thema 
Op de eerste plaats?  

Liederen 
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van deze 
zondag. 

(zie voor de oraties het Altaarmissaal) 

Evangelie 
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven. 

Voorbede 
Bidden wij tot God, voor wie ons welzijn op de eerste plaats komt. 

1. Voor hen die een belangrijke plaats bekleden binnen uw Kerk, dat zij eenvoudig van 
hart mogen blijven. 

2. Voor alle leiders van de wereld, dat zij eerlijk en rechtvaardig zullen zijn tegenover 
iedereen. 

3. Voor kinderen voor wie geen plaats is in het hart van hun ouders, dat zij liefdevol 
door anderen opgevangen mogen worden. 

4. Voor ons allen, dat wij niet steeds de belangrijkste willen zijn maar aan God en zijn 
liefde de eerste plaats geven. 

Uitwerking thema 
Lees ook de eerste lezing uit het boek Ecclesiasticus (=Jezus Sirach) waar kort en krachtig 
een belangrijke boodschap (vooral voor de volwassenen) in staat. 

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen 
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Zet op een duidelijke zichtbare plaats voor in de kerk een mooie stoel versierd als troon (b.v. 
met een gouden kroontje erop) en zet daarnaast twee eenvoudige krukjes. Vraag bij de 
preek aan de kinderen of zij het evangelie begrepen hebben. Waar zou Jezus willen dat je 
gaat zitten? Op de belangrijkste plaats op de troon of eenvoudig op een krukje? Laat 
uiteindelijk een van de jongste kinderen op de troon zitten want kinderen hebben bij Jezus 
de eerste plaats in het Koninkrijk der hemelen. 
 
Nodig speciaal alle kinderen bij het Onze Vader rond het altaar. Leg na het Lam Gods kort 
even de mooie woorden uit: “Zalig zij (wij!) die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren …” 
Kinderen hebben bij Jezus een bijzondere plaats. Bij de heilige Communie mogen alle 
kinderen naar voren komen en wanneer je nog niet je eerste H. Communie hebt gedaan, 
houd je je armen gekruist over je borst en krijg je een kruisje op je voorhoofd. 
Nodig aan het eind van de viering alle kinderen uit om als eersten in de processie door het 
middenpad naar achteren te lopen terwijl er een feestelijk slotlied gezongen wordt. 
 


