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Evangelie: Lucas 14, 1. 7-14

DE VOORNAAMSTE PLAATS?

Vers voor het evangelie (Joh. 1, 14 en 12b)
Alleluia. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Aan allen die Hem
aanvaardden gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden. Alleluia.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
(Rolverdeling: Verteller, Jezus, Man)

Verteller:  Op een sabbat ging Jezus thuis eten bij een van de voornaamste Farizeeérs.
Men hield Hem de hele tijd in het oog.
Hij zag hoe de gasten de belangrijkste plaatsen aan tafel uitzochten.
Daarom vertelde Hij hun de volgende gelijkenis:
Jezus: “Wanneer jullie door iemand op de bruiloft worden uitgenodigd, moet je niet
de voornaamste plaatsinnemen.
Het zou kunnen zijn,
dat de gastheer iemand heeft uitgenodigd die voornamer is dan jullie.
Dan moet de gastheer komen zeggen:
Man: ‘Sta je plaats af aan hem.’
Jezus: Dan zou je vol schaamte de slechtste plaats moeten innemen.
Maar wanneer je ergens wordt uitgenodigd,
neem dan de slechtste plaats in.
Wanneer dan degene komt die je heeft uitgenodigd, zal hij tegen je zeggen:
Man: “Vriend, neem een betere plaats in aan tafel.’
Jezus: Dat is dan te midden van alle gasten een hele eer voor je.
Want iedereen die zichzelf belangrijk wil maken, zal vernederd worden.
Maar wie zichzelf vernedert, zal ge€erd worden.”

Verteller:  En Jezus zei ook nog, en nu tegen zijn gastheer:

Jezus: “Wanneer U een middag- of avondmaal geetft,
nodig dan niet je vrienden, broers of familie uit, en ook geen rijke buren.
Dan zou het kunnen gebeuren,
dat ze jou op hun beurt uitnodigen, en je het dus terugkrijgt.
Maar als je een maaltijd geeft,
nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit.
Gelukkig zul je zijn, omdat ze het je niet kunnen teruggeven.
Je zult ervoor beloond worden
bij de verrijzenis van de goede mensen.”

Verteller:  Woord van de Heer.
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