19e ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Lucas 12, 32-48
(of 35-40; korte versie hier afgedrukt)

BLIJF WAKKER!

Voorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen

le lezing: Wijsheid 18, 6-9
Antwoordpsalm:  Psalm 33, 1. 12. 18-20.22
2e lezing: Hebreeén 11, 1-2. 8-19

Achtergrondinformatie bij het evangelie

Zoals we in het evangelie van de vorige zondag gezien hebben, kunnen bezittingen en
rijkdom ons verhinderen om rijk te zijn bij God. Het is als overtollige bagage op een
bergtocht. Te veel bagage is belastend en verhindert je verder te trekken.

“Je lenden omgord houden” betekent letterlijk je lange rok (die mensen vroeger droegen)
optrekken om sneller vooruit te kunnen. De uitspraak betekent ook dat je klaar moet staan
om te vertrekken zoals de Israélieten bij het Pascha. In die nacht stonden ze met de
sandalen aan de voeten, de stok in de hand, haastig het paasmaal etend, klaar om uit het
slavenhuis van Egypte weg te trekken onder leiding van Mozes op weg naar het Beloofde
land (Exodus 12, 11). Je lampen moet je brandend houden om niet te verdwalen in het
donker. In Jezus’ tijd waren er immers geen straatlantaarns om de weg te verlichten. Jezus
verwijst hier ook naar de lamp van het geloof zoals Hij eerder gezegd heeft: “Niemand
steekt een lamp aan om die onder een schaal te verbergen of onder een rustbank te zetten,
maar hij plaatst ze op een standaard, opdat al wie binnenkomt het licht kan zien” (Lucas 8,
16 en 11,33). De evangelist Mattelis voegt daar nog aan toe: “Zo moet ook uw licht stralen
voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken
die in de hemel is” (Mt. 5, 16). Als leerlingen van Jezus worden wij opgeroepen om op onze
levensweg zijn Licht om ons heen te blijven verspreiden.

Het einde van de tocht, de wederkomst van Jezus, is een verrassing. Ook het moment dat
Jezus jou komt halen om bij Hem in de hemel te zijn, komt onverwachts. Daarom moet je
niet verslappen in je geloof maar trouw blijven en klaarstaan om de Heer te ontvangen.
Wanneer Jezus een open en ontvankelijk hart vindt, zal Hij zelf een schort omdoen en de
leerling bedienen. Hij zal hem de voeten wassen en hem uitnodigen aan de tafel des Heren
(de heilige Eucharistie).

Wees voorbereid Hem te ontvangen, want je weet niet wanneer het zover is. Hij komt als
een dief in de nacht. Ook in het gewone dagelijkse leven zijn er momenten dat Jezus op een
bijzondere manier zijn liefde laat zien. Je mag Hem ontmoeten in je medemens, de
schepping, zijn Woord en de sacramenten.
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Soms “komt Hij op het uur waarop je het niet verwacht”. Blijf met je hart wakker voor deze
verrassingen.

Visueel materiaal

(naar keuze)

Laat een echt olielampje zien. Zoals je daar steeds opnieuw olie moet bijvullen om
het lampje brandend te houden, zo vraagt Jezus ons ook vandaag om het lampje van
ons geloof brandend te houden.

Laat verschillende voorwerpen zien die je kunnen helpen je geloof ‘brandend’ te
houden: (kinder)bijbel, gebed, kerk, hart (liefhebben), kruisbeeld, ‘oortjes’ om naar
een mooi lied over God te luisteren e.d. Bespreek na het evangelie hoe de kinderen
denken dat iets ervan hen kan helpen in hun geloof wakker te blijven.

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

Zie deze zondag voor bijpassend werkje, puzzel en vertelplaat op de Samuel
Advies site bij komende zondagen.
Knutselwerkje zie Samuel Advies site: memory spel Juist erg leuk in deze vakantietijd
om met de kinderen te spelen en ook te bespreken hoe iedere Bijbelse persoon
zijn/haar geloof beleefd heeft.
Geef de kinderen in een glazen (jam)potje een waxinelichtje. Geef ze speciale glasverf
om het potje mee te versieren. Teken wat je kunt doen om je lampje brandend te
houden (bidden, Bijbellezen, helpen, etc.) Zet het ergens thuis om je te helpen
herinneren je lampje brandend te houden. Leg daar dan ook je kinderbijbel bij om
dagelijks uit te lezen.
Zing samen het liedje: Laat zo je licht maar schijnen met de volgende gebaren:

Laat zo je licht maar schijnen (armen boven en opzij spreiden)

bij alles wat je doet (doe-beweging met handen)

zodat de mensen zeggen (wijzen naar mensen)

God is goed (naar boven wijzen en een duim opsteken)

God is liefde (naar boven wijzen en armen gekruist op je hart)

God is, God is goed (naar boven wijzen en een duim opsteken)
Liederen

Laat zo je licht maar schijnen (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 1)
Geef mij olie in_mijn lamp/ Kom, laat je lichtje helder branden (zie Timotheus
liedbundel)

Als je gelooft in de Here Jezus

Op het puntje van mijn stoel (Elly & Rikkert)
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https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/werkje/memory-spel/
https://www.youtube.com/watch?v=bnaxwrRIosU
https://www.youtube.com/watch?v=bnaxwrRIosU
https://www.youtube.com/watch?v=9sVp5EUYSwQ
https://www.youtube.com/watch?v=A7cW5B8s3WQ
https://www.youtube.com/watch?v=MFlrC-_YCCo
https://www.youtube.com/watch?v=d9M-HlEPDkE

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom
Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter te leren
kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of
presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen
plakken.

Inleidend gesprek met spiegelverhaal

Ab is verstoppertje aan het spelen met zijn vriendje Ruud. Daar tussen die struiken,
achter die grote container, dat is een prachtige plaats, daar zal Ruud vast niet gaan
zoeken! Ab maakt zich zo klein mogelijk, zodat niemand hem kan zien. Plotseling hoort
hij voetstappen naderen. Het zijn twee mannen die zachtjes met elkaar praten. Maar...
Johan kent die stem! Is dat niet Jaap de Groot, de tuinman die wel eens bij hen thuis
komt werken?

“Ik heb toevallig gehoord dat die familie de Koning vrijdag op vakantie gaat. Ze gaan twee
weken weg.”

Ab spitst de oren. Hij heet namelijk 'de Koning'. Hij luistert gespannen verder. “Dat is
mooi! Dan kunnen wij zaterdag goed onze slag slaan! Maar, hoe komen we eigenlijk
binnen?”

“Geen probleem. Ik heb gewoon hun reservesleutel laten namaken door een vriend van
mij. Dat ding hangt altijd aan een spijker in hun tuinschuurtje. Die sufferds hebben niet
eens gemerkt dat hij weg was!”

“Helemaal te gek! Zullen we dan maar zeggen: rond middernacht?” “Ja, afgesproken!”
Ab kan zijn oren niet geloven! Hij staat te trillen op zijn benen. Zo gauw hij de mannen
niet meer hoort, gaat hij vlug op zoek naar Ruud, om hem het hele verhaal te vertellen.
Als Ruud het verhaal van Ab hoort, wil hij hem eerst niet geloven. Ook thuis kijken ze
vreemd op als hij hen alles vertelt. Toch geloven ze hem, want Johan is een serieuze
jongen. Hij is geen type om met sterke verhalen aan te komen.

Vader de Koning staart bezorgd voor zich uit. “We moeten onmiddellijk de politie bellen!
De vakantie moeten we helaas een paar dagen uitstellen. Ik kan het nog steeds niet
geloven! Wie had dat nou gedacht van onze tuinman?!”

Het is zaterdagavond. De hele familie de Koning zit gespannen te wachten op de
bovenverdieping van het huis. De politie houdt de benedenverdieping in de gaten. Ze
hebben alle lichten uitgedaan en houden zich muisstil. ledereen houdt de adem in. Ze
schrikken al bij het minste geluid. Dreigend kruipen de wijzers van de klok naar de twaalf.
Dan horen ze wat gerommel aan de voordeur... Dit moeten ze zijn... Vol spanning
luisteren ze naar de voetstappen in de gang. Dan horen ze hoe de dieven wat zitten te
morrelen aan het kluisje in de huiskamer.

De politie komt meteen in actie... en even later staan de stomverbaasde inbrekers in het
felle licht. De Groot krijgt de handboeien om. Meneer de Koning kijkt hem even aan. “Dit
had ik van jou niet verwacht, de Groot!”

De man slaat vol schaamte zijn ogen neer.
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Ja, dat is wel fijn als je weet wanneer de dief komt! Dan kun je er alles aan doen om te
verhinderen dat er bij jou wordt ingebroken! In werkelijkheid gaat het jammer genoeg
meestal niet zo.

Dat geldt ook voor het tijdstip waarop Jezus weer terugkomt op aarde. Niemand weet
wanneer dat zal gebeuren. Zo onverwachts als een dief in de nacht komt, zo onverwachts
komt Jezus. Natuurlijk is Jezus geen echte dief, Hij is alleen maar een hartendief. Luister
maar naar het evangelie.

Evangelie
Uit het hoofd navertellen en/of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg: zie boven.

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?
Blijf wakker, houd je lampje brandend en leef z6 dat je Jezus altijd met een gerust hart kan
ontmoeten. Wij weten immers niet wanneer Hij komt.

Gespreksvragen

Hoe kunnen wij ons op Jezus' wederkomst voorbereiden?
Wanneer komt Jezus terug op aarde?

Wat betekent ‘je lampje brandend houden’?

Praktische toepassing
Bespreek met de kinderen of zij zich vandaag 'klaar' zouden voelen om Jezus te ontmoeten.
Of zouden ze eerst nog iets willen afmaken, opruimen, goedmaken e.d.

Lied en/of verwerking
Voor suggesties: zie boven.

Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één artikel
van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof’ van Jan Visser (zie muziekbundel: Zingen maakt
blij). De voorbede kan samen met de kinderen gebeden worden als slot van de
kinderwoorddienst of samen met de volwassenen in de kerk. Het mooiste is wanneer de
kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk.

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema
Houd je lampje brandend!

Liederen
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van
deze zondag.

(zie voor de oraties het (Altaar)missaal)
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Evangelie
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven.
In de eucharistieviering wordt de rol van Jezus door de diaken of de priester gelezen.

Voorbede
Bidden wij tot God, de Heer van alles wat leeft.
1. Voor de leiders in onze Kerk, dat zij ons helpen de lamp van ons geloof brandend te
houden.
2. Voor mensen die op de vlucht zijn, dat zij spoedig veilig onderdak kunnen vinden.
3. Voor alle ouders en opvoeders, dat zij hun kinderen over de liefde van God vertellen
en het voorleven.
4. Voor onszelf, dat wij het licht van Jezus doorgeven en de lampen van ons geloof
brandend houden.

Uitwerking thema
Geef vier groepjes van twee kinderen een (olie)lampje in de hand en vraag ze de
volgende versjes op te zeggen als begin van de preek.

Wij houden ons lampje brandend:
geen gemene woorden, geen grote mond of pesterij. Ook liegen en bedriegen is er bij ons
niet bij.

Wij houden ons lampje brandend:
geen vandalisme, geen zinloos geweld, omdat voor ons ieder mensenleven telt.

Wij houden ons lampje brandend:
wij letten goed op, elke dag, elk uur,
en blijven bezorgd om milieu en natuur.

Wij houden ons lampje brandend:
dus volgen wij Jezus niet alleen in de kerk, maar een heel leven lang, in ons dagelijks werk.

Laat de kinderen de olielampjes op een klein tafeltje bij de ambo zetten. Zet daar ook een
aantal andere voorwerpen klaar, zoals: een bijbel, een gebedenboekje, een vaatdoek, een
stok van een bejaarde of van een blinde, etc. Vraag na het opzeggen van de versjes wat
ieder voorwerp te maken kan hebben met het brandend houden van je lampje. Laat
eventueel zien dat een olielampje echt steeds bijgevuld moet worden om te blijven
branden.
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