18e ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Lucas 12, 13-21

RIJK HIER OF BI] GOD?

Voorbereiding voor de leiding

Referentie andere lezingen

le lezing: Prediker 1, 2; 2,21-23
Antwoordpsalm:  Psalm 95, 1-2.6-9
2e lezing: Kolossenzen 3, 1-5.9-11

Achtergrondinformatie bij het evangelie

De vorige zondag hebben we uit het begin van hoofdstuk 11 uit het Lucasevangelie gelezen
over de kracht van het gebed. Deze zondag lezen we een deel van een onderricht van Jezus
uit het 12¢ hoofdstuk. Zoals het begin van dit hoofdstuk vertelt “waren er duizenden
mensen samengestroomd, zodat men elkaar haast onder de voet liep” (Lucas 12,1).
lemand uit de menigte komt met de vraag over de verdeling van de erfenis. Hij vraagt of
Jezus tussenbeide komt in zijn voordeel. Jezus is altijd bereid om mensen te helpen die Hem
nodig hebben. Op het eerste gezicht is het enigszins verbazend dat Hij de vraag van deze
man zo afwijzend beantwoordt.

Farizeeén waren wel bereid juridische erfeniskwesties te regelen maar Jezus weigert dit. Hij
is niet in eerste instantie gekomen om onze materiéle belangen te behartigen. Hij
waarschuwt de man zijn leven niet door zijn bezittingen te laten bepalen: “Pas op voor
hebzucht”. Volgens het van- Dale- woordenboek is hebzucht een “sterke begerigheid naar
geld of goed”.

Hoeveel rijkdommen je ook hebt, je kunt je leven er niet mee verlengen of veiligstellen.
Voor iedereen komt op een dag een einde aan het leven. Jezus maakt dit nog verder
duidelijk door de gelijkenis van de rijke dwaas. Het is dwaas in Gods ogen wanneer je
helemaal opgaat in je aardse bezittingen en opbrengsten zodat er geen aandacht is voor
God of de medemensen. De man had ook kunnen overwegen om van zijn overvioed aan
anderen uit te delen. Maar hij gaat het alleen voor zichzelf opbergen. Wat heb je aan al die
rijkdom als je plotseling komt te sterven?

De wereld en al wat erin en op bestaat behoren God toe. Wij mogen God dankbaar zijn en
met al deze aardse goederen omgaan maar we moeten ervoor oppassen niet in het
materiéle op te gaan. Jezus waarschuwt ervoor ons niet kapot te werken voor een ‘veilige
toekomst’ door alleen voor onszelf schatten te vergaren. De hoogste prioriteit voor een
christen is “rijk zijn bij God” door vanuit zijn liefde te leven, te delen, te vergeven, te
luisteren, te helpen....

Paulus vat het in de tweede lezing van deze zondag als volgt samen: “Zoekt wat boven is...
Zint op het hemelse, niet op het aardse... Je leven is nu met Christus verborgen in God”
(Kolossenzen 3, 1-2).
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Visueel materiaal

(naar keuze)

e Zie Free Bible Images voor een PPS bij de gelijkenis van de rijke man

e Neem een (lego)speelgoedpoppetje en een bed. Maak ook een huis waarin allerlei
schatten zijn opgeborgen. Laat het mannetje ‘uitrusten’ op zijn bed met zijn
volgepropte huis op de achtergrond.

e Teken twee cirkels. Bij de ene staat in het middelpunt: IK en daaromheen plaatjes
van allerlei rijkdommen/hebbedingen. Bij de andere staat in het middelpunt van het
leven: JEZUS en daaromheen plaatjes van mooie natuur en mensen. Wanneer Jezus
in het centrum van je leven mag staan, heb je oog en hart voor zijn mooie schepping
en voor je medemens.

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

e Zie deze zondag voor bijpassend werkje, puzzel en vertelplaat op de Samuel
Advies site bij komende zondagen.

o Knutselwerkje zie Samuel Advies site: Puzzel Niet meer ik, maar Christus

e Maak op een bord of vel papier twee kolommen. Boven de ene kolom schrijft u:
‘schatten voor jezelf verzamelen’ en boven de andere ‘rijk zijn bij God’. Vraag aan de
kinderen verschillende voorbeelden uit hun dagelijks leven en schrijf ze op (b.v. je
zakgeld alleen voor jezelf gebruiken, je snoep niet willen delen, op school je gum niet
uitlenen/van je zakgeld een bloemetje kopen voor een zieke, rolletje snoep thuis met
je broer delen, een ander kind helpen...). Teken tot slot bij de ene kolom een volle
schuur en een leeg hart. Bij de andere kolom een schuur met misschien een paar
bezittingen en een hart gevuld met liefde.

e Leer samen het volgende Bijbelvers van buiten: “Zoekt wat boven is... Zint op het
hemelse, niet op het aardse... Je leven is nu met Christus verborgen in God” (Kolossenzen
3, 1-2). Je kunt er met je vingers/handen nog gebaren bij doen (bij woord ‘leven’ je
duim, bij ‘met Christus’ de rest van je hand eromheen en bij ‘verborgen in God’ de
andere hand eromheen)

Liederen

e Al zou ik heel de wereld winnen en Nooit tevreden welvaartskind (Elly & Rikkert
Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 1)

o |kke, ikke, ikke (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 2)

e Dank U voor de wond’ren die gebeuren (Jan Visser zie: Zingen maakt blij)

e Dank u wel voor de sterren en de maan
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https://freebibleimages.org/illustrations/ls-greedy-farmer/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/werkje/niet-meer-ik-maar-christus-aw318/
https://www.youtube.com/watch?v=NFPMAAAPdKg
https://www.youtube.com/watch?v=4qUkHSBOBIg
https://www.youtube.com/watch?v=uZppFtuWcok
https://www.youtube.com/watch?v=B8arisR1yP0
https://www.youtube.com/watch?v=BjW-9Y0mOJM

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom
Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter te leren
kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of
presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen
plakken.

Inleidend gesprek met spiegelverhaal

Koning Midas had eens een tovenaar geholpen die verdwaald was in een bos, omdat hij
zijn toverboek kwijt was geraakt. De tovenaar was z6 blij, dat de koning van hem een
wens mocht doen. Hij mocht alles wensen wat zijn hartje begeerde. Nu was de koning al
vreselijk rijk, maar toch wilde hij nég meer hebben. Daarom zei hij: “Ik wens dat alles wat
ik aanraak in goud zal veranderen!” Nou, in het begin vond de koning het geweldig! Een
steen die hij aanraakte veranderde zomaar in een klomp goud en dat gebeurde ook met
een bloem of met de tak van een boom. Nu was hij de rijkste man van heel de wereld!
Zelfshet water uit zijn kraan veranderde in goud! Dat moest gevierd worden! De koning
liet een feestmaal aanrichten; alleen de allerrijkste mensen werden uitgenodigd. De
heerlijkste spijzen werden opgediend. Op het bord van Midas lag een lekker malse
biefstuk. De koning sneed er een stukje van af en bracht het heerlijke vlees vol
verwachting naar zijn mond. Maar... wat een schrik! Hij beet bijna zijn tanden stuk, want
het vlees is veranderd in een gouden massa! Hetzelfde gebeurde met zijn aardappelen,
zijn groente en de wijn in zijn glas zodra hij het aanraakte. De gasten keken machteloos
toe. Wat hem eerst een zegen leek, was nu een vloek geworden.

Toen zag hij pas goed hoe erg hij verblind was door geld en rijkdom! Zo kon hij niet verder
leven. Hij zal nog verhongeren en omkomen van de dorst! Koning Midas twijfelt geen
moment. Hij zocht de tovenaar op en vroeg hem of hij de betovering ongedaan wilde
maken.

“Dat wil ik wel doen,” antwoordde de tovenaar, “maar dan moet je wel beloven om
voortaan de helft van alles wat je bezit aan de armen te geven!”

De koning beloofde het uit de grond van zijn hart, want hij besefte nu heel goed hoe dom
hij was geweest!

Hoe dom en egoistisch het is om alleen maar te denken aan je eigen rijkdom en bezit,
dat vertelt ook Jezus ons in het evangelie van vandaag. Luister maar.

Evangelie
Uit het hoofd navertellen en/of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg: zie boven.

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?
Jezus waarschuwt ons voor hebzucht en nodigt ons uit onze aandacht te richten op het rijk-
zijn bij God; dat ben je als je dankbaar bent en uitdeelt en niet alleen maar neemt.
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Gespreksvragen

Wat wil Jezus ons met de gelijkenis over de rijke man duidelijk maken?
Als je alle rijkdom van de wereld hebt, ben je dan 'echt rijk'?

Wanneer is iemand rijk in Gods ogen?

Praktische toepassing

Stel de kinderen voor dat ze proberen deze week iets van hun zakgeld te besteden om een
ander blij te maken (een bloemetje voor mama of een autootje voor een klein broertje of
iets geven aan de priesters of aan mensen die zich inzetten voor de Derde Wereld).

Lied en/of verwerking
Voor suggesties: zie boven.

Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één artikel
van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof’ van Jan Visser (zie muziekbundel: Zingen maakt
blij). De voorbede kan samen met de kinderen gebeden worden als slot van de
kinderwoorddienst of samen met de volwassenen in de kerk. Het mooiste is wanneer de
kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk.

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema
Pas op voor hebzucht!

Liederen
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van deze
zondag.

(zie voor de oraties het Altaarmissaal)

’ Q
Evangelie
v

Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven. =~
In de eucharistieviering wordt de rol van Jezus en de rol van de ‘Stem van God’ door de
diaken of de priester gelezen.

Voorbede
Bidden wij tot God, die ons de rijkdom van het leven heeft gegeven.
1. Voor onze Paus, bisschoppen en priesters, dat zij vele mensen mogen laten delen in de
rijkdom van ons geloof.
2. Voor de rijke landen van deze wereld, dat zij hun rijkdom niet voor zichzelf houden,
maar delen met al die miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die niets of veel te
weinig hebben.
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3. Voor mensen die verslaafd zijn aan hun geld en bezit, dat zij oog krijgen voor de dingen
die echt belangrijk zijn in hetleven.

4. Voor onszelf, dat wij niet opgaan in aardse rijkdom maar dankbaar omgaan met alles
wat ons door God is gegeven.

Uitwerking thema

Maak een ‘Pas op’ verkeersbord (rode driehoek met witte binnenkant) en zet deze voor het
priesterkoor. Leg een stapel reclamefolders en speelgoedtijdschriften bij de ambo.

Blader bij de preek de folders door en lees een aantal ‘kreten’ voor die onze hebzucht
kunnen aanwakkeren (b.v. Koop nu .../ Dit moet u beslist in huis hebben!, etc.). Is er ook
nog een bepaald speelgoed dat erg in is en waarvan iedereen vindt dat je het zou moeten
hebben?

Als u uitgebreid op al deze - zogenaamd noodzakelijke - hebbedingen bent ingegaan, pakt
u het ‘Pas op’ bord en vertelt waar Jezus ons in het evangelie van vandaag voor waarschuwt.
Wat heb je aan een overvolle speelgoedkast of slaapkamer met allerlei mooie spullen als je
hart leeg is? Vul je hart met liefde voor God en liefde voor je medemensen.

Sluit af met de prachtige zin uit de tweede lezing: “Zoekt wat boven is... Zint op het hemelse,
niet op het aardse... Je leven is nu met Christus verborgen in God” (Kolossenzen 3, 1-2). Je
kunt er met je vingers/handen nog gebaren bij doen (bij woord ‘leven’ je duim, bij ‘met
Christus’ de rest van je hand eromheen en bij ‘verborgen in God’ de andere hand
eromheen)
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