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18e ZONDAG DOOR HET JAAR 
Evangelie: Lucas 12, 13-21. 

 

 

RIJK HIER OF BIJ GOD? 
 

Vers voor het evangelie (Joh. 15, 15b) 

Alleluia. Ik heb jullie vrienden genoemd, zegt de Heer, want Ik heb jullie  

alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Alleluia. 

 

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

 

(Rolverdeling: Verteller, Jezus, Stem van God, Man 1, Man 2) 

 

Verteller: Op een dag zei iemand uit het volk tegen Jezus: 

Man 1: “Meester, zeg tegen mijn broer 

dat hij de erfenis met mij moet delen.”  

Verteller: Maar Jezus antwoordde hem: 

Jezus:  “Man, wie heeft Mij als scheidsrechter tussen jullie twee aangesteld?” 

Verteller: En Hij zei tegen hem: 

Jezus:  “Pas op dat je niet hebzuchtig bent! 

Want ook al bezit je nog zoveel, 

je bent niet de baas over je eigen leven.”  

Verteller: Toen vertelde Hij hun de volgende gelijkenis:  

Jezus:  “Er was eens een rijk man; 

zijn land had een grote oogst opgeleverd. Daarom dacht hij bij zichzelf: 

Man 2: ‘Wat moet ik doen? 

Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan.’  

Jezus:  En hij dacht: 

Man 2: ‘Dit ga ik doen: ik breek mijn schuren af en bouw nog veel grotere:  

daarin zal ik dan mijn graan opslaan en de rest van mijn bezit. 

Dan zal ik tegen mezelf zeggen: 

Man, je hebt een grote rijkdom liggen, daarmee kun je nu jaren vooruit. 

Rust eens uit, eet en drink en geniet ervan! 

Jezus:  Maar God zei tegen hem: 

Stem v.God: ‘Dwaas!  

Nog deze nacht wordt je leven van je weggenomen. 

En voor wie is dan al dat bezit waar je voor gezorgd hebt?’ 

Jezus:  Zo vergaat het iemand 

die schatten verzamelt voor zichzelf maar niet rijk is bij God.” 

 

Verteller: Woord van de Heer. 
 


