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Evangelie: Lucas 7, 1-10

EEN WOORD VAN U IS VOLDOENDE

Voorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen

le lezing: 1 Koningen 8, 41- 43
Antwoordpsalm: Psalm 117, 1-2
2e lezing: Galaten 1, 1-2, 6-10

Achtergrondinformatie bij het evangelie

De afgelopen drie zondagen hebben we steeds een gedeelte uit Jezus’ toespraak over
het leven als christen gelezen. Tot slot van dat zesde hoofdstuk besluit Jezus zijn rede
met de gelijkenis van het huis op de rots. Wie zijn leven bouwt op Jezus, de rots, door te
luisteren naar zijn woorden en ze in praktijk te brengen, hoeft niet bang te zijn voor
tegenwerking of gevaar.

Na afloop van dit onderricht “aan het luisterende volk” (vers 1) gaat Jezus naar
Kafarnalm. In zijn onderricht heeft Hij tot twee keer toe de mensen op het hart gedrukt:
“Heb je vijanden lief”. Nu zal Hij daadwerkelijk laten zien dat dit niet alleen maar mooie
woorden zijn. De barmhartige Vader behandelt mensen niet naargelang hun rang of
afkomst. Een honderdman (of centurio) is een bevelhebber van een centurie, de kleinste
eenheid van de Romeinse infanterie, bestaande uit honderd man. Hij is een officier van
het Romeinse leger, dat onder bevel staat van de Romeinse keizer. De Romeinen zijn de
bezetters van Israél en dus vijanden van de Joden. Bovendien is de honderdman een
heiden (een niet-jood). Zijn respect voor en geloof in de kracht van Jezus” Woord zijn
opmerkelijk. Ook Jezus is ervan onder de indruk zoals blijkt uit zijn woorden: “Zelfs in
Israél heb Ik zo'n groot geloof niet gevonden.” Jezus doorbreekt hier de muren die tussen
volkeren en culturen staan. Jezus is er niet alleen voor de Joden maar voor alle mensen
en allen zijn geroepen om in Hem te geloven. De Romein hoort weliswaar tot de
bezettende macht, toch is hij iemand die sympathie opwekt. Zijn slaaf is voor hem niet
alleen maar een werkkracht, over wie hij vrij kan beschikken. Het is iemand die hem
dierbaar is, die hem aan het hart gaat. De honderdman is nederig en bescheiden. Bij hem
ontbreekt volkomen de arrogante houding die je van een bezetter zou verwachten. Hij
durft zich als heiden niet rechtstreeks tot (de Jood) Jezus te wenden. Daarom zendt hij
enkele oudsten (belangrijke leden van de Joodse gemeenschap) naar Jezus toe met het
verzoek om zijn slaaf te komen genezen.

Zeer uitzonderlijk zijn de belangstelling en de genegenheid die de Romein voor het
Joodse volk en zijn geloof heeft. Hij heeft zelfs van zijn eigen geld een synagoge voor hen
laten bouwen! Jezus hoort al deze dingen over hem en gaat met de oudsten mee tot aan
zijn huis. Jezus gaat niet mee omdat de man het ‘verdiend zou hebben’ om geholpen te
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worden. Jezus gaat mee om ook hem de liefde van de Vader te laten ervaren. Vlakbij het
huis ontmoet Jezus vrienden van de honderdman, die Hem het volgende bericht
overbrengen: “Heer, doe maar geen verdere moeite, want ik ben niet waard dat U in
mijn huis komt (nota bene: dit zegt een Romeinse officier tegen een Jood!). Daarom wilde
ik ook niet persoonlijk naar U toe komen. Maar één woord van U is genoeg om mijn
knecht te genezen.” De honderdman toont respect voor de Joodse gedachte dat een jood
niet zomaar bij een heiden in huis komt. Jezus is er trouwens wel naar op weg, Hij lijkt
dus wel van plan te zijn erbinnen te gaan.

De honderdman geeft aan dat wanneer hij zijn onderdanen een bevel geeft, dit door hen
uitgevoerd wordt. Zo gelooft hij dat zelfs één woord van Jezus voldoende zal zijn om zijn
slaaf weer gezond te maken. Wat een groot geloof van een zogenaamde ongelovige!
Onze kerk heeft deze mooie woorden van de honderdman opgenomen in de liturgie van
de heilige Eucharistie. Na het Lam Gods zegt de priester: “Zalig zij die genodigd zijn aan
de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.” Wij
antwoorden dan met de woorden van de honderdman: “Heer, ik ben niet waardig, dat
Gij tot mij komt, maar spréék (slechts één woord) en (mijn ziel/) ik zal gezond worden.”

Visueel materiaal

(naar keuze)

e Zie Free Bible Images voor een PPS van dit evangelie

e Legde bijbel of het evangelieboek voor kinderen op een standaard om extraaandacht
te geven aan Gods Woord. Leg deze zin er duidelijk zichtbaar bij: “Heer, ik ben niet
waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék (slechts één woord) en (mijn ziel/) ik zal
gezond worden.” Zet kaarsen aan weerszijden van de Bijbel, zoals we dat in de kerk
ook doen. Want Gods Woord is licht voor ons leven.

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

e Zie deze zondag voor bijpassend werkje, puzzel en vertelplaat op de Samuel
Advies site bij komende zondagen.

e Indit evangelie zien we hoe mensen positieve woorden aan elkaar doorgeven en
wat voor mooie dingen er dan gebeuren. Lees de tekst nog eens en laat de kinderen
ontdekken wanneer een positief woord doorgegeven wordt en wat er dan gebeurt;
bijv. iemand heeft de honderdman verteld over Jezus en daarom laat hij vragen dat
Jezus zijn knecht komt genezen. De oudsten spreken tot Jezus en dringen bij Hem
aan te komen en Jezus komt. De vrienden doen ook nog een goed woordje. De
honderdman gelooft in de kracht van Jezus’ Woord en zijn slaaf wordt genezen.
Welke positieve woorden kunnen wij aan elkaar doorgeven?

e Zet de verschillende woorden uit het gebed: “Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot
mij komt, maar spréék slechts één woord en ik zal gezond worden.” op losse stukjes
papier. Geef ieder groepje van 3/4 kinderen een setje om samen op de juiste
volgorde te leggen.

e Met oudere kinderen kun je samen de misboekjes (zondags missaaltjes)
doornemen en wat uitleg geven over de opbouw van de heilige Mis en dan ook
samen in het boekje zoeken wanneer we de woorden van de honderdman bidden
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https://freebibleimages.org/illustrations/yo-jesus-centurion/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/

(na het Lam Gods).
o Knutselwerkje zie Samuel Advies site: Boekenlegger God spreekt tot jou door zijn
Woord

Liederen

e Luister, luister (Wim Hakvoort zie liederen Samuel site)

e Sla je Bijbel op (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie en boek vol liedjes 3)

e Het woord van onze God (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 1)

e Lees je Bijbel, bid elke dag

e Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (zie Opwekking kids
69)

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom
Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter te leren
kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of
presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen
plakken.

Inleidend gesprek met spiegelverhaal

Fatima woont nog niet zo lang in Nederland. Ze is met haar ouders gevlucht uit
Afghanistan. Daar heeft ze een nare oorlog meegemaakt. Vreselijke dingen heeft ze
gehoord en gezien. Ze is blij dat ze nu veilig samen hier in Nederland zijn. In haar nieuwe
klas verstaat ze nog niet zoveel Nederlandse woorden. Het is wel wennen die nieuwe
taal. Na een week begrijpt ze het woord “spelen”. Dat maakt haar blij want dat betekent
dat een ander kind met haar wil spelen en dan voelt ze zich niet zo alleen. Hier in
Nederland kan ze tenminste lekker buiten op de speelplaats spelen zonder te hoeven
schuilen voor bommen. Ze merkt al gauw dat er één meisje is die ze kan vertrouwen. Dat
meisje wacht iedere ochtend op haar en probeert haar steeds wat nieuwe Nederlandse
woordjes te leren. Op een dag komt Fatima naar school en wordt daar opgewacht door
een paar oudere jongens. Die beginnen haar uit te schelden en ook al verstaat ze het niet
precies, ze hoort aan hun stemmen dat het vervelende woorden zijn. Ze wordt er
helemaal verdrietig van en begint te huilen. Wat moet ze nu doen? Maar dan komt haar
vriendin er gelukkig aan. Ze roept haar toe: “Spelen!” Dat ene woord is voor Fatima
voldoende. Ze rent weg van de vervelende jongens naar haar vriendin en gaat heerlijk
spelen.

Vandaag in het evangelie horen we ook hoe goede woorden een ander goed kunnen
doen en vooral hoe Jezus’ Woord goed kan doen.
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https://www.samueladvies.nl/werkje/boekenlegger-gods-woord/
https://www.samueladvies.nl/werkje/boekenlegger-gods-woord/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/liedjes/
https://www.youtube.com/watch?v=uC0cZtK7hD8
https://www.youtube.com/watch?v=rZMvMyd3m5U
https://www.youtube.com/watch?v=EgMZPiQnJCY
https://www.youtube.com/watch?v=OzxQMw6Kego

Evangelie
Uit het hoofd navertellen en/of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg: zie boven.

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?
De honderdman gelooft in de kracht van Jezus’ Woord. Hij vertrouwt erop dat één Woord
van Jezus voldoende is om zijn knecht te genezen.

Gespreksvragen

Waarom heeft de honderdman de hulp van Jezus nodig?

Spreekt hij persoonlijk met Jezus?

Wanneer worden wij in de kerk herinnerd aan de woorden van de honderdman?
Wat zegt Jezus over het geloof van de honderdman?

Praktische toepassing

In het evangelie van vandaag verhoort Jezus de smeekbede van iemand die afkomstig is
uit een ander land, uit een heel andere cultuur. Hij doorbreekt daarmee de grenzen die
er tussen mensen bestaan. Zijn er bij jou op school of in de buurt waar je woont kinderen,
die afkomstig zijn uit een ander land of een andere cultuur? Misschien staan zij nog wat
onwennig tegenover jou en jij tegenover hen. Probeer die grens dan eens te doorbreken
met positieve, bemoedigende woorden. Praat of speel eens met hen en help hen waar
dat nodig is.

Lied en/of verwerking
Voor suggesties: zie boven.

Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één artikel
van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof’ van Jan Visser (zie muziekbundel: Zingen maakt
blij). De voorbede kan samen met de kinderen gebeden worden als slot van de
kinderwoorddienst of samen met de volwassenen in de kerk. Het mooiste is wanneer de
kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk.

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema
Grenze(n)loos vertrouwen.

c

(Het vertrouwen van de honderdman in Jezus is enorm groot,
onbegrensd (grenzeloos), maar zijn vertrouwen overschrijdt ook de
grenzen (tussen volkeren en culturen) die mensen van elkaar ,E%jmﬂﬂ
scheiden (grenzenloos). Ook Jezus overschrijdt deze grenzen door — --** by

gehoor te geven aan de smeekbede van de Romein en zijn knecht te :
genezen. 7 % @‘
z 7
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Liederen
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van deze zondag.

(zie voor de oraties het (Altaar)missaal)

Evangelie
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven.
In de eucharistieviering wordt de rol van Jezus door de diaken of de priester gelezen.

Voorbede

Bidden wij tot God, wiens liefde grenzeloos is.

1. Voor onze Kerk, dat zij, vertrouwend op uw hulp, uw Blijde Boodschap mag blijven
doorgeven aan mensen uit alle volkeren en culturen van heel de wereld.

2. Voor alle zieken, dat zij genezing zullen vinden en kracht mogen putten uit uw
bemoedigende woorden.

3. Voor alle mensen die leidinggeven in onze maatschappij, dat zij met veel liefde en
respect zullen omgaan met de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.

4. Voor onszelf, dat wij evenals de Romeinse honderdman grenzeloos vertrouwen op
de kracht van uw Woord.

Uitwerking thema
Het volgende gedichtje kan een kind uitspreken na de opening van de viering door de
priester.

Wij mensen trekken grenzen

tussen volkeren en culturen

Nederlandse of buitenlandse buren.
Maar voor Jezus telt ieder mens en het is zijn wens
dat iedereen hoort zijn liefdevol Woord
dat kracht en troost kan geven voor ons dagelijks leven.

Besteed in de lijn van het evangelie extra aandacht aan Gods Woord. Organiseer een
kleine processie met het Evangelieboek en misdienaars met kaarsen (eventueel
bewieroken).

Vertel dat we dat doen uit respect voor Jezus’ Woord. Daarom gaan we ook allemaal
staan wanneer het evangelie wordt voorgelezen. Wanneer de priester (of diaken) gezegd
heeft: “Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas”, dan antwoorden wij: “Lof zij U,
Christus” Dan tekenen wij ons voorhoofd, onze mond en onze borst met een klein kruisje,
opdat wij Jezus’ Woord in ons hoofd opnemen en overwegen, er met onze mond over
spreken en het in ons hart bewaren.

Wijs er vlak voor de heilige Communie ook even op dat wij dezelfde woorden als de
honderdman uitspreken wanneer wij bidden: “Heer, ik ben niet waardig...”.
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