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9e ZONDAG DOOR HET JAAR 
Evangelie: Lucas 7, 1-10 

 
 

EEN WOORD VAN U IS VOLDOENDE 
 

Vers voor het evangelie (Joh. 6, 64b en 69b) 

Alleluia. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven, uw woorden  

zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia. 

 

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

(Rolverdeling: Verteller, Jezus, Mensen, Honderdman) 

 

Verteller:  Op een dag ging Jezus naar Kafarnaüm,  

na zijn onderricht aan het luisterende volk. 

Een honderdman daar had een knecht om wie hij veel gaf.  

Die knecht was ziek en was aan het sterven. 

De honderdman hoorde van Jezus. 

Hij stuurde enkele leiders van de Joden naar Hem toe  

met het verzoek om zijn knecht te komen genezen. 

Toen ze bij Jezus gekomen waren,  

vroegen ze Hem dringend om hulp. Ze zeiden: 

Mensen:  “Hij verdient echt dat U hem helpt, 

want hij houdt van ons volk en hij heeft  

van zijn eigen geld de synagoge voor ons laten bouwen.” 

Verteller:  Daarop ging Jezus met hen mee. 

Maar toen Hij niet meer ver van het huis was,  

liet de honderdman Hem door vrienden zeggen: 

Honderdman:  “Heer, doe verder geen moeite. 

Ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt.  

Daarom durfde ik niet zelf naar U toekomen. 

Maar één woord van U is genoeg om mijn knecht beter te maken. 

Want ook al sta ik onder bevel van anderen,  

ik heb zelf weer soldaten onder mij. 

En tegen de een zeg ik: ‘Ga’, en hij gaat, en tegen een ander: ‘Kom’, 

en hij komt, en tegen mijn knecht:  

‘Doe dit’, en hij doet het.”  

Verteller:  Toen Jezus dit hoorde, was Hij verwonderd over hem. 

Hij draaide zich om en zei tegen de mensen die Hem volgden: 

Jezus:   “Ik zeg jullie: 

Zelfs in Israël heb ik zo’n groot geloof niet gevonden.”  

Verteller:  Toen de mensen die gestuurd waren weer thuiskwamen, 

bleek dat de knecht weer gezond was.  

Woord van de Heer. 


