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31e ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

Evangelie: Matteüs 23, 1-12 

Jezus, Meester en Dienaar 
 

Voorbereiding voor de leiding 
 
Referenties andere lezingen 
1e lezing:  Maleachi 1, 14b - 2, 2b.8-10 
Tussenzang:  Psalm 131, 1-3 
2e lezing: 1 Thessalonicenzen 2, 7b-9.13 
 
Achtergrondinformatie bij het evangelie 
Mozes heeft tijdens de uittocht uit Egypte naar het beloofde land op de berg Sinaï in de 
woestijn de Wet van God ontvangen (zie voornamelijk Exodus 20). De taak van de 
Farizeeën en de schriftgeleerden is om het volk te onderrichten in de Wet van Mozes. 
Zij vertellen de mensen hoe zij volgens Gods Wet moeten leven maar geven zelf vaak 
niet het goede voorbeeld. Wel willen zij graag opvallen bij de mensen. Daarom dragen 
ze brede gebedsriemen en op hun kleren grote kwasten. Gebedsriemen zijn banden die 
vele Joden om hun arm of voorhoofd dragen met daarop genaaid een klein doosje met 
citaten uit de Heilige Schrift. Er zijn Farizeeën en schriftgeleerden die graag door de 
mensen geëerd willen worden en ze nemen graag de belangrijkste plaatsen in.  
Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat het bij hen zo niet mag gaan. Jezus alleen is de 
Meester. Hij heeft zijn leerlingen alles wat Hij hun ook verteld heeft, voorgeleefd. Hij is 
de Waarheid (zie Joh. 14,6). Als Leraar is Hij niet te evenaren aangezien Hij door heel 
zijn leven, in al zijn doen en laten, ja, zelfs door zijn manier van sterven en zijn 
opstanding uit de dood, zijn Leer heeft uitgedragen. Bij Jezus is er nooit enige 
tegenspraak tussen zijn woorden en zijn daden. Daarom is Hij eigenlijk de Enige die met 
recht aanspraak kan maken op de titel 'Leraar'. En zijn hemelse Vader, aan Wie alle 
vaderschap ontleend is, is de Enige die echt Vader is. Wij mensen zijn allen broeders en 
zusters van elkaar. Als wij iemand leraar / meester' of 'vader' noemen, moeten we 
beseffen dat alles zijn oorsprong heeft in dé Leraar, Christus, en dé Vader, God.  
Jezus is geen Meester die groot wil zijn door macht uit te oefenen over zijn mensen. Op 
de avond voor zijn lijden en sterven laat Hij zijn leerlingen duidelijk zien dat Hij is 
gekomen om te dienen. Hij doet een slavenwerk voor hen; Hij wast hun voeten 
(Johannes 13). Hij leert zijn leerlingen dat wie Hem wil volgen, bereid moet zijn de 
ander te dienen. “Wie de grootste onder jullie is, moet jullie dienaar zijn. Alwie zichzelf 
verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.”(Mt. 23, 12) 
 
 



www.samueladvies.nl 2 31
ste

  zondag door het jaar A 

 

Visueel materiaal 
(naar keuze) 

 Probeer wat plaatjes uit tijdschriften te vinden van mensen die zichzelf duidelijk 
belangrijk vinden en van mensen die anderen dienen / helpen. 

 De illustratie bij deze zondag laat twee verschillende mensen zien: wie zou de 
belangrijkste zijn? (of dat van zichzelf denken?) 

 Google een (kunst)afbeelding van Jezus die bij het Laatste Avondmaal de voeten van 
de apostelen wast en print daarbij ook de laatste zin van het evangelie: “Wie de 
grootste onder jullie is, moet jullie dienaar zijn. Alwie zichzelf verheft, zal vernederd 
en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.”(Mt. 23, 12) Jezus laat zo treffend 
door de voetwassing zien dat Hijzelf dienaar is en ons oproept te zijn zoals Hij. 

 
 
Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen 

 Zie voor een bijbehorend werkje, puzzel en vertelplaat de Samuel site bij ‘Komende 
zondagen’. 

 Werk het laatste puntje van visueel materiaal uit als (kleur)plaat voor de kinderen 

 Geef ieder kind een blaadje waarop staat: Hoe kan ik een ander dienen (helpen)? 
Laat ze hun antwoorden erbij schrijven / tekenen of plaatjes plakken. 

 Maak op de computer de losse letters van het woord ‘dienstbaarheid’. Leg de letters 
door elkaar op de tafel en vraag de kinderen het juiste woord samen te stellen. Wat 
betekent dit woord en hoe kun je het toepassen? Wie kan voorbeelden geven van 
dienstbaarheid? 

 
Liederen 

 Kinderen van de Vader (Elly & Rikkert Zuiderveld zie cd Bewaar het in je hart en 
muziekbundel Een boek vol liedjes 1) 

 Omdat U groot bent (Elly & Rikkert Zuiderveld zie cd Een boom vol liedjes 3 en 
muziekbundel Een boek vol liedjes 2) 

 Gewoon maar een knecht (zie Timotheus liedbundel 1) 

 Als ik naar de sterren kijk (Jan Visser zie muziekbundel Zingen maakt blij) 
 

Viering van de kinderwoorddienst 
 
Welkom 
Kinderen welkom heten en ieder zijn / haar naam even laten noemen om elkaar te 
leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam!  
Eventueel naamkaartjes of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer 
een stickertje kunnen plakken. 
 
  

https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
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Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee? 
Als je Jezus wilt volgen moet je niet opscheppen en uit de hoogte doen, maar gewoon 
eenvoudig blijven en altijd bereid zijn om andere mensen te dienen en te helpen. 
 
Inleidend gesprek met spiegelverhaal 1 
Hij is het "goudhaantje" van de stad. Hij woont op de hoogste toren van de grootste 
kerk. Hij kan de hele wereld overzien. Hij is een echte opschepper.  Verwaand kijkt hij 
neer op de zwarte hanen, die wonen op de lage torens van de kleine kerken rondom 
hem. Hij steekt met kam en veren boven de anderen uit. 
Rik, want zo heet de gouden haan, voelt zich kiplekker, daarom zet hij zijn borst op en 
kraait vol trots dat hij niemand nodig heeft. Hij schreeuwt het van de kerkdaken. 
"Daarom komt er bij jou geen kip meer in de kerk!" spotten de zwarte haantjes. 
Vannacht heeft Rik slecht geslapen. Hij heeft zich geërgerd aan die stomme haan van 
de Antoniuskerk, Daan heet hij. Nou, dat moet Rik hem natuurlijk even laten weten! "Je 
hebt mij vannacht uit de slaap gehouden, stuk verdriet! Ik werd ziek van jouw gekras en 
gepiep!" 
Het zwarte haantje is boos en verdrietig, er drupt een traan uit zijn linkeroog. Na een 
korte tijd valt hij fel uit naar Rik. "Moet je eens goed luisteren, opgeblazen kwal! Wij 
zijn jouw praatjes meer dan zat!" 
"Wie zijn -wij-?" spot het goudhaantje met de neus naar het zuidwesten. 
"Wij, met jou er niet bij, en dat rijmt ook nog!" lacht zwarte Daan en de anderen vallen 
hem bij. Wat een spektakel met al dat gekakel! Wat een lawaai met al dat gekraai! 
In de kippenhokken van de mensen uit het dorp, is het rumoerig geworden. Mensen die 
vroeg zijn opgestaan om naar hun werk te gaan, kijken elkaar aan en staren dan naar de 
inktzwarte lucht. "Er is vast een storm op komst", zegt de timmerman tegen de 
melkboer. "De wind staat zuidwest en dat is niet best", zegt de schoenmaker tegen de 
politieagent. 
Dat er storm komt, daar kun je donder op zeggen! Na een tijdje gierlen er dan ook 
harde windstoten rond de hoogste kerktoren van de stad. Het goudhaantje begint 
vreselijk te draaien. Hij wordt er duizelig van. "Help!" roept hij in paniek. 
"Het gaat niet goed met onze -gouwe ouwe-!" kraait zwarte Daan. Dit is het sein voor 
de andere hanen om ook naar de hoogste kerktoren te vliegen. Dat gaat niet 
gemakkelijk, maar ze zijn wel wat gewend. Ze tillen Rik op en houden hem netjes in hun 
midden: vier zwarte haantjes aan de ene en vier aan de andere kant. Eerst denkt Rik: 
"ze vallen mij aan!" Maar al gauw heeft hij in de gaten dat de zwarte haantjes niets 
kwaads in de zin hebben. Rik blijft keurig op zijn plaats. 
"Het komt omdat wij van stevig ijzer zijn, dat wij jou kunnen helpen." zegt zwarte Daan. 
"Wij kunnen met z'n allen elke storm aan!" 
"Wie zijn -wij-?" vraagt Rik. Alle zwarte hanen roepen nu in koor: "Wij zijn wij, met jou 
erbij! En dat rijmt net zo goed!" roept Daan. "En Rik, onthoud één ding goed: we 
hebben elkaar allemaal nodig! Het maakt niet uit of we nu wit, zwart of rood zijn; van 
goud, zilver of koper."  
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"Jullie hebben gelijk, jongens", lacht Rik, "en weet je wat? Ik ben helemaal niet van 
goud, ik ben gewoon verguld!" 
Dit keer hebben de zwarte hanen geen antwoord. Ze kijken verbaasd naar het laatste 
beetje goud, dat van John z'n veren afbladdert.  
 
Nou, dat opschepperige goudhaantje heeft zijn lesje wel geleerd. Die zal niet meer zo 
hoog van de toren blazen! Mensen die op anderen neerkijken, opscheppers, zijn er 
altijd geweest. Ook in Jezus' tijd. Luister maar. 
 
Inleidend gesprek met verhaal  2 
Hij is dé man van de 20e eeuw. Wereldberoemd. Ontelbare keren verschijnt hij op de 
televisie en worden er uitgebreide artikelen in alle kranten over de hele wereld over 
hem geschreven. Veel heeft hij al bereikt door zijn inzet om verzoening tussen volkeren 
te bevorderen. Hij is de hele wereld over gereisd met de Blijde Boodschap van Gods 
Liefde. 
Nu staat hij doodmoe achter het altaar om de heilige Eucharistie te vieren. Wanneer hij 
de mensen toespreekt, hoor je dat zijn stem zwak is. In vroegere jaren had hij een 
atletisch lichaam en een hele krachtige, diepe stem. Toen noemde iedereen hem 
‘charismatisch’. En nu? Nu vinden velen dat hij maar af moet treden. Maar zelf weet hij 
diep in zijn hart dat hij ook de lijdende Christus aan de mensen moet laten zien. Hoe 
vernederend het ook voor hem is om op andere mensen te moeten steunen en met 
trillende handen zijn papieren vast te houden terwijl allerlei tv camera’s uit de hele 
wereld op hem gericht zijn. Hij blijft doorgaan om de mensen te dienen, in Christus’ 
Naam. (de Heilige verklaarde Paus Johannes Paulus II) 
Dat bedoelt Jezus wanneer Hij in het evangelie van vandaag zegt: Wie de grootste 
onder u is, moet uw dienaar zijn. Luister maar naar het evangelie. 
 
Evangelie 
Uit het hoofd navertellen en / of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg zie boven. 
Eventueel aan het begin vertellen dat Jezus rondtrok in Israël om de mensen over God 
zijn Vader te vertellen en hen te leren hoe zij als kinderen van de Vader kunnen leven. 
Hoe zij God en elkaar kunnen liefhebben en dienen. Dat Jezus vele zieken genas...  
Bij een van deze toespraken zei Jezus ook eens: (één of meerdere verzen uit het 
evangelie citeren). 
 
Praktische toepassing 
Vraag de kinderen hoe zij deze week iemand kunnen helpen. Laat ieder van hen een 
klein voornemen uitspreken; bijv. moeder helpen tafel afruimen of een boodschap 
doen voor mama of iemand anders, of een kind uit de klas helpen met een moeilijke 
som of de hond van de oude buurvrouw uitlaten e.d. 
 
Gespreksvragen 
Wie weet nog wie Mozes was en wat hij van God had ontvangen? 
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Wat doen sommige mensen om op te vallen? 
Wat betekent de zin: Wie de grootste onder jullie is, moet jullie dienaar zijn? 
 
Lied en / of verwerking 
Voor suggesties zie boven. 
 
Afsluiting 
Zo mogelijk, de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één 
artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof ’ van Jan Visser (zie bundel Zingen 
maakt blij).  
De voorbede kan met de volwassenen in de kerk mee gebeden worden of in een 
aangepaste (verkorte) versie voor de kinderen. Het mooiste is wanneer de kinderen 
tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk. 
 

Bij de Eucharistieviering  
voor gezinnen 

 
Thema 
Jezus, meester en dienaar. 
Alternatief: Om elkaar te dienen 
 
Liederen 
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van 
deze zondag. 
 
Openingsgebed 
Almachtige en barmhartige God, 
uw genade stelt ons in staat 
om U waardig en oprecht te dienen. 
Wij vragen U: 
Neem van ons weg wat ons van U afhoudt. 
Mogen wij ongehinderd de vreugde tegemoet gaan 
die U ons heeft beloofd. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. 
 
Evangelie 
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg; zie boven. 
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Voorbede 
Bidden wij tot God, onze Vader in de hemel: 
1. Voor alle priesters, dat zij steeds naar het voorbeeld van Jezus de mensen zullen 

dienen. 
2. Voor de mensen op deze wereld die zichzelf belangrijk vinden, dat zij beseffen dat 

alleen God Heer en Meester is. 
3. Voor kinderen die in het ziekenhuis liggen, dat zij hulp en genezing zullen 

ontvangen. 
4. Voor onszelf, dat wij elkaar dienen en helpen en onszelf niet belangrijker vinden dan 

de ander. 
 
Gebed over de gaven 
Heer, 
aanvaard deze gaven van brood en wijn 
als een zuiver offer voor U. 
Schenk ons in deze Eucharistie 
de volheid van uw barmhartige liefde. 
Door Christus onze Heer. 
 
Gebed na de communie 
Goede God, 
U heeft ons met het Brood uit de hemel gesterkt. 
Laat in ons de kracht van uw genade toenemen. 
Maak ons door deze Eucharistie klaar 
om het eeuwig geluk te ontvangen. 
Door Christus onze Heer. 
 
Uitwerking thema 
Probeer het thema van dienstbaarheid concreet te maken door zoveel mogelijk 
kinderen tijdens en na de viering iets te laten doen: boekjes uitdelen, offergaven naar 
het altaar brengen en na afloop meehelpen de kerk opruimen, in het parochiezaaltje de 
koffie/thee/ limonade en koekjes aan alle mensen uitdelen. 

 


