Evangelie: Johannes 10, 27-30
Roepingenzondag

LUISTER NAAR JEZUS EN VOLG HEM

Voorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen

le lezing: Handelingen 13, 14.43-52.
Antwoordpsalm:  Psalm 100, 2-3.5.
2e lezing: Apokalyps 7, 9. 14b-17.

Achtergrondinformatie bij het evangelie

In het voorgaande hoofdstuk van het Johannes evangelie staat hoe de blindgeborene
door Jezus genezen wordt. Sommige mensen komen daardoor tot geloof in Jezus;
anderen keren zich nog feller in ongeloof tegen Hem. Dan vertelt Jezus de parabels
van de Goede Herder en de schapen. Om het evangelie van deze zondag beter te
verstaan is het raadzaam eerst de verzen 7 tot en met 21 van hoofdstuk 10 uit het
Johannes evangelie te lezen.

'Een herder met zijn schapen’', het klinkt zo idyllisch, zo romantisch. In de tijd van
Jezus was dat zeker niet zo. Een herder had een zwaar leven. Hij was bijna altijd
buiten. Zijn kleding bestond uit een kameelharen mantel en een hoofddoek, zodat
hij bescherming had tegen storm, regen en de meedogenloze zon. Meestal at een
herder alleen maar dat wat hij mee kon nemen: brood, kaas, olijven, vijgen, dadels
en rozijnen. De herder bracht zijn schapen naar de plaatsen waar voor hen voedsel
en water te vinden is. De hond was zijn trouwe begeleider. Viel er een schaap in een
rotsspleet, dan klauterde de herder naar beneden en bracht het met behulp van
zijn herdersstaf in veiligheid. Was het schaap gewond, dan legde hij het over zijn
schouders en bracht het naar een geschikte plek om zijn wonden te verzorgen. ‘s
Nachts werden de schapen bedreigd door dieven en roofdieren. Die waren er in die
tijd genoeg: beren, panters, wolven, jakhalzen en soms hyena’s. Gewapend met een
slinger en een houten knots, bezet met keien of spijkers, verdedigde de herder zijn
kudde met hart en ziel. De strijd tegen de wilde dieren of dieven kon de herder het
leven kosten. Om zijn schapen beter tegen gevaar te kunnen beschermen bouwde
de herder vaak een schaapskooi. Tegen de avond werden alle schapen in deze
schaapskooi gedreven en de herder stond dan aan de ingang om te tellen of ieder
schaap er is. Voor ieder schaap had hij een eigen naam. Zo’n sterke band bestond
er tussen de herder en zijn schapen. Het is geen naamloze groep dieren, de herder
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kent ieder schaap afzonderlijk. Daarom is dit beeld van de herder met zijn schapen
in de Bijbel het beeld bij uitstek voor de liefdevolle zorg van God voor iedere mens.
In het Oude Testament wordt op verschillende plaatsen verwezen naar God als de
ware herder van zijn volk. Vooral Psalm 23 spreekt hierover: “De Heer is mijn
herder, mij zal niets ontbreken. Hij zal mij voeren naar grazige weiden. Al moet ik
gaan door het dal van de dood, ik zal niet bang zijn, want U bent bij mij!” Jezus
neemt deze titel over omdat Hij en de Vader één zijn (zie vers 30). Jezus gebruikt
vaak beelden uit het gewone leven van alledag om de mensen iets over zichzelf
duidelijk te maken. (lk ben ... het licht, de weg, de waarheid, het leven, de wijnstok).
Het beeld van de herder is een beeld dat iedereen aanspreekt, ook mensen van
onze tijd worden er nog door geraakt. Jezus noemt zichzelf de Goede Herder. Hij is
echt, waar en betrouwbaar. Hij is geen huurling die onverschillig tegenover de
schapen staat.

Hij kent ieder van ons persoonlijk. Hij heeft een intieme relatie met ieder. Hij zal
zelfs uit vrije wil zijn leven geven voor de schapen. Hij zal de schapen eeuwig leven
geven bij de Vader. Zo innig is de band tussen Hem en ieder van ons. Als wij Jezus
toebehoren, kan niets en niemand (zelfs de dood niet) ons nog van Hem scheiden.
Dan zijn wij voor eeuwig veilig en geborgen in Gods Vaderhand. Zo innig is ook de
band tussen Jezus en zijn Vader. Jezus zegt het kort maar krachtig: “lk en de Vader,
Wij zijn één.”

Vandaag is het roepingenzondag. De Kerk heeft echt behoefte aan goede herders.
Mensen die veel van Jezus en zijn Kerk houden en zich vanuit die liefde willen
inzetten voor hun medemensen. Wij bidden vandaag dat jonge mannen en
vrouwen het aandurven om hun leven geheel en al in dienst te stellen van Christus
en zijn kerk. Dat ze de genade mogen ontvangen om JA te zeggen wanneer ze
geroepen worden om monnik, priester of zuster te worden. U kunt de kinderen
vandaag iets over het sacrament van het priesterschap vertellen. Jezus heeft al zijn
volgelingen opgeroepen om actief mee te werken aan de verspreiding van zijn Blijde
Boodschap. Daar kunnen wij allemaal ons steentje aan bijdragen. leder van ons is
geroepen om als een ‘goede herder’ te zijn voor de mensen om ons heen.
Sommigen worden geroepen om hun leven te geven om als priester helemaal
beschikbaar te zijn en zo een goede herder te zijn voor heel veel mensen die op
zoek zijn naar God.

Visueel materiaal

(naar keuze)
e Zie Free Bible Images voor een PPS bij Johannes 10 waarvan u een deel bij dit
evangelie kunt gebruiken
e Zoek plaatjes/afbeeldingen van een herder met een kudde schapen.
e Plak midden op een groot vel een afbeelding van Jezus. Na het vertellen van
het evangelie schrijft u de naam van ieder kind ‘rondom Jezus’. U moet
waarschijnlijk ieder kind vragen naar zijn naam maar Jezus kent ieders naam.
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https://freebibleimages.org/illustrations/gnpi-063-good-shepherd/

e Zoek op internet een mooie icoon van Jezus de Goede Herder

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

e Zie voor een bijbehorend werkje, puzzel en vertelplaat de Samuel site bij
‘Komende zondagen’

o Knutselwerkjes Nieuwe Testament zie Samuel Advies site 0.a Goede Herder
mobile en Goede Herder zoekplaat

e Nodig een priester, monnik of kloosterzuster uit om iets over zijn/haar
toegewijde leven aan God te vertellen.

e Maak op een bord of groot vel twee kolommen. Links schrijft u: wat doet een
goede herder? Daaronder schrijven wat de kinderen daarover denken (bijv. hij
zorgt goed voor de schapen, hij kent ze, hij beschermt ze etc) Rechts: Wat doen
de schapen van een goede herder? (bijv. luisteren, gehoorzamen, volgen)
Linksonder: Wat doet Jezus? Rechtsonder: Wat doen wij?

e Jezus kent ieder bij zijn naam. Weten wij de naam van onze
pastoor/kapelaan/diaken/pastoraal werker? En de naam van onze bisschop en
onze paus? Sluit af met een gebed voor allen.

Liederen
e Zie speciale CD: Weet je dat de lente komt met 19 verschillende lente
Paasliedjes

e Jezusis de Goede Herder (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 2)
Een parel in Gods Hand (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 2)
Jezus roept alle kleine kinderen

Je mag er zijn (Herman Boon)

Welkom, welkom (Marcel en Lydia Zimmer)

De Heer is mijn herder (Marcel en Lydia Zimmer)

De Heer is mijn herder (Psalm 23) (zie CD/muziekbundel: Kom aan boord)

e Mijn Herder (naar Ps. 23, Sela)

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom

Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter te
leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of
presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen
plakken.

Behorend bij het evangelie van deze dag zou het leuk zijn om ieder kind een feestelijk
kaartje (met schaapje of sticker Ik ben de Goede Herder) met hun naam te geven wat
vandaag ook mee naar huis mag.

Inleidend gesprek met spiegelverhaal
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https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/#filter=.nieuwe-testament-knutselwerkjes
https://www.youtube.com/watch?v=_hUoVeG76zY&list=OLAK5uy_nHarSPg23U5S3sn0-G4tQp8M-XwOPlMKc
https://www.youtube.com/watch?v=G6kFBerkK4c
https://www.youtube.com/watch?v=xPmgOrUuBzY
https://www.youtube.com/watch?v=RLoA5ZPYqTo
https://www.youtube.com/watch?v=BMlVwqJykCs&list=RDvHXcqCD2Uwc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=enfhCiRqNeY
https://www.youtube.com/watch?v=N-q46i2Mrjc
https://www.youtube.com/watch?v=d95uPq47u-I
https://www.youtube.com/watch?v=d95uPq47u-I

“Astor, hier!” “Astor, zit!” “Astor, lig!” “Astor, pootje!”

Rik glimt van trots om die knappe hond van hem, die al zijn bevelen zo keurig
opvolgt. Daan, een jongen die Rik kent van school, kijkt vol bewondering toe.

“Wat leuk zeg, Rik! Mag ik het ook eens proberen?” “Maar natuurlijk, ga je gang.”
“Astor, zit!” Er gebeurt helemaal niets.

“Astor, hier!” “Astorr, hierr!” schreeuwt Daan nog harder.

Astor kijkt hem met grote verbaasde ogen aan. Daan probeert het nog eens maar
Astor reageert helemaal niet op zijn bevelen. Verontwaardigd roept hij uit:

“Hoe kan dat nou? Hij doet helemaal niks!”

Rik zegt lachend: “Dat komt omdat jij een vreemde voor hem bent, hij kent jouw
stem niet.”

Daan gelooft het niet echt en vraagt: “Probeer jij het nog eens, Rik
niet maar zegt rustig: “Astor, hier!”

Daar hoeft Astor niet lang over na te denken. Druk kwispelstaartend snelt hij naar
zijn baasje. Uitgelaten springt hij tegen hem op, terwijl hij Riks gezicht een extra
'wasbeurt' geeft.

IH

Rik schreeuwt

Wie van jullie heeft thuis een hond? Komt hij ook als je hem roept? Wat kan hij nog
meer? Hoe is hij tegenover mensen die hij niet kent? Ook Jezus roept ons. Niet
bevelend, maar zachtjes, uitnodigend. Wat doen wij? Luisteren wij naar Hem?
Luister maar naar wat Jezus ons vertelt in het evangelie.

Evangelie

Uit het hoofd navertellen en/of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg: zie boven.
Indien u voornamelijk jonge kinderen heeft, kunt u het verhaal van het verloren schaap
erbij vertellen (Lucas 15, 4-7).

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?
Jezus is onze Goede Herder. Hij kent ieder van ons bij onze naam. Wij horen bij Hem.
Luisteren wij als Hij ons roept?

Gespreksvragen

Wie zijn de schapen van Jezus?

Wat zegt Jezus over de band tussen zijn Vader en Hemzelf?
Wat bedoelt iemand als hij zegt: Ik heb een roeping?

Praktische toepassing

Vertel eens iets aan de kinderen over het dagelijkse (druk bezette) leven van een
priester. Nodig hen uit deze week speciaal voor hun parochiepriester te bidden en
hem misschien ook eens te verrassen met iets lekkers, een bloemetje, een bedankje,
een tekening e.d.

Lied en/of verwerking
Voor suggesties: zie boven.
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Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één
artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof’ van Jan Visser (zie muziekbundel:
Zingen maakt blij). De voorbede kan samen met de kinderen gebeden worden als
slot van de kinderwoorddienst of samen met de volwassenen in de kerk. Het
mooiste is wanneer de kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk.

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema

Luister naar de Herder!

Liederen
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van
deze zondag

(Voor de oraties van deze zondag en de prefaties van Pasen 7 % ﬁ\
/4

zie het Altaarmissaal) 3 )

Evangelie
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven.

Voorbede
Bidden wij tot God, onze hemelse Vader.
1. Voor al onze priesters; dat zij net als Jezus Goede Herders voor de mensen zijn
en hen kennen en liefhebben.
2. Voor nieuwe roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven; dat vele
jonge mensen ja durven zeggen om hun leven radicaal te geven voorGod.
3. Voor alle mensen aan wie niemand denkt, die eenzaam en vergeten zijn; dat zij
mogen weten dat ook hun namen staan geschreven in de palm van Godshand.
4. Voor alle ouders, dat zij goede herders voor hun kinderen mogen zijn; dat zij
hen op een liefdevolle en wijze manier mogen begeleiden en helpen om naar
Jezus te luisteren en Hem te volgen.

Uitwerking thema

Laat de priester (of diaken) in de preek iets over zijn eigen roeping vertellen. Stel
eventueel de kinderen in de gelegenheid hem enkele vragen te stellen.

Hang de tekst van het Alleluiavers (lk ben de Goede Herder. Ik ken de mijnen en de
mijnen kennen Mij.) met grote letters op een goed zichtbare plek. Bespreek ook tijdens
de preek wat deze woorden voor ons persoonlijk kunnen betekenen (zie ook inleidend
spiegelverhaal).
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