VERRADEN
Johannes 18, 1-19.42
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Hij vroeg hen: “Wie zoeken jullie?”
Zij antwoordden hem. “Jezus de Nazoreeér”.
Jezus zei hen: “Dat ben Ik’
Ook Judas, zijn verrader, was bij hen.

Goede Vrijdag



ONDERVRAAGD DOOR DE HOGEPRIESTER
Johannes 18, 1-19.42

!
-

De joodse hogepriester ondervroeg Jezus
over zijn leerlingen en over zijn leer.

Goede Vrijdag



OVERGELEVERD AAN PILATUS
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Pilatus riep Jezus bij zich en vroeg: “Zijt gij de Koning der Joden?”
Jezus antwoordde: * Ja, koning ben Ik. (...)
Mijn koningschap is evenwel niet van deze wereld...”

Goede Vrijdag



Jezus draagt het kruis,
voor onze zonden,

Goede Vrijdag



MARIA WORDT DE MOEDER VAN ALLEN
Johannes 19, 26

Toen Jezus zijn moeder zag
en naast haar de leerling van wie Hij hield,
zei Hij tegen zijn moeder; “Vrouw, dat is uw zoon.”
Daarna zei Hij tegen de leerling: “Dat is je moeder.”

Goede Vrijdag



DE ZONDAAR WORDT VERGEVEN
Lucas 23,40 -43

Daarop vroeg hij aan Jezus: 'Jezus, denk aan mij,
wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.'
En Jezus sprak tot hem: 'Voorwaar, Ik zeg u:

Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.’

Goede Vrijdag



