Met Kerst vieren we dat Jezus werd geboren.

Deze adventskalender laat op de grote kijkplaat aan
de achterkant de verhalen zien die met dit feest te
maken hebben. Drie weken lang hoor je elke dag
iets uit deze verhalen. Tot het kerstfeest is. Op de
kijkplaat kun je de tekening bij het verhaal vinden.
Luister, kijk en doe je mee?

Kun jij Zacharias en de engel op de
kijkplaat aan de achterkant vinden?

Zacharias werkt in de tempel, het huis van God.

Hij heeft geen kindje. Dat wil hij wel heel graag.

Opeens staat er een engel naast hem. Zacharias schrikt.
‘Wees niet bang’, zegt de engel.

‘God heeft naar je gebed geluisterd.

Je krijgt een kindje, een jongetje’

e De vrouw van Zacharias is al heel oud.

En oude mensen krijgen geen baby’s, denkt Zacharias.
Dan zegt de engel: Je gelooft mij niet.
Daarom kun je niet praten totdat de baby er is!
Het zal gaan zoals de engel heeft gezegd.

Doe je lippen goed op elkaar. Probeer zonder te
praten te vertellen hoe oud je bent.






9 Zacharias en Elizabet krijgen
een baby, een jongetje.
Hij heet Johannes.
Eindelijk kan Zacharias weer
praten.
Wat is hij blij!
Hij zingt een lied voor God.

Wijs de baby aan
op de kijkplaat.

a In de tempel, het huis van God,

werden liederen gezongen.
Ook Zacharias zingt als hij weer kan praten.
Hij is zo blij met God.

Welk lied zing jij vandaag voor God?

Weet je nog dat er een engel bij
Zacharias kwam?

Diezelfde engel gaat ook op bezoek bij
een vrouw.

Ze heet Maria.

Kun jij Maria en de engel op
de kijkplaat vinden?








