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8e ZONDAG DOOR HET JAAR 
Evangelie: Lucas 6, 39-45 

 

KIJK EERST GOED NAAR JEZELF! 
 
Vers voor het evangelie (Joh. 14, 23) 

Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader  

zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen. Alleluia. 

 

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

 

(Rolverdeling: Verteller, Jezus, Mensen) 

 

Verteller:  Op een dag vertelde Jezus aan zijn leerlingen deze gelijkenis:  

Jezus:  “Kan soms de ene blinde de andere leiden? 

Dan vallen ze allebei in de kuil! 

De leerling is niet meer dan zijn meester: 

pas als hij volleerd is, is hij gelijk aan zijn meester. 

Waarom kijken jullie naar de splinter in het oog van je broeder  

en merk je niet dat er een balk zit in je eigen oog? 

Hoe kunnen jullie tegen een ander zeggen:  

Mensen: ‘Vriend, laat mij de splinter uit je oog halen’,  

Jezus:  terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? 

Schijnheilige, 

haal eerst die balk uit je eigen oog,  

dan kun je scherp genoeg zien 

om de splinter weg te halen, die in het oog van de ander zit. 

Er bestaat geen goede boom  

die zieke vruchten draagt. 

Net zomin bestaat er een zieke boom  

die goede vruchten voortbrengt. 

Elke boom kun je herkennen aan zijn vruchten. 

Je kunt geen vijgen plukken van een doornstruik  

en ook geen druiven oogsten van een braamstruik. 

Een goed mens brengt het goede tevoorschijn uit zijn goed hart.  

als uit een voorraadkamer. 

Maar een slecht mens 

brengt uit zijn slecht hart het slechte tevoorschijn.  

Want waar het hart van vol is, 

daar loopt de mond van over.” 

  

Woord van de Heer. 
 


