
Christus Koning 

Vandaag vieren we dat Jezus onze Koning is.
Omdat wij kinderen van God zijn, 

mogen we ook vieren dat wij koningskinderen zijn.

Drie hoeraatjes voor ons!

Hoera hoera hoera!
Op de volgende bladzijde zie je een mooi werkje van 

Koning Jezus Christus.

Hoe maak je het mooi?

Je kunt het gewoon kleuren.
Je mag het ook glas in lood maken om bij het raam te hangen, 

zodat het licht er mooi door valt. 

Dat doe je zo:
Prik de blauwe stukjes eruit met een priknaald.

Knip stukjes gekleurd cellofaan uit op maat 
en plak die op de achterkant.

Op de voorkant kun je de vleugels van de engelen mooi maken 
door dons of watjes erop te plakken.

Veel plezier lieve prinsen en prinsessen!



Jezus antwoordde: “Ja, koning ben Ik. 
Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen 

om getuigenis af te leggen van de waarheid. 
Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.”

(Johannes 18, 37)
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