3e ZONDAG VAN DE ADVENT

Zondag Gaudete (Verheug je)
Evangelie: Lucas 3, 10-18

Samen vreugde is dubbele vreugde!

Voorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen
le lezing: Sefanja 3, 14-18a.
Antwoordpsalm: Jesaja 12,2-6.
2e lezing: Filippenzen 4, 4-7.

Achtergrondinformatie bij het evangelie

Dit evangelie is een vervolg op het evangelie van de vorige zondag. Johannes
predikt aan de oever van de Jordaan (zie ook vers 7-9). Hij blijft het maar
herhalen: “Mensen, verander je levenswijze, richt je leven meer op God!” Wie
worden er door zijn woorden geraakt? Zijn het soms de ‘hoge pieten’? De
Joodse godsdienstige leiders? Nee, want velen van hen vinden dat ze het
bijzonder goed met zichzelf hebben getroffen omdat ze zich zo keurig aan alle
wetten houden en dus geen bekering nodig hebben. Het zijn juist de gewone
mensen en zelfs mensen als soldaten en tollenaars die open staan voor de
boodschap van Johannes. Het zijn ook juist deze mensen bij wie Jezus later
gehoor zal vinden. Johannes roept de mensen op hun overvloed met anderen te
delen. Johannes overvraagt de mensen niet. Hij verlangt alleen dat iedereen zijn
beroep op een eerlijke en menselijke manier zal uitoefenen.

Tollenaars mogen niet meer geld vragen dan hun is opgedragen. Soldaten
krijgen te horen dat zinloos geweld uit den boze is en dat zij tevreden moeten
zijn met wat ze krijgen.

Hoelang wacht het Joodse volk nu al op de Messias, de Gezalfde van God, die
van Israél weer een trots koninkrijk zou maken, zoals in de dagen van de
koningen David en Salomo? Sinds 63 voor Christus leeft het Joodse volk al onder
de Romeinse onderdrukking. Velen geloven dat de Messias die zal komen, hen
van deze onderdrukking zal bevrijden. Ze vragen zich af of Johannes de
langverwachte Messias is. Johannes is hierin heel stellig: niet hij maar Jezus is de
Verlosser. Het gaat om Hem!

Johannes is alleen maar een wegbereider. Johannes voelt zich niet eens waardig
om de riem van Jezus’ sandalen los te maken. Het werk van een slaaf.

Johannes de Doper dient een doopsel van bekering toe. Jezus zal zijn leerlingen
een ‘Vuurdoop’ geven met de heilige Geest. Johannes gebruikt het beeld van
het verzamelen van de tarwe om aan te geven dat Jezus een scheiding zal
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maken tussen hen die vruchten voortbrengen en hen die geen vruchten
voortbrengen. Een wan is een grote, schaalvormige mand waarin men - door te
schudden- gedorst graan zuivert van het wegwaaiende kaf. Jezus scheidt dus
duidelijk het kaf van het koren. Het goede van het kwade.

De taal van Johannes de Doper is vaak pittig, vol ernstige waarschuwingen. Hij
wil dat zijn oproep tot bekering serieus genomen wordt. Toch zegt Lucas dat hij
een Blijde Boodschap verkondigt. Het is een Blijde Boodschap omdat met de
komst van Jezus een periode aanbreekt van verlossing en bevrijding voor
iedereen die in Hem gelooft. Wanneer je je leven op God richt en bereid bent te
delen met anderen, dan geeft dat een innerlijke vreugde.

Visueel materiaal

(naar keuze)

e Zie Free Bible images voor een PPS van dit verhaal (selectie maken)
e Zoek op internet een kunstafbeelding van Johannes de Doper

e Voor thuis: Johannes de Doper en Jezus vertelling

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

e Zie deze zondag voor bijpassend werkje, puzzel en vertelplaat op de Samuel
Advies site bij komende zondagen

e Zie Adventswerkjes Samuel Advies site zoals Johannes preekt (AK575)

e Geef de kinderen alvast de Kerstnoveen mee om als voorbereiding op
Kerstmis v.a. 16 december te bidden

e Lees met oudere kinderen ook de tweede lezing Filippenzen 4, 4-7 en
bespreek wat die woorden voor ons kunnen betekenen.

e Samen delen in de praktijk: neem iets lekkers voor de kinderen mee bijv.
kerstkransjes. Zeg dat je niet genoeg hebt voor de hele groep (bijv. maar
voor de helft) en vraag de kinderen hoe ze dat denken op te lossen. Help hen
de vreugde te ervaren van samen delen.

Liederen

e Voor Adventsliederen zie 1° zondag van de Advent.

e \Wees blij (Rob Vermeulen)

e Een stem in de woestijn (Hanna Lam & Wim ter Burg zie verzamelbundel
Alles wordt nieuw).

e Zingen maakt blij en Ik ben bij je (zie muziekbundel Zingen maakt blij van Jan
Visser).
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https://www.freebibleimages.org/illustrations/john-baptist-jesus/
https://www.youtube.com/watch?v=i5ApzjCmWzg
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/#filter=.advent-knutselwerkjes
https://www.samueladvies.nl/werkje/kerstnoveen/
https://www.gospelmusic.nl/Wees-Blij-p-20123.html
https://www.youtube.com/watch?v=IaV8Jrce_W8

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom

Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter
te leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes
of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje
kunnen plakken.

Inleidend gesprek met spiegelverhaal

“Wat hebben we nog lekker veel van die boerenkoolstamppot over, mama! Dat
kunnen we vanavond lekker opwarmen! Kan ik nog een keer smullen!”

“Nou Peter, ik had er eigenlijk aan gedacht om het eten dat wij over hebben aan
mevrouw de Bruin te geven. We doen er een gehaktballetje bij en wat saus, dat
zal ze heerlijk vinden!”

Peter is boos en teleurgesteld. Hij houdt niet van brood eten en is altijd blij als
hij twee keer warm kan eten. En boerenkool is nog wel zijn lievelingseten!
Waarom mag hij dat vanavond niet opeten? Hij kijkt door het raam naar buiten
en ziet aan de overkant mevrouw de Bruin voor haar raam zitten. Zij heeft zwaar
reuma en kan nog maar heel moeilijk lopen. Ze is voor een groot deel op de hulp
van anderen aangewezen.

Dingen die voor andere mensen zo heel gewoon zijn, zoals de was doen, het bed
verschonen, de vuilnis buiten zetten, stofzuigen of ramen lappen, die zijn voor
haar dodelijk vermoeiend. Dat geldt ook voor het eten koken. Toch probeert ze
nog zoveel mogelijk alles zelf te doen, want ze wil niet graag iemand tot last zijn.
Even moet Peter zijn teleurstelling verwerken maar dan denkt hij: “Mama heeft
toch wel gelijk, we kunnen beter het lekkere eten samen delen. Dan zijn we
allemaal blij.”

“Oké mama, dat is een goed idee. Weet je wat? |k zal het haar zelf brengen!”
Wat kijkt mevrouw de Bruin verrast en blij op als ze Peter ziet aankomen met
zo'n heerlijke maaltijd! “Maar dat hadden jullie toch echt niet hoeven te doen!”
roept ze telkens weer. Jullie zijn veel te goed voor mij! Weet je wat?! Jij krijgt
van mij een lekkere reep chocola. Bedank je moeder maar hartelijk namens
mijl”

Peter geniet des te meer van de reep chocola als hij denkt aan het blij verraste
gezicht van mevrouw de Bruin. En wanneer hij’s avonds zijn brood eet, is hij nog
steeds blij dat ze de boerenkool met hun overbuurvrouw gedeeld hebben.

Ja, als je de dingen die je hebt met andere mensen deelt, dan word je daar zelf
ook blij en gelukkig van. Johannes de Doper heeft het daarover in zijn evangelie.
De zondag van vandaag heeft ook van alles te maken met 'blij zijn'. Met een
moeilijk woord noemen we deze zondag 'Gaudete'. Dat betekent: wees blij,
verheug je, want Kerstmis, het prachtige feest van Jezus' geboorte, is heel
dichtbij! Die blijdschap mogen wij ook met elkaar delen! Luister maar naar het
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evangelie.

Evangelie
Uit het hoofd navertellen en/of samen doorlezen.

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?
Met een ander delen maakt gelukkig. Samen vreugde is dubbele vreugde. Laten
wij ons samen verheugen op het Kerstfeest, dat steeds dichterbij komt!

Gespreksvragen

Wat zegt Johannes in het evangelie?

Wie is de Messias?

Waarom is de boodschap die Johannes brengt een Blijde Boodschap?

Praktische toepassing

Een bekende uitspraak zegt: “Samen vreugde is dubbele vreugde”. Bespreek
met de kinderen hoe zij deze week kunnen proberen iets samen te delen.
(speelgoed, snoep, traktatie, samen doen met de stiften, etc.)

Lied en/of verwerking
Voor suggesties: zie boven.

Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of
één artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘lk geloof van Jan Visser (zie
muziekbundel: Zingen maakt blij). De voorbede kan samen met de kinderen
gebeden worden als slot van de kinderwoorddienst of samen met de
volwassenen in de kerk. Het mooiste is wanneer de kinderen tijdens de
offerande weer terugkomen in de kerk.

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema

Samen delen maakt blij! «c

Liederen
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van

n:@:{mmm
deze zondag.
(zie voor de oraties en de eigen prefatie van de Advent het ﬂ ﬁ

(Altaar)missaal)
(oraties= openingsgebed, gebed over de gaven en gebed na de communie)

Evangelie
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Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven.

Voorbede
Bidden wij tot God, die de vreugde en het geluk van alle mensen wil.
1. Voor al onze priesters, dat zij net zoals de heilige Johannes de Doper,
steeds meer mensen dichter bij Jezus zullen brengen.
2. Voor alle christenen in de wereld, dat zij solidair zijn met de mensen in
nood en bereid zijn met hen te delen.
3. Voor alle soldaten die met Kerstmis niet thuis kunnen zijn. Wilt u hen toch
mooie dagen geven.
4. Voor ons allen, dat wij de echte vreugde om de komst van Jezus met
elkaar delen en dat wij deze Blijde Boodschap ook via onze kerstwensen
aan anderen doorgeven.

Uitwerking thema

Vraag in de uitnodiging voor de gezinsviering of ieder een kledingstuk of
speelgoed mee wil nemen om samen met een ander te delen. Bij de preek legt u
het evangelie nog even uit en vraagt u de kinderen die iets meegenomen
hebben om het voor bij het priesterkoor neer te leggen. Praat even met een
aantal kinderen over wat ze geven. Is het moeilijk? Zoek een adres van een
asielzoekerscentrum of een arm gezin waar de spullen naartoe gebracht kunnen
worden. Maak er één of meerdere kerstpakketten van. Het evangelie in praktijk
brengen! (let wel op dat de liefdadigheid niet beledigend overkomt maar dat de
ontvanger als mens ten volle gerespecteerd wordt).

www.samueladvies.nl S advent3c



