2e ZONDAG VAN DE ADVENT

Evangelie: Lucas 3, 1-6

Maak de weg vrij voor de Heer!

Voorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen

le lezing: Baruch 5, 1-9.
Antwoordpsalm: Psalm 126, 1-6.
2e lezing: Filippenzen 1, 3-6. 8-11.

Achtergrondinformatie bij het evangelie

Evenals Mattelis wijdt ook Lucas de eerste twee hoofdstukken van zijn evangelie
aan verhalen en gegevens over de geboorte en kindertijd van Jezus. Een verschil
met Mattels is dat Lucas al in zijn eerste hoofdstuk over Johannes de Doper
spreekt. Alleen Lucas vertelt over de boodschap van de engel Gabriel aan
Zacharias (de vader van Johannes) en aan Maria. In het derde hoofdstuk van het
Lucas evangelie leren wij Johannes de Doper, de grote wegbereider van
Christus, nader kennen. Zeer nauwkeurig beschrijft hij in welke tijd Johannes
aan zijn prediking is begonnen; ten tijde van keizer Tiberius. Jeruzalem leeft
sinds 63 voor Christus onder de Romeinse overheersing. Het Vvijftiende
regeringsjaar van Tiberius correspondeert met het jaar 28- 29 na Christus.
Pontius Pilatus is van 26-36 na Christus landvoogd (procurator) van Judea.
Herodes de Grote regeerde Palestina als vazal van de Romeinen. Bij zijn dood in
4 voor Christus wordt zijn koninkrijk verdeeld onder drie van zijn zonen. Herodes
Antipas regeert over Galilea en Perea (dit is de Herodes die Johannes zal laten
onthoofden) ; Filippus over Iturea en Trachonitis; Archelaus over Judea, Samaria
en Idumea. In het jaar 6 na Christus wordt Archelaus vervangen door een
Romeinse procurator. Pontius Pilatus is een van zijn opvolgers.

Annas is hogepriester van 6-15 n.Chr. en Kajafas (schoonzoon van Annas) is
hogepriester van 18-37 na Christus. Tijdens het hogepriesterschap van Kajafas
oefent Annas nog een grote invloed uit op het Joodse religieuze en politieke
leven.

Johannes verblijft in de woestijn; de plaats waar ook de Israélieten verbleven
tijdens hun uittocht uit de slavernij van Egypte naar het nieuwe leven in het
beloofde land. Het is een plaats van ontbering, een plaats waar je jezelf
tegenkomt, maar daarom ook een plaats waar je God kunt ontmoeten.

Johannes is de zoon van de tempelpriester Zacharias (zie Lucas 1, 5-25 en 57-80)
en Elisabet, de oude nicht van Maria. Johannes is een man die de mensen
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https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/lucas/1

wakker schudt. Er moet een eind komen aan hun gezapigheid en
onverschilligheid. Hij roept hen op God weer serieus te gaan nemen. Johannes is
een echte profeet. De eerste profeet sinds Maleachi, die ruim 400 jaar geleden
leefde. Johannes bevindt zich op de grens van het Oude en Nieuwe Testament.
Johannes is een man die respect afdwingt door zijn sobere, moedige en eerlijke
levenswijze. Hij zegt de mensen ronduit wat echt belangrijk is en spaart daarbij
zelfs koning Herodes niet. Hij zet mensen weer op de goede weg, de weg naar
God. Hij roept mensen op om hun leven radicaal te veranderen, om het meer op
God te richten. Zijn doopsel is een teken dat mensen bereid zijn om deze nieuwe
weg in te slaan. Het is een voorbereiding op het (sacramentele) Doopsel dat
Christus zal gaan instellen.

Johannes is ook een bescheiden man. Omdat hij zo populair is, zou hij
gemakkelijk alle aandacht naar zichzelf kunnen trekken. Maar dat doet hij niet.
Zijn hele optreden is één grote verwijzing naar Jezus, de Man die na hem komt
en die groter is dan hij. Hij is de grote wegwijzer naar Hem. Hij is de heraut die
zijn komst aankondigt. Hij zet de mensen ertoe aan om puin te ruimen in hun
leven, zodat ze de nieuwe Leer kunnen aanvaarden, die heil zal brengen, niet
alleen voor de Joden, maar voor heel de wereld.

Visueel materiaal

(naar keuze)

e Zie Free Bible images voor een PPS van dit verhaal (selectie maken)

e Zoek op internet een kunstafbeelding van Johannes de Doper

e Voor thuis: Johannes de Doper en Jezus vertelling

e Laat de kinderen (als de groep niet te groot is) in een kring zitten en teken of
leg op de grond een weg. In het midden van de weg ligt een stapel ‘puin’
(stenen en papiertjes). Op een aantal papiertjes staan dingen die ons kunnen
verhinderen op de weg naar Jezus (te veel geld, tv, brutaliteit, etc.) of de
vraag: wat houdt jou tegen op de weg naar Jezus? Laat tijdens het vertellen
van het evangelie de kinderen in spanning over de betekenis van de weg met
het stapel puin. Na het vertellen laat je ieder kind iets van het puin opruimen
en als er een tekst op staat erover vertellen hoe ze dat in hun eigen leven
kunnen toepassen.

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

e Zie deze zondag voor bijpassend werkje, puzzel en vertelplaat op de Samuel
Advies site bij komende zondagen

e Zie Adventswerkjes Samuel Advies site zoals Johannes preekt (AK575),
verschillende Adventskalenders e.d.

e Laatieder kind een tekening maken van een stapel puin op een weg. leder
vult een klein voorbeeld uit het eigen leven in wat opgeruimd moet worden
(een ruzie weer goed maken, niet meer liegen, niet meer ongehoorzaam zijn,
etc.)
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Liederen

e Adventsliedje Elly en Rikkert (met mooie coupletjes over engel bij Zacharias
en bij Maria).

e Adventslied, Adventskaarsjes, Sta op! van Wim Hakvoort, zie hier op de
Samuel Advies site)

e Wachten op het wonder (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie muziekbundel Een
boek vol liedjes deel 1).

e De komst van de Zoon des Mensen (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie

muziekbundel Een boek vol liedjes 2) Dit lied geeft duidelijk de betekenis van
dit evangelie weer.

e Op het puntje van mijn stoel (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie muziekbundel Een
boek vol liedjes 2).

e Wij zullen opstaan (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie muziekbundel Een boek vol
liedjes 1).

e Woord voor woord, Jesaja en Ik heb een plekje voor Jezus (zie muziekbundel
Ga je mee op zoek? Kerstliedjes van Jan Visser).

e Samen dromen (zie muziekbundel Zingen maakt blij van Jan Visser).

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom

Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter
te leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes
of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje
kunnen plakken.

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?
Johannes de Doper roept de mensen op om dat wat niet goed is, op te ruimen in
hun leven. Hoe kan ieder van ons de weg vrijmaken voor Jezus?

Inleidend gesprekje met spiegelverhaal

Over een paar maanden is het koningsdag. Dit jaar zal de koning te gast zijn in
het stadje Nergenshuizen. Nu al is iedereen druk in de weer om alles in orde te
maken voor die grote dag. Natuurlijk moet de stad er dan helemaal tiptop
uitzien! De stoeptegels, die altijd schots en scheeflagen, worden recht gelegd,
slechte wegen worden opnieuw geplaveid, muren worden schoongemaakt en
van een nieuw verfje voorzien. Sommige mensen mopperen een beetje, want er
zijn dingen die al jaren eerder gedaan hadden moeten worden. Hoeveel oudere
en gehandicapte mensen zijn er wel niet over die akelige stoeptegels gestruikeld
en hebben er een heup of een been door gebroken. Tja, nu de koning komt is er
opeens haast bij, want je kunt hem toch niet ontvangen in een stad die zo slecht
onderhouden is...

Ja, als we voor de koning al zo ons best doen om alles op orde te hebben, dan
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kunnen we dat zeker doen voor de grote Koning Jezus! Het gaat dan natuurlijk
niet om de buitenkant, maar om onze binnenkant. Hoeveel hobbels en vlekken
hebben wij? Johannes roept ons vandaag in het evangelie op om al die slechte
dingen uit de weg te ruimen. Luister maar.

Evangelie
Uit het hoofd navertellen en/of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg: zie
boven.

Gespreksvragen

Wat betekent: ‘Hij is een roepende in de woestijn?” Wat moeten de mensen
volgens Johannes doen?

Wie waren de vader en de moeder van Johannes de Doper? Kunnen jullie iets
over hen vertellen?

Praktische toepassing

Bespreek met de kinderen hoe zij zich kunnen voorbereiden op de komst van
Jezus. Is er ook op jouw levensweg nog puin dat geruimd moet worden, zodat de
weg naar Jezus helemaal vrij wordt? Geef eens een voorbeeld van ‘puin’ dat in
de weg ligt om Jezus te ontmoeten?

Lied en/of verwerking
Voor suggesties: zie boven.

Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of
één artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘lk geloof van Jan Visser (zie
muziekbundel: Zingen maakt blij). De voorbede kan samen met de kinderen
gebeden worden als slot van de kinderwoorddienst of samen met de
volwassenen in de kerk. Het mooiste is wanneer de kinderen tijdens de
offerande weer terugkomen in de kerk.

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema
Maak de weg vrij voor de Heer!

of

Puinruimen, doe jij ook mee?

Liederen
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van
deze zondag.
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(zie voor de oraties en de eigen prefatie van de Advent het (Altaar)missaal)
(oraties= openingsgebed, gebed over de gaven en gebed na de communie)

Evangelie
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven.

Voorbede
Bidden wij tot God, die ons begeleidt op onze levensweg.

1. Voor alle priesters, dat zij de mensen liefdevol blijven helpen om de weg
vrij te maken voor Jezus.

2. Voor alle mensen die Jezus nog niet kennen, dat de echte Blijde
Boodschap van Kerstmis ook hen een nieuwe vreugde zal geven.

3. Voor de mensen die in de gevangenis zitten, dat zij de weg mogen vinden
naar een leven in echte vrijheid, een leven met Jezus. Zodat de vrede van
Kerstmis ook voor hen werkelijkheid wordt.

4. Voor ons allemaal, hier aanwezig. Dat ook wij de moed hebben om puin
te ruimen in ons leven, zodat alle hindernissen zullen verdwijnen, die de
weg naar Uversperren.

Uitwerking thema

Teken op een groot vel een (lege) stal en schilder hierin het woord JEZUS. Zet dit
op een stok zodat iedereen in de kerk het goed kan zien. Probeer een stukje weg
naar de ‘stok’ te leggen en versper de weg met een stapel puin/stenen.
Bespreek tijdens de preek met de kinderen wat er in ons leven is dat de weg
naar Jezus kan versperren. U zult verbaasd staan hoe goed kinderen aanvoelen
wat hen verhindert op de weg naar Jezus. Nodig allen ook uit om het Sacrament
van verzoening te ontvangen, juist om de weg vrij te maken voor Jezus,
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