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GEBOORTE VAN DE HEER 
25 december: Hoogfeest van Kerstmis (liturgische kleur: wit) 

Evangelie: Hier opgenomen: Lucas 2, 1-14 (Kerstnachtmis) 
Andere vieringen: Lucas 2, 15-20 (Dageraadsmis)/ Johannes 1, 1-18 (Dagmis) 

 

Jezus, het Licht in de nacht 
 
Vers voor het evangelie (Ps. 2, 7) 

Alleluia. De Heer sprak tot Mij: Jij bent mijn Zoon.  

Ik heb jou heden verwekt. Alleluia. 

 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

 

Op een dag kwam er een besluit van keizer Augustus. 

Er moest een volkstelling gehouden worden in heel zijn rijk.  

Deze volkstelling gebeurde, voordat Quirinus landvoogd van Syrië was.  

Alle mensen gingen op reis. 

Ieder ging naar de stad waar hij vandaan kwam,  

om zich daar te laten inschrijven. 

Zo ging ook Jozef op weg. 

Omdat hij behoorde tot het huis en het geslacht van David,  

ging hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die 

Bethlehem heet.  

Daar moest hij zich laten inschrijven, 

samen met Maria zijn verloofde, die een kindje verwachtte.  

Toen ze daar waren, kwam het ogenblik, waarop zij moeder zou worden.  

Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerste kindje. 

Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe. 

Want in de herberg was voor hen geen plaats. 

 In de buurt waren herders.  

Zij bewaakten 's nachts in het open veld hun kudden.  

Plotseling stond er een engel van de Heer voor hen.  

Zij werden omstraald door de majesteit van de Heer.  

Ze schrokken er erg van. Maar de engel sprak tot hen: 

“Wees maar niet bang, want kijk, ik verkondig jullie een blijde boodschap. 

Die is bedoeld voor heel het volk. 

Vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren:  

Christus de Heer. 

Dit is voor jullie het teken: je zult een pasgeboren kind vinden,  

dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt.” 

Opeens kwam er bij de engel een grote groep andere engelen uit de hemel. 

 Zij loofden God met de woorden: 

“Eer aan God in den hoge 

en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij behagen heeft.” 
 

Woord van de Heer. 


