ADVENTSKAARSJIES
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ADVENTSKAARSJES

De adventskrans is opgehangen.

Eén kaars brandt bij adventsgezangen.
Jesaja sprak vol van verlangen:

“De maagd zal een Kindje ontvangen.”

De tweede kaars schijnt door de bomen.
God wil in Maria gaan wonen.

"Tot Gabri€l sprak zij bewogen:

“Het zij zo. Laat Jezus nu komen.”

Nu brandt voor ons het derde lichtje.
Elisabeth zegt tot haar nichtje:

“Het straalt van je blijde gezichtje,
in jou wil God ‘n wonder verrichten.”

De vierde kaars schijnt door de ramen.
Augustus vraagt mensen hun namen.
Maria en Jozef gaan samen

met de ezel naar Bethlehem. Amen.
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