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zo goed kent en zo-veel van mij houdt.

IK VOLG U HEER

Ik volg U, Heer, waar U ook bent.
Ik blijf U altijd trouw.

Er is niemand die mij zo goed kent
en zoveel van mij houdt.

Ik wil U volgen, lieve Heer,

in vreugde en in pijn.

Door mijn kruis te dragen, keer op keer,
mag ik Uw leerling zijn.

Ik wil U volgen overal,

hoelang de weg ook is,

op de hoogste top, in het diepste dal,
in licht en duisternis.

Uw Moeder is U heel nabij
gevolgd tot aan de dood.
Ik wil U volgen zoals zij,
in liefde en geloof.

Ik wil U volgen, elke dag,

mij geven als Uw kind.

Er is niemand die ik zo graag mag
en die ik zo bemin.
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