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HIJ HEEFT ALLES WELGEDAAN

De Heer heeft zieken genezen,

Hij gaf aan doden het leven,

en heeft de duivels uitgedreven.

De Heer heeft alles, alles, alles welgedaan.

Hijj liet de lammen weer lopen,

opende oren van doven,

en gaf aan blinden nieuwe ogen.

De Heer heeft alles, alles, alles welgedaan.

Hij heeft de armen gespijzigd,

en de melaatsen gereinigd.

Zijn nieuwe leer geeft moed aan kleinen.
De Heer heeft alles, alles, alles welgedaan.

Hij heeft de kinderen gezegend,

en onze zonden vergeven.

Hij schenkt ons liefde, hoop en vrede.

De Heer heeft alles, alles, alles welgedaan.
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