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GABRIEL

“Meisje naar Gods hart,
Ik kom zeggen, dat

jij de moeder wordt
van de Zoon van God.

“Wil Hij dat Zijn Zoon
in mijn lichaam woont?
God, die alles schiep.
Dat begrijp ik niet.”

“Uitverkoren vrouw
daalt de Geest in jou,
dan wordt God, zo groot,
een Kindje in je schoot.”

Ook Elisabet

krijgt een zoon. Ik zeg:
God doet in zijn plan,
wat een mens niet kan.”

“Kom dan, Geest, in mij.
‘k Wil Gods moeder zijn.
Hij geleidt mij wel.
Dank je Gabriél.

Tekst en muziek: Wim Hakvoort



