
 

  

‘’Omdat je Mij gezien hebt, 

Tomas, geloof je, zegt de 

Heer; zalig die niet zien en 

toch geloofd hebben.’’ 

(Johannes 20, 29) 
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