SACRAMENTSFEEST

G C

c,

A

W

FR |
| . |
[ J

C

G C

02
Py

AM

€Em

F

=T

in dit hei-lig, lovend brood, in dit sa-fcra_-?w;_znt

G

Y =1

'J

J—JQ

U( voel mij gz—luk kig Heer; als ik bij fcom

C

Dm

C

G7

C

L

vd

|

J A = =
als cen dorstig hert dat Orinkt uitde wa—éa‘-ﬁon.

SACRAMENTSFEEST

Lieve Jezus, dank U wel,

dat U bij mij bent,

in dit heilig, levend brood,

in dit sacrament.

Ik voel mij gelukkig, Heer,
als ik bij U kom,

als een dorstig hert dat drinkt
uit de waterbron.

Vol vertrouwen en geloof,
kniel ik voor U neer.

Al mijn vreugde, zorg en pijn,
leg ik voor U neer.

Ik voel mij geborgen, Heer,
want ik ben uw kind,

dat hier rustend aan uw hart
troost en vrede vind.

Tekst en muziek: Wim Hakvoort
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HET LAATSTE AVONDMAAL
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HET LAATSTE AVONDMAAL

’t Is het laatste Avondmaal.
De zon is verdwenen.

Wat broden op een schaal
en wijn in een beker.

Zijn gevende handen
verdelen en danken.

Hij ziet ons allemaal,

bij het laatste Avondmaal.

Het laatste Avondmaal.

De lampen zij branden.

Hij spreekt een nieuwe taal,
en geeft Zich uit handen.

Zijn bloed doet de ronde,
geen kwaad meer, geen zonde.
Hij geeft Zich helemaal,

bij het laatste Avondmaal.

Tekst: Wim Hakvoort Muziek: Die Gedanken sind frei



