God in ons midden

Lucas 2, 1-14 (lezing in de Kerstnachtmis)

“Vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren:
Christus de Heer.
Dit is voor jullie het teken:
je zult een pasgeboren kind vinden,
dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt.”
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