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2e ZONDAG VAN DE ADVENT 
 

Evangelie:     Matteüs 3, 1-12 

Keer terug naar God! 

 
 

Voorbereiding voor de leiding 
 
Referenties lezingen 
1e lezing: Jesaja 11, 1-10 
Tussenzang: Psalm 72,2   7-8  12-13  17 
2e lezing: Romeinen 15, 4-9 
 
Achtergrondinformatie bij het evangelie 
Vandaag is Johannes de Doper de centrale figuur in het evangelie. Hij is de zoon 
van Elisabet en Zacharias. Bij de aankondiging van zijn geboorte heeft de engel al 
voorspeld dat hij ‘voor de Heer uit zal gaan’ (zie Lucas 1, 5-25). Ook de profeet 
Jesaja heeft ruim 700 jaar (v.Chr.) al voorzegd: ”Een stem van iemand die roept in 
de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht” (Jes. 40,3).  
Het was een oud Oosters gebruik om bij het bezoek van een koning aan een 
provincie, een heraut vooruit te sturen. Deze heraut moest dan zorgen dat de 
onderdanen de vaak onbegaanbare weg tijdig konden effenen. Het is de roeping 
van Johannes om de harten van de mensen voor te bereiden om Jezus de Koning, 
de Verlosser te ontvangen. Daarom moet hij tot hen spreken over hun 
‘oneffenheden’, hun zonden en Gods rechtvaardigheid opdat de mensen zouden 
inzien dat zij een Verlosser nodig hebben om van hun zonden bevrijd te worden. 
Johannes verblijft dikwijls in de woestijn om met God alleen te zijn en Hem om 
kracht en wijsheid te vragen voor zijn werk. Johannes kleedt zich, zoals profeten 
dat vroeger deden, in een mantel van kameelhaar, dichtgemaakt met een leren 
gordel. Hij eet het voedsel van de armen in het land; een soort brood, gemaakt 
van (gedroogde, tot meel gemalen) sprinkhanen en wilde honing. Johannes de 
Doper is de eerste profeet die het Joodse volk weer toespreekt sinds Maleachi, 
ruim 400 jaar daarvoor. 
De kern van Johannes’ prediking is: ”Bekeer je, want het Rijk der hemelen is 
nabij”. Het Griekse woord voor bekering wijst  op een diepe verandering van doen 
en laten. De Hebreeuwse term betekent het zich afkeren van de zonde en het zich 
wenden tot God. Het Rijk der hemelen verwijst naar Gods Aanwezigheid onder 
ons, in Jezus Christus. Johannes de Doper roept de mensen op tot een verandering 
van hart door middel van het afleggen van hun zonden. Vele mensen komen naar 
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Johannes luisteren en zijn oprecht getroffen door zijn woorden. Zovele jaren heeft 
het Joodse volk naar de beloofde Messias uitgezien. Wat zijn de mensen blij te 
horen dat de Verlosser heel nabij is, ja zelfs midden onder hen is. Johannes dient 
in de rivier de Jordaan een doopsel van bekering toe. Dit doopsel is niet hetzelfde 
als het christelijke, sacramentele doopsel. Het doopsel van Johannes is een 
godsdienstige ritus van reiniging. Velen laten zich graag door Johannes dopen om 
een nieuw leven te beginnen.  
Door zijn prediking en door het toedienen van de doop bereidt Johannes de 
mensen voor om zich geheel open te stellen voor de Verlosser. Johannes is er niet 
op uit om zelf volgelingen te krijgen (hij had ze wel); hij bereidt de weg van de 
Heer. Onder zijn luisteraars zijn ook Farizeeën en Sadduceeën (verschillende 
religieuze Joodse leiders). Ook zij laten zich door hem dopen. Johannes verwijt 
hen dat zij niet echt berouw hebben over hun zonden en zich alleen laten dopen 
uit angst voor Gods toorn. Ook al is Abraham hun vader, zolang zij zich niet 
oprecht bekeren en goede vruchten voortbrengen, zullen zij het Koninkrijk van 
God niet binnengaan. Johannes erkent de grootheid van Hem die na hem komt. 
Johannes voelt zich niet eens waardig de sandalen van Jezus los te maken. 
‘Sandalen losmaken’ was het werk van een slaaf voor zijn heer. Jezus zal de 
mensen dopen met de heilige Geest en met kracht (vuur). Door Hem zal er 
duidelijkheid komen wie ware aanbidders van God zijn en wie niet (de tarwe en 
het kaf) 
 
Visueel materiaal  
(naar keuze) 

 Illustratie van deze zondag uitprinten en inkleuren 

 Flanelfiguren (zie blz. 149 ‘Bible in Felt Teacher’s manual’ 

 Zie PPS Free Bible Images over Johannes de Doper 
 
Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen  

 Zie voor een bijbehorend werkje, puzzel en vertelplaat de Samuel site bij 
‘Komende zondagen’. 

 Knutselwerkjes zie site Adventswerkjes: o.a. Johannes preekt (AK575) 

 Laat de kinderen van stevig gekleurd papier letters maken. Ze maken hiermee 
de tekst: Ruim alles op wat God in de weg staat. Eventueel opplakken op 
stroken karton. 

 Je kunt dit evangelie ook door een aantal kinderen laten uitbeelden terwijl je 
het (nogmaals) vertelt of voorleest. Verdeel de volgende rollen: Johannes de 
Doper, een aantal mensen die vanuit een oprecht hart zich willen laten 
dopen, een aantal mensen die zich laten dopen opdat anderen zien hoe goed 
zij zijn. 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-012-john-baptist/http:/www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-012-john-baptist/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/#filter=.advent-knutselwerkjes


 

www.samueladvies.nl  Advent 2A 3 

 Gebruik voor oudere kinderen eens de landkaart van Israël. Geef hierop de 
plaatsen, landstreken aan die in het evangelie voorkomen. Laat hen ook zelf 
een kaartje tekenen. 

 Zoek met oudere kinderen in de bijbel op, waar de profeet Jesaja voorkomt 
waar we in deze Adventstijd vaak (dagelijks) uit lezen. 

 Maak samen (per groepje van 6) een collage en laat ieder kind erop schrijven 
of tekenen of plaatjes opplakken van dingen die opgeruimd kunnen worden 
om plaats te maken voor God. 

 
Liederen 

 Voor Adventsliederen zie 1e zondag van de Advent. 

 Rups of vlinder - Elly & Rikkert Zuiderveld; (zie cd Bellen Blazen en 
muziekbundel  Een boek vol liedjes deel 2) 

 Een heel nieuw hart - Elly & Rikkert Zuiderveld; ( zie cd Bellen Blazen en 
muziekbundels Liedjes voor kinderen deel 2 en Een boek vol liedjes deel 2) 

 Een stem in de woestijn - Hanna Lam & Wim ter Burg; zie cd / verzamelbundel 
Alles wordt nieuw 

 

Viering van de kinderwoorddienst 
 
Welkom 
Kinderen welkom heten en ieder zijn / haar naam even laten noemen om elkaar te 
leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam!  
Eventueel naamkaartjes of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere 
keer een stickertje kunnen plakken. 
 
Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee? 
Ruim alles uit de weg waardoor God jou niet of moeilijk kan bereiken. 
 
Inleidend gesprek 
Als je een plant in de kamer zet, in welke richting gaat hij dan groeien? Ja, in de 
richting van het zonlicht. Bij sommige planten is dat duidelijker te zien dan bij 
anderen. Vooral bij zonnebloemen zie je het goed. De plant gaat zich zo ‘draaien’ 
dat hij zoveel mogelijk zonlicht kan opvangen. Dat zonlicht heeft hij nodig om 
goed te kunnen groeien. Zo is Jezus de ‘zon’ in ons leven. Zonder de stralen van 
zijn liefde kunnen wij niet echt goed groeien. Om die stralen zoveel mogelijk op te 
vangen, worden wij vandaag uitgenodigd ons naar Hem toe te draaien; ons te be-
keren. 
 
Inleidend gesprek met spiegelverhaal 
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Arjan kijkt vol belangstelling naar de werklui die zo druk in de weer zijn. Er wordt 
gegraven, gemeten en gesjouwd. Wagens rijden af en aan. 
"Meneer, mag ik u wat vragen?"  "Vraag maar op, jong!" 
"Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen?" 
"Wij zijn een weg aan het aanleggen!" 
"Is dat veel werk?" 
"Jazeker! Eerst moeten we alles mooi glad maken. Dus de hobbels en keien 
moeten er uit. Dan komen er nog verschillende laagjes zand en puin en vervolgens 
wordt er goed gewalst. En als laatste krijgt het nog een prachtige stevige 
bovenlaag, het asfalt. Zo kunnen de mensen er straks veilig met hun fiets of auto 
overheen rijden. Die laag moet sterk zijn, want hij moet zelfs zware vrachtwagens 
kunnen dragen!" 
"Kan ik er straks ook met mijn fiets overheen rijden?" 
"Ja, hoor! Al fietst je hele school er over heen samen met de renners van de Tour 
de France!" "Cool, zeg!" 
 
Ons leven is ook wel eens als een hobbelige weg, vol bobbels en kuilen. Er kunnen 
allerlei dingen zijn die voor ons de weg naar God versperren: geld, hebzucht, 
jaloezie, trots, teveel tv of computer kijken.. Kunnen jullie nog meer dingen 
noemen? Om dichter tot God en tot onze medemensen te komen worden we in 
de Advent uitgenodigd een opruiming in ons leven te houden. Luister maar hoe 
Johannes de Doper ons daartoe oproept. 
 
Evangelie 
Uit het hoofd navertellen en / of samen doorlezen Voor tekst en uitleg zie boven. 
 
Praktische toepassing 
Bespreek met de kinderen wat er in hun leven is dat hen van God afhoudt. Kun je 
daar iets aan veranderen? Probeer je in deze Adventstijd echt voor te bereiden op 
Jezus’ komst en je helemaal naar Hem toe te keren. 
 
Gespreksvragen 
Wat was de taak van Johannes? 
Johannes zei: ”Hij die na mij komt, is sterker dan ik”; wie bedoelde Johannes? 
Wat is de boodschap van Johannes voor ons nu? 
 
Lied en / of verwerking 
Zie suggesties boven. 
 
Afsluiting 
Zo mogelijk, de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of 
één artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof ’ van Jan Visser (zie 
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muziekbundel Zingen maakt blij). De voorbede kan met de volwassenen in de kerk 
mee gebeden worden of in een aangepaste (verkorte) versie voor de kinderen. 
Het mooiste is wanneer de kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de 
kerk. 

Bij de Eucharistieviering  
voor gezinnen 

 
Thema 
Keer terug naar God. 
Alternatief: Werk in uitvoering 
 
Liederen 
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van 
deze zondag. 
 
Openingsgebed 
Almachtige en barmhartige God, 
Alleen uw wijsheid laat ons de juiste weg zien. 
Laat niet toe, 
dat aardse zorgen of bezigheden ons hinderen, 
om uw Zoon Jezus tegemoet te gaan. 
Leid ons door uw woord en uw genade 
tot gemeenschap met Christus, onze Heer, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. 
 
Evangelie 
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg; zie boven. 
 
Voorbede 
Laten wij ons tot God keren en tot Hem bidden. 
1. Voor al onze priesters. Dat zij in deze Adventstijd heel veel mensen de weg 

naar God mogen wijzen. 
2. Voor mensen die oorlog voeren en anderen pijn doen. God, laat de wereld 

weer vol vrede worden zoals U haar bedoeld heeft. 
3. Voor kinderen die ziek zijn, dat zij spoedig beter mogen worden en dat het 

voor hen, ondanks alle narigheid, toch een mooi Kerstfeest mag worden. 
4. Voor onze hele parochie, dat wij ons meer en meer in ons dagelijks leven op 

God richten. 
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Gebed over de gaven 
Heer, wij bidden U: 
Laat U verzoenen door onze gebeden en gaven. 
Wij erkennen dat wij steeds weer van U afdwalen 
en niet kunnen steunen op eigen verdiensten. 
Kom ons met uw genade te hulp. 
Door Christus onze Heer. 
 
(zie voor de eigen prefaties van de advent het (Altaar)missaal) 
 
Gebed na de communie 
Heer onze God, 
In deze heilige maaltijd heeft U ons met uw Geest vervuld. 
Leer ons door deze deelname aan de Eucharistie, 
de wereld in het licht van uw wijsheid te zien 
en gericht te zijn op het hemelse. 
Door Christus onze Heer. 
Almachtige en barmhartige God, 
 
Uitwerking thema 
In veel parochies wordt in deze decembermaand aandacht besteed aan ouderen, 
zieken en alleenstaanden. Vaak wordt er geld ingezameld om hen iets te geven. 
Presenteer in de gezinsviering een project waardoor kinderen en gezinnen hun 
bijdrage hieraan kunnen leveren; bijv. door het zelf maken van een mooie 
kerstwens of kerststukje e.d. en dat langs te brengen in een bejaarden- of 
verzorgingstehuis. 
 
 


