4¢ ZONDAG VAN DE ADVENT

Evangelie: Matteus 1, 18-24
Jozef doet wat God wil

Voorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen
le lezing: Jesaja7,10-14
Tussenzang: Psalm 24, 1-6
2e lezing: Romeinen 1, 1-7

Achtergrondinformatie bij het evangelie

Maria was verloofd met Jozef. Bij de Israélieten schiep de verloving al de verplichting
van de huwelijksband en die kon niet verbroken worden. Alleen het huwelijk was nog
niet officieel gevierd en Jozef had Maria nog niet bij zich in huis genomen. Zij hebben
samen dus nog geen gemeenschap gehad en dan ziet Jozef dat Maria een kind
verwacht. Jozef denkt er dan over in stilte van Maria te scheiden. Sommigen menen
dat Jozef zou denken dat het kind door een andere man bij Maria verwekt is en dat
Jozef dus niets meer met Maria te maken wil hebben. Maar deze verklaring is niet erg
aannemelijk aangezien in de Bijbel over Jozef gezegd wordt dat hij een ‘rechtschapen’
man is; dat betekent dat hij een goede en trouwe dienaar van God is, iemand die de
wil van God vervult. Jozef heeft misschien wel vermoed dat Maria de moeder van de
Messias zou worden. Hij kende immers de profetieén uit het Oude Testament waarin
gezegd werd dat de Messias geboren zou worden uit een jonge vrouw uit het geslacht
van David. Jozef wil zich terugtrekken voor dit grote mysterie. Hij voelt zich niet
waardig om Maria, die z6 dicht bij God staat, tot zijn vrouw te nemen. Maria is van
God en niet van hem. Ook al houdst hij heel veel van Maria, toch besluit hij om haar in
stilte te verlaten. Ook om haar niet in opspraak te brengen. Zou hij officieel van haar
scheiden, dan zou dat gelijk staan aan een aanklacht tegen Maria. Maria blijft zwijgen.
Haar volledige overgave aan God doet haar vertrouwen dat God zelf dit geheim aan
Jozef zal openbaren. Totdat Jozef de boodschap van de engel ontvangt, hebben zij een
moeilijke tijd. Volgens de wet van Mozes namelijk moet een vrouw die voor haar
huwelijk zwanger blijkt, gestenigd worden (zie Deut. 22, 13-21). Maar dan stuurt God
een engel naar Jozef in zijn slaap. De engel zegt dat Jozef gerust Maria en haar nog
ongeboren kindje bij zich in huis kan nemen. Jozef denkt nu helemaal niet meer aan
zichzelf, er vindt een ommekeer bij hem plaats. Vastberaden neemt hij het besluit om
Maria en de kleine Jezus zijn leven lang te beschermen. De engel openbaart ook aan
Jozef dat het kind van Maria door de heilige Geest is verwekt. Door het kind een naam
te geven, accepteert Jozef het als zijn eigen kind. Jezus, zal Hij genoemd worden, dat
betekent: de Heer redt. Jezus zal zijn volk redden uit hun zonden.
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Reeds 700 jaar tevoren heeft Jesaja voorspeld dat uit een maagd een zoon

geboren zou worden met de naam ‘Immanuel’, dat is God-met-ons. (zie Jesaja
7,14)

Visueel materiaal

(naar keuze)

¢ lllustratie van deze zondag uitprinten en inkleuren.

¢ Zie Free Bible Images voor een PPS van dit evangelie

¢ Flanelfiguren (zie blz. 149 ‘Bible in Felt Teacher’s manual’)

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

¢ Zie voor een bijbehorend werkje, puzzel en vertelplaat de Samuel site bij
‘Komende zondagen’.

¢ Knutselwerkjes: zie Adventswerkjes en Kerstwerkjes op de site

¢ Laat dit verhaal door drie kinderen (plus een aantal feestgangers) uitspelen;
Jozef die loopt te tobben, de engel die in zijn slaap verschijnt, het huwe-
lijksfeest (gebruik een paar eenvoudige doeken om de kinderen te verkleden)
Oudere kinderen kunnen zelf hun tekst zeggen, bij jongere kinderen kun je
hen laten uitspelen wat je vertelt.

¢ Laat de kinderen voorbeelden vertellen of opschrijven waarbij geldt ‘lIk doe
wat ik wil” en voorbeelden ‘lk doe wat God wil’.

¢ Zoek via Google een gebed en/of plaatje van St. Jozef om aan de kinderen
mee te geven om thuis te bidden.

Liederen

¢ Meisje uit Nazareth (Elly & Rikkert Zuiderveld zie cd Witte zwanen Zwarte
zwanen en muziekbundel Een boek vol liedjes deel 2)

¢ |k wil luisteren naar de stem van Jezus (Timotheus liedbundel deel 1)

¢ Open mijn oren ((Elly & Rikkert Zuiderveld, zie cd Een boom vol liedjes 3 en
muziekbundel: Een boek vol liedjes 2)

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom

Kinderen welkom heten en ieder zijn / haar naam even laten noemen om elkaar te
leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam!

Eventueel naamkaartjes of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere
keer een stickertje kunnen plakken.
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http://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-006-joseph-angel/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/#filter=.advent-knutselwerkjes
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/#filter=.kersttijd-knutselwerkjes

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?
Ook al is het moeilijk voor Jozef, hij doet wat God wil. Hij luistert naar God en wil
Hem gehoorzamen.

Inleidend gesprek

Je hebt vast wel eens iemand horen zeggen: “Nou, daar moet ik nog eens een
nachtje over slapen.” Wanneer wordt zoiets gezegd? Meestal als je een heel
belangrijke en moeilijke beslissing moet nemen en je er nog eens goed over wil
nadenken... Of heb je wel eens meegemaakt dat je moeder je vraagt om iets te
doen en jij het heel moeilijk vindt om haar te gehoorzamen? Vandaag horen we
een verhaal over Jozef. Hij staat voor een hele belangrijke beslissing. Wat zal hij
doen, met Maria trouwen of niet? Durft hij God te gehoorzamen?

Inleidend gesprek met spiegelverhaal

De ouders van Arnoud hebben een belangrijke beslissing genomen: ze gaan een
weeskindje uit Afrika adopteren! Arnoud krijgt er dus een broertje of een zusje bij!
Maar wat komt daar veel bij kijken.. Zijn vader en moeder moeten stapels
papieren invullen en met heel veel mensen praten. Het valt allemaal wel tegen en
het duurt ook maanden voordat ze toestemming krijgen. De mensen willen
natuurlijk dat het kindje in goede handen komt en daarom willen ze zeker weten
of de mogelijke ouders wel geschikt zijn om voor zo'n kindje te zorgen. Daarom
doen Arnouds ouders gewoon wat hen gevraagd wordt.

Toen vader dat vertelde zei Arnoud lachend: "Nou, dat hoeven ze toch alleen
maar aan mij te vragen? Ik weet dat jullie de beste ouders van de hele wereld
zijn!"

In het evangelie van vandaag horen we iets bijzonders over Jezus’ geboorte.
Eigenlijk adopteert Jozef Jezus ook want wie is de echte Vader van Jezus? (God)
Luister maar hoe moeilijk Jozef het even heeft wanneer hij merkt dat Maria een
kindje verwacht. Wat zal hij doen?

Evangelie
Uit het hoofd navertellen en / of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg zie boven.

Praktische toepassing

Probeer naar het voorbeeld van Jozef deze dagen voor Kerstmis er extra aan te
werken om te doen wat je ouders je vragen. God heeft jou je ouders gegeven en
hen gehoorzamen betekent God gehoorzamen.

Gespreksvragen

Waarom wilde Jozef in stilte van Maria scheiden?
Wie is eigenlijk de echte Vader van Jezus?
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Wat kunnen wij leren uit dit verhaal?

Lied en / of verwerking
Zie suggesties boven.

Afsluiting

Zo mogelijk, de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of
één artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof ’ van Jan Visser (zie
muziekbundel Zingen maakt blij). De voorbede kan met de volwassenen in de kerk
mee gebeden worden of in een aangepaste (verkorte) versie voor de kinderen.
Het mooiste is wanneer de kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de
kerk.

Bij de Eucharistieviering
VOOor gezinnen

Thema
Jozef doet wat God wil.
Alternatief: Durft Jozef God te gehoorzamen?

Liederen J[:%]ﬂmﬂ

Zie boven voor verschillende liederen rond he thema van

deze zondag. f/@ Q\
)

Openingsgebed z
Heer God,

door de boodschap van de Engel aan Maria
hebben wij de menswording van Christus,
uw Zoon, leren kennen.

Geef ons uw genade in onze harten.

Leid ons door zijn lijden en kruis

tot de heerlijkheid van de verrijzenis.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest, God,
door de eeuwen der eeuwen.

Evangelie
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg; zie boven.
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In de Heilige Eucharistieviering wordt de rol van de engel door de diaken of de
priester gelezen.

Voorbede

Laten wij samen bidden tot God onze Vader.

1. Voor allen die zich in onze kerk inzetten voor de verkondiging, dat zij net als
Jozef, doen wat God wil.

2. Voor onze ouders. Goede God, sta hen bij in de opvoeding en de verzorging
van ons, kinderen.

3. Voor mensen die ernstig ziek zijn, dat zij een goede verzorging en hartelijkheid
ontvangen en door medemensen worden opgevangen.

4. Voor ons, dat wij naar het voorbeeld van Sint Jozef, helemaal vertrouwen op U.

Gebed over de gaven

Heer onze God,

Uw heilige Geest heeft Maria vervuld

zodat zij moeder werd van Jezus de Heer.
Moge uw heilige Geest ook deze gaven heiligen
die wij op uw altaar hebben klaargezet.

Door Christus onze Heer.

(zie voor de eigen prefaties van de advent het (Altaar)missaal)

Gebed na de communie

Almachtige God,

U heeft ons in deze viering uw verlossing toegezegd

en ons nu al daarin doen delen.

Wij vragen U: help ons, naarmate het Kerstfeest nadert,
om ons beter voor te bereiden

op de viering van de geboorte van uw Zoon.

Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Uitwerking thema

Jozef staat zo vaak in de schaduw van Jezus en Maria. Indien de Kerststal er nog
niet staat, kunt u het beeld van Jozef op het priesterkoor zetten eventueel met
een bos bloemen erbij. Probeer prentjes te vinden van Jozef of een afbeelding en
geef dit aan de kinderen mee. Achterop kunt u een klein gebedje zetten bijv. Laat
ons, Heer, ons leven in uw handen leggen en doen wat U wil.
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