Zondag Gaudete (Verheugt u)
(De liturgische kleur voor deze zondag is paars met alvast wat ‘Kerstwit’;
dus lichtpaars of roze.)

Evangelie: Mattels 11, 2-11

Wees blij, Hij is nabij!

Voorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen

le lezing: Jesaja 35, 1-6a, 10
Tussenzang: Psalm 146, 7-10
2e lezing: Jakobus 5, 7-10

Achtergrondinformatie bij het evangelie

Johannes de Doper is gevangen genomen omdat hij koning Herodes gewaarschuwd heeft
dat het fout is om de vrouw van zijn -nog levende- broer als de zijne te nemen en zijn
eigen vrouw in de steek te laten. In de gevangenis hoort Johannes allerlei verhalen over
Jezus. Johannes heeft Jezus destijds gedoopt en is getuige geweest van de stem uit de
hemel die zei: ”Dit is mijn Zoon” (zie Mt.3,17). Hij heeft Jezus toen herkend als de Chris-
tus, de zo lang verwachte Messias. Maar blijkbaar zijn er nu bij hem of bij zijn leerlingen
twijfels of Jezus echt wel de Messias is. Zij hadden misschien verwacht dat Jezus strenger
zou optreden en zou spreken over Gods straf voor de zondaar. Of misschien hadden zij
gehoopt dat Jezus Johannes uit die nare gevangenis zou verlossen. Jezus laat uit zijn
antwoord op Johannes’ vraag blijken dat in Hem de profetieén van Jesaja vervuld worden
(zie eerste lezing). Hij is gekomen om de mensen te redden, te genezen. Hij is gekomen
om de Blijde Boodschap van Gods liefde aan de mensen te verkondigen. De genezing
wonderen zijn tekens die laten zien dat God in Jezus aanwezig is en door Hem werkt.
Gelukkig is hij, die gelooft in Jezus de Verlosser. Zalig hij, die zich door geen lijden of
verdriet laat bewegen om Jezus te verwerpen.

Het tweede deel van dit evangelie laat zien wat de plaats van Johannes is in de gehele
heilsgeschiedenis. Hij is de laatste van de profeten, de wegbereider voor de Messias. Hij is
a.h.w. de brug tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Hij wijst vooruit naar de
geboorte van het nieuwe tijdperk. In het Oude Testament heeft Johannes een unieke en
onvergelijkbare roeping. In die zin is hij de grootste. Maar met Christus’ komst begint er
een nieuwe tijd waarin kinderen (de kleinsten) als voorbeeld gesteld worden voor de
groten.
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Visueel materiaal
(naar keuze)

¢

Gebruik een afbeelding (of kleurplaat) waaruit blijkt dat Jezus met de mensen
bezig is, zich om hen bekommert. Zet er met mooie letters bij: Wees blij, Hij is
nabij!

Gebruik een aantal losse (flanel)platen van Jezus met kinderen, volwassenen
en zieken.

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

L4

Zie voor een bijbehorend werkje, puzzel en vertelplaat de Samuel site bij
‘Komende zondagen’.

Knutselwerkjes: zie Adventswerkjes en Kerstwerkjes op de site

Laat de kinderen dit verhaal verwerken in een soort interview /verslag vorm
(de leerlingen van Johannes gaan Jezus ‘interviewen’) ofwel uitwerken in een
krantenbericht.

In deze tijd kun je met de kinderen alvast kerstwerkjes of kerststukjes maken,
we bereiden ons immers op het kerstfeest voor. Wanneer de kinderen iets
gemaakt hebben, kunnen zij dit misschien weggeven. Laat hen in de buurt
eens nagaan of er iemand is die zij hier blij mee kunnen maken (een zieke of
eenzame).

Maak met de kinderwoorddienst groep een of meerdere kerstwens(en) voor
de hele parochie om achter in de kerk op een bord te bevestigen of in een
kerstboom in de kerk te hangen.

Op deze zondag ‘Gaudete’ kan ieder kind proberen iemand anders blij te
maken: met een tekening, iets zelf maken, een briefje schrijven.. Leg wat
eenvoudige materialen klaar en laat de kinderen er zelf iets mee doen.

Geef ieder kind een kaartje met een ‘smiley’ stickertje en het thema ‘Wees
blij, Hij is nabij’ en laat hen erbij tekenen of schrijven wanneer ze ervaren dat
Jezus hen nabij is.

Liederen

¢
¢

Voor Adventsliederen zie 1° zondag van de Advent

Wees blij (Elly & Rikkert Zuiderveld zie muziekbundel Een boek vol liedjes deel
1)

Kom en zie ( Elly & Rikkert Zuiderveld zie cd Een boom vol liedjes 1 en
muziekbundel Een boek vol liedjes 1)

Johannes weet het ook niet meer (Hanna Lam & Wim ter Burg zie cd /
verzamelbundel Alles wordt nieuw)

Zingen maakt blij en Ik ben bij je (zie muziekbundel Zingen maakt blij van Jan
Visser)
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Viering van de kinderwoorddienst

Welkom

Kinderen welkom heten en ieder zijn / haar naam even laten noemen om elkaar te
leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam!

Eventueel naamkaartjes of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere
keer een stickertje kunnen plakken

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?

Hoe je je vandaag ook voelt (verdrietig, gelukkig ...), je mag weten dat Jezus je
nabij is. Hij die tijdens zijn leven blinden heeft doen zien en lammen doen lopen,
Hij is er nu ook voor ieder van ons.

Inleidend gesprek

Uit welk volk kwam Jezus? (uit het Joodse volk). Weten jullie uit welk boek de
Joden dagelijks lezen? (het Oude Testament). Wordt er in het Oude Testament al
over Jezus gesproken? Er zijn een aantal profeten die voorspeld hebben dat er
ooit een Bevrijder, een Verlosser geboren zal worden. (denk aan Jesaja) De Joden
noemen Hem ook: de Messias. Het Joodse volk heeft al honderden jaren vol
verlangen naar hun Bevrijder, de beloofde Messias, uitgezien. Je weet vast wel
hoe fijn het is om je ergens op te verheugen, om ergens vol spanning naar uit te
kijken. Als je bijna jarig bent, dan tel je vast vol ongeduld de dagen af. Jullie
hebben ook vast vol ongeduld naar het Sinterklaasfeest uitgezien. Met net zoveel
ongeduld keken de mensen in Jezus’ tijd uit naar hun Verlosser. Jezus deed heel
wat opvallende dingen: wie kan er een voorbeeld geven? Natuurlijk vroegen de
mensen zich af of Hij inderdaad de beloofde en lang verwachte Messias was. Ook
Johannes de Doper stelde deze vraag. Twijfel is de mensen eigen. Luister maar.

Inleidend gesprek met spiegelverhaal

Op een gezellige wintermiddag is Luuk op bezoek bij zijn opa. Ze drinken warme
chocolademelk en opa vertelt over vroeger.

"Wees toch blij. Verheug je. Het zijn woorden, die heel warm binnen in je zitten. Ik
voel ze nog steeds. Als kind hoorde ik plotseling de mensen op straat roepen: de
oorlog is voorbij! De oorlog is voorbij! We hoeven niet meer bang te zijn! We
hoeven ons niet meer te verstoppen! Voor het eerst weer dat sneeuwwitte brood
eten. Wat was iedereen blij! Sommige mensen huilden zelfs van vreugde. Men viel
elkaar om de hals. Wat is blij zijn toch mooi! Vooral als zoveel mensen samen dat
geweldige gevoel van blij zijn meemaken." "Wat kunt u mooi vertellen, opa!
Mama zei dat wij straks ook feest gaan vieren. Dat is Kerstmis. We vieren dan dat
Jezus geboren is."

"Weet je wat ik vroeger zo leuk vond?

Een hele tijd voordat het Kerstmis was, hadden we al een beetje feest.
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Straten werden versierd met lichtjes. De kerststal werd opgezet. Soms maakten
wij zelf beeldjes van hout, met de figuurzaag, of wij boetseerden ze uit klei. We
zochten samen een kerstboom uit, die wij dan met zijn allen versierden. De
adventskrans werd opgehangen en iedere week mocht een van ons een nieuw
kaarsje aansteken. We oefenden vaak een toneelstukje dat wij op school zouden
opvoeren. We hadden het toen niet zo breed. Vooral in de oorlog niet. Dikwijls
kon je de gewoonste dingen in de winkel niet kopen.. omdat die er gewoon niet
waren. Geen aardappels, geen vlees, geen appels! Toch zijn we altijd Kerstmis
blijven vieren. Want dat is het feest van hoop op vrede voor alle mensen! Maar
het mooiste Kerstfeest, dat was voor mij toch de Kerst van 1945, toen de oorlog
was afgelopen en de vrede, waar wij zo lang maar hadden uitgezien, werkelijkheid
geworden was!"

Wat is het fijn als je ergens naar uit kunt zien. Ook dit jaar zien wij uit naar het
Kerstfeest. Daar verheugen wij ons nu al op. Want het Kerstfeest is een
bevrijdingsfeest! Want Jezus, die geboren wordt, is een bijzonder lemand. Luister
maar naar het evangelie.

of

Wie van jullie weet nog dat je moeder een kindje verwachtte? Hoe vond je dat?
Keken jullie er samen verlangend naar uit? Wat deed je om je voor te bereiden?
De laatste dagen voor de geboorte duurden vast het langst. Dan ben je al blij dat
het kindje snel gaat komen.

Zo mogen we ook nu al blij zijn dat Jezus met kerstmis geboren wordt. We mogen
nu al verlangend naar hem uitzien.

Evangelie
Uit het hoofd navertellen en / of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg zie boven.

Praktische toepassing

Deze zondag noemen wij ‘Zondag Gaudete’ (=Verheugt u) omdat de komst van
Jezus nabij is. Bespreek met de kinderen hoe zij vandaag aan iemand deze vreugde
kunnen doorgeven. Thuis ergens meehelpen, iemand een bloemetje of een
zelfgemaakt cadeautje brengen ..

Gespreksvragen

Geloofde Johannes dat Jezus de Messias was?

Wat antwoordt Jezus op de vraag van Johannes’ leerlingen en wat bedoelt Hij
daarmee?

Wie is Jezus voor jou?

Lied en / of verwerking
Zie suggesties boven.
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Afsluiting

Zo mogelijk, de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of
één artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof ’ van Jan Visser (zie
muziekbundel Zingen maakt blij). De voorbede kan met de volwassenen in de kerk
mee gebeden worden of in een aangepaste (verkorte) versie voor de kinderen.
Het mooiste is wanneer de kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de
kerk.

Bij de Eucharistieviering
VOOor gezinnen

Thema
Wees blij, Hij is nabij!
Alternatief: Uitzien naar Jezus

Liederen ":%jl (ﬂﬂﬂ,

Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van

deze zondag. ffm @\
N

Openingsgebed z
God,

U ziet hoe uw volk met geloof en vertrouwen
uitziet naar het feest van Christus’ geboorte.

Wij vragen U: maak ons ontvankelijk

voor het vreugdevolle geschenk van de verlossing.
Laat ons steeds weer vol blijdschap

de geboorte vieren van Christus Jezus,

onze Heer. Die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest, God,

door de eeuwen der eeuwen.

Evangelie
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg; zie boven.

Voorbede

Laten wij bidden tot onze Hemelse Vader die ons in Jezus heel nabij is.

1. Voor alle priesters, diakens en pastoraal werkenden, dat zij de vreugde van de
Blijde Boodschap uit mogen dragen.

2. Dat steeds meer mensen in ons land in Jezus, Uw Zoon, gaan geloven.

3. Voor alle mensen die met Kerstmis dakloos zijn. Laat hen mensen vinden die
om hen geven. Dat zij mogen weten dat Jezus ook voor hen geboren is.

4. Voor allen hier uit de parochie, dat wij blij kunnen zijn omdat Jezus nabij is.
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Gebed over de gaven

Heer, onze God,

in deze viering vervullen wij de opdracht van uw Zoon.
Wij bidden U: neem onze gaven aan

en geef uw Kerk de genade

altijd en overal zijn offer te vieren.

Schenk ons door deze Eucharistie

de kracht van uw verlossing.

Door Christus onze Heer.

(zie voor de eigen prefaties van de advent het (Altaar)missaal)

Gebed na de communie

Heer God,

wij doen een beroep op uw barmhartigheid.

Maak ons door deze heilige gaven vrij van wat kwaad is.
Help ons bij de voorbereiding op het komende Kerstfeest.
Door Christus onze Heer.

Uitwerking thema

Laat kinderen bij het uitgaan van de kerk iedere kerkganger een ‘smiley’ stickertje
geven ter herinnering aan het thema: Wees blij, Hij is nabij en eventueel ook
zelfgemaakte kerstwensen van de kinderen.
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