
(OT 119) 

Ja, hier 
ben ik ... 

Heeft U mij 
geroepen?

Ja, hier ben ik ... 
U heeft mij toch 

geroepen?

   Ga maar weer 
liggen. En als je  
weer geroepen 
wordt, zeg dan: 

“Spreek Heer, uw 
dienaar luistert.”

SAMUEL ...!

SAMUEL ...!

SAMUEL ...!

SAMUEL ...!
SAMUEL ...!

Ja, Hier ben ik ... 
U heeft mij toch 

geroepen?

Ja !?

Nee hoor, ik heb 
niet geroepen. Ga 
maar weer terug 

naar bed.

        Nee, 
    ik heb je niet geroepen. 
    Ga maar weer snel terug   
    naar bed.

Spreek Heer, uw
dienaar luistert.

Strip: “God roept Samuel”
• Dit is een stripverhaal over Samuël, die ‘s nachts een stem hoort.  

Maar het stripverhaal is nog niet compleet.
• Knip de ‘praatwolkjes’uit en kijk waar de wolkjes moeten komen.  

Let op de vorm. Leg ze eerst allemaal neer en plak ze pas vast als je er zeker van bent.
• Mocht je er niet uitkomen, dan kun je het verhaal in je Bijbel opzoeken.  

Je vindt het bij  I Samuël 3 
 
Veel plezier!



God roept Samuël (I Samuël 3)

Eli ligt op zijn kamer,
Samuël slaapt 
in het heiligdom.

De jonge Samuël helpt de 
priester Eli bij de eredienst.

Nu begrijpt Eli dat het 
GOD was die Samuël 

riep!

Vanaf die dag spreekt God 
veel met Samuël. Het volk 
begrijpt dat Samuël een 
profeet is ...  en dat God 
vertrouwen in hem heeft.


