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13e ZONDAG DOOR HET JAAR 
Evangelie: Marcus 5, 21-24. 35b-43  

(korte versie hier opgenomen) 
 

HIJ KOMT NIET TE LAAT 
 
 

 

Referenties andere lezingen 
1e lezing:  Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24 
Tussenzang:  Psalm 30, 2. 4-6. 11-13 
2e lezing:  2 Korintiërs 8, 7. 9. 13. 15 
 
Achtergrondinformatie bij het evangelie 
Het evangelie van deze zondag is eigenlijk het gehele deel van vers 21 tot 43. Dit 
bestaat uit twee in elkaar vervlochten verhalen over Jezus' genezende kracht en over 
het geloof van wie zich tot Hem wendt. Voor de kinderen is dit wellicht wat lang maar 
voor je eigen voorbereiding is het boeiend dit geheel in je Bijbel te lezen. 
 

Jezus is weer terug in Kafarnaüm. Zoals gewoonlijk, spreekt Hij de mensen toe op de 
oever van het meer van Galilea. Jaïrus, de overste van de synagoge komt naar Jezus 
toe. De overste van de synagoge is een belangrijke persoon in de Joodse gemeente. 
Zijn voornaamste taak is de leiding van de godsdienst-beoefening; hij moet bepalen 
welke personen als voorbidders of voorlezers zullen optreden en wie de prediking 
kan houden. Het dochtertje (volgens de evangelist Lucas zijn enige kind) van Jaïrus 
ligt op sterven. 
 

Jaïrus heeft vast al over verschillende genezingen door Jezus horen vertellen. Hij stelt 
zijn hoop op Jezus' hulp en gaat naar Hem toe. Zijn geloof spreekt al uit 
de wijze waarmee hij met eerbied voor Jezus op de knieën valt, Hem daarmee als 
Heer erkent en zijn hulp inroept ("Kom toch opdat ze mag genezen en leven"). Jezus 
hoeft hier verder niet over te praten; Hij gaat meteen met Jaïrus mee. Maar het is 
moeilijk zich een weg te banen door de dichte menigte mensen. 
 

Op zijn weg komt Jezus in aanraking met nog iemand die in nood is; Een vrouw die al 
12 jaar gebukt gaat onder bloedvloeiingen en geen enkele dokter kan haar helpen. 
Volgens de Joodse reinheidswetten is zij onrein en ieder die haar aanraakt wordt ook 
onrein. Je kunt dus rustig zeggen dat deze vrouw eigenlijk twaalf jaar lang een zwaar 
leven heeft gehad. Hoewel dit volgens de Joodse wet verboden is, probeert zij toch 
om Jezus op een onopvallende manier aan te raken. Haar geloof in Jezus is zo groot 

Voorbereiding voor de leiding 
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dat zij erop vertrouwt te zullen genezen als ze alleen al het puntje van zijn mantel zou 
kunnen aanraken. Dat gebeurt inderdaad. Jezus voelt dat er een kracht van Hem is 
uitgegaan. Hij vraagt wie Hem heeft aangeraakt. De leerlingen vinden dit maar een 
vreemde vraag nu de mensen van alle kanten bij Jezus opdringen. De vrouw, die weet 
dat zij door haar ziekte onrein is en dus eigenlijk niemand mag aanraken, komt 
angstig naar Jezus toe om alles te bekennen. 
 

Jezus is geraakt door haar grote geloof en bevestigt haar met de woorden: "Dochter, 
uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede..." De vrouw is niet alleen van haar ziekte 
genezen maar zij heeft ook Jezus van dichtbij mogen ontmoeten. Na twaalf jaar 
ellende is zij toch blijven geloven. Bij Jezus vindt zij nu eindelijk de vrede en de rust 
waar zij zo naar verlangd heeft. 
 

Intussen komt men Jaïrus slecht nieuws brengen; zijn enige dochtertje is gestorven. 
Jezus is te laat om haar te genezen. Gelukkig hoort Jezus wat er gezegd wordt. Hij 
zegt tegen Jaïrus: "Wees niet bang, maar blijf geloven".  
 

Dit zal niet gemakkelijk zijn geweest voor Jaïrus. Jezus had zijn dochtertje van haar 
ziekte kunnen genezen maar wat kan Hij nog doen nu ze dood is? Wat voor 
gedachten, vragen en twijfels zullen er door Jaïrus' hoofd gespeeld hebben? Maar hij 
laat Jezus niet los en Jezus laat hem niet los. 
 

Jezus neemt drie van zijn leerlingen mee; Petrus, Johannes en Jakobus. Drie getuigen 
zijn volgens de wet nodig. Bovendien zijn het de drie leerlingen die Jezus het meest 
nabij zijn (zij zullen later ook aanwezig zijn bij de verheerlijking op de berg Thabor en 
bij Jezus’ doodsangst in de hof van Olijven). 
 

Bij het huis van Jaïrus is de rouw om de dood van het meisje al in volle gang. 
Jezus probeert de mensen uit te leggen dat het meisje niet dood is maar slaapt. Voor 
God is de dood een soort slaap waar de mens weer uit kan verrijzen. De mensen 
begrijpen dit niet en lachen Jezus uit. Sommigen van hen zullen het misschien later, 
na Jezus' dood en verrijzenis, wel begrepen hebben. 
Jezus laat zich door hen niet van de wijs brengen. Jaïrus blijft op Jezus vertrouwen, 
ook al ziet hij het helemaal niet zitten. Jezus gaat naar het meisje en doet haar weer 
opstaan. Jaïrus' rotsvaste geloof wordt beloond! Een mooi detail is dat Jezus zó 
bezorgd is voor het welzijn van het kleine meisje, dat Hij zegt dat ze haar te eten 
moeten geven! 
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Visueel materiaal  
(naar keuze) 

• Zie Free Bible Images voor een PPS van dit (lange gedeelte van het) evangelie. 
• Gebruik playmobil (of andere speelgoed) poppetjes en een bedje. Geef de figuur 

van  Jezus bijv. een witte doek om het hoofd om Hem te onderscheiden van de 
andere figuren. Laat twee kinderen de figuurtjes bewegen terwijl je vertelt. 

• Zoek op internet een (kunst)afbeelding van dit verhaal. 

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen 
• Zie voor een bijbehorend werkje, puzzel en vertelplaat de Samuel site bij 

‘Komende zondagen’ 
• Knutselwerkjes zie Samuel Advies site: Puzzel dochtertje Jaïrus en Cadeaudoosje 

Jezus geeft nieuw leven 

• Laat alle kinderen dit verhaal na je vertelling zelf, in eigen woorden, uitspelen en 
verdeel de volgende rollen: Jezus, mensen die met Hem meetrekken, Jaïrus, man 
die komt zeggen dat ze al dood is, Petrus, Johannes, Jakobus, mensen die bij het 
huis staan te huilen, het zieke meisje. 

• Maak met de kinderen een boekenlegger voor de vakantie met de tekst: Wees 
niet bang, maar blijf geloven. 

• Geef de kinderen een kleinigheidje mee voor de vakantie (pen, armbandje, gum 
e.d.met mooie tekst; verschillende van deze ‘hebbedingetjes’ zijn bij Samuel te 
koop) 

• Voor thuis: Het dochtertje van Jaïrus door de zandtovenaar 

Liederen 

• Wees niet bang (Elly & Rikkert Zuiderveld zie CD Een boom vol liedjes 2 en 

muziekbundel Een boek vol liedjes 1) 

• Ik ben bij je (Jan Visser zie muziekbundel Zingen maakt blij) 

• Leg je hand maar in de hand van Jezus / ‘k Stel mijn vertrouwen (zie Timotheus 

liedbundel deel 1) 

• Simon en Zo zingt Dochtertje van Jairus 

• Vertrouw maar op God  

• Kleine dochter van Jaïrus (Hanna Lam & Wim ter Burg zie CD en verzamelbundel 

Alles wordt nieuw) 
  

http://www.freebibleimages.org/illustrations/lgr-jairus/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/werkje/dochtertje-van-jairus/
https://www.samueladvies.nl/werkje/jezus-geeft-nieuw-leven/
https://www.samueladvies.nl/werkje/jezus-geeft-nieuw-leven/
https://www.youtube.com/watch?v=hfr26igumhY
https://www.youtube.com/watch?v=Xvli55xiRDY
https://www.youtube.com/watch?v=iNZ_QycGzMs
https://www.youtube.com/watch?v=nu_o24L6GMU
https://www.youtube.com/watch?v=TAbmlILO_7U
https://www.youtube.com/watch?v=GUruDQK9hy0
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Welkom 
Kinderen welkom heten en ieder zijn / haar naam even laten noemen om elkaar beter 
te leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of 
presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen 
plakken. 

Inleidend gesprek met spiegelverhaal 
“Mama, ik bid nu al zo lang voor oma, maar ze is nog steeds ziek! Je hebt toch verteld 
dat Jezus ons altijd wil helpen? Jezus heeft zoveel mensen beter gemaakt. Waarom 
maakt hij oma niet beter?” 
“Ik weet het, Sanne, maar toch moet je niet opgeven. Ik heb het laatst nog aan oma 
verteld, dat jij zo veel voor haar bidt, nou, daar was ze toch zó blij mee. Ze zei toen 
tegen mij: “Els, dat houdt mij op de been, dat geeft mij weer de moed om verder te 
gaan. Sanne moet doorgaan met bidden, hoor. Ze moet blijven vertrouwen. Ik heb 
heel wat meegemaakt in mijn leven, zelfs een oorlog, maar toch ben ik altijd blijven 
geloven dat God mij niet in de steek zal laten. Dat heeft Hij ook nooit gedaan. Soms 
liepen de dingen wel een beetje anders dan ik mij had voorgesteld, maar toch heb ik 
nooit mijn geloof in Hem verloren. Als je op God vertrouwt dan komt alles goed. Ja, 
zelfs als ik dood zou gaan, dan nog komt alles goed, want ik weet dat ik dan bij Hem 
gelukkig zal zijn! Dus denk daaraan: Jullie moeten dan niet verdrietig blijven!” 
 

Ja, soms moet je heel lang bidden voordat God jou verhoort. Soms ook verhoort God 
ons op een andere manier dan wij verwachten. Blijf dan toch op Hem vertrouwen, 
net zoals de mensen uit het evangelie van vandaag, want die hebben ook heel wat 
meegemaakt. Luister maar. 

Evangelie 
Uit het hoofd navertellen en / of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg zie boven 

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee? 
Wees niet bang, maar blijf geloven, wat er ook in je leven gebeurt. 

Praktische toepassing 
Vraag de kinderen waar zij wel eens bang voor zijn. Wat doen ze dan? Je mag Jezus 
zeggen in je gebed dat je bang bent. Jaïrus was ook bang maar Hij ging naar Jezus toe 
en liet Hem niet los totdat Hij bij zijn dochter was. Zo mogen wij ook met onze angst 
naar Jezus toe gaan. Blijf Hem om hulp vragen. Hij komt niet te laat. 
 
Gespreksvragen 
Hoe benadert Jaïrus Jezus? 
Geeft hij het op als ze hem komen zeggen dat zijn dochtertje al dood is? 
Wie zijn de drie apostelen die Jezus met zich meeneemt? 

Viering van de kinderwoorddienst 
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Lied en / of verwerking 
Voor suggesties zie boven. 

Afsluiting 
Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één 
artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof’ van Jan Visser (zie muziekbundel 
Zingen maakt blij). De voorbede kan met de volwassenen in de kerk meegebeden 
worden of in een aangepaste (verkorte) versie voor de kinderen. Het mooiste is 
wanneer de kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk. 
 

 
 

Thema 
Blijf vertrouwen! 

Liederen 
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van 
deze zondag. 
 

(Voor de oraties van deze zondag zie het Altaarmissaal) 

Evangelie 
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg; zie boven. In de 
eucharistieviering wordt de rol van ‘Jezus’ door de diaken of de priester gelezen. Geef 
ieder kind dat een rol voorleest een bijpassend naambordje. 

Voorbede 
Bidden wij tot God, die ons het leven geeft. 
1. Voor onze paus, bisschoppen en priesters, dat zij op Gods hulp blijven 

vertrouwen. 
2. Voor alle zieke mensen, dat zij van Jezus kracht en genezing ontvangen. 
3. Voor alle kinderen die vandaag geboren worden, dat zij de liefde van Jezus mogen 

ontmoeten. 

4. Voor onze parochiegemeenschap, dat wij altijd op Jezus blijven vertrouwen, ook al 
lijkt het soms alsof Hij onze gebeden niet verhoort. 

Extra 
Maak een grote collage met plaatjes en uitspraken van mensen in nood en zet deze 
vlakbij de plaats waar de preek gehouden wordt. Hang op een goed zichtbare plaats 
in de kerk de tekst: Wees niet bang, maar blijf geloven (computerletters, één per A-4 
zodat iedereen het goed kan lezen) 

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen 


