(Zondag na Pinksteren)

Evangelie: Matteus 28, 16-20

IN DE NAAM VAN DE VADER,
DEZOONEN DE HEILIGE GEEST

Voorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen

le lezing: Deuteronomium 4, 32-34. 39-40
Tussenzang: Psalm 33, 4-6. 9. 18-20. 22
2e lezing: Romeinen 8, 14-17

Achtergrondinformatie bij het evangelie

Drie en toch één, één en toch drie. Voor ons mensen blijft het een mysterie. De
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De neiging is groot om er drie goden van te
maken. Jezus zou dan de Zoon van God de Vader zijn, net zoals bijvoorbeeld
Apollo de zoon van Zeus was in de Griekse mythologie. Zo’n beeld roept
natuurlijk vragen op. Zo zei iemand eens op de televisie: “Wat een wrede God is
dat toch, die God de Vader! Hij wil dat zijn eigen Zoon zich voor Hem opoffert!”
Zo’'n opmerking zou terecht zijn als je Jezus en God de Vader puur menselijk zou
zien, als twee los van elkaar staande wezens. Theologisch gezien is dat niet
juist. Vanuit ons geloof in de Drie-eenheid moeten wij daarom zeggen: In Jezus
offert God zichzelf voor ons. Het is een offer dat Hij als Godmens helemaal zelf
gewild heeft. Maar het blijft een mysterie, voor ons mensenverstand niet te
bevatten. Je kunt er een menselijke voorstelling van maken om dit geheim in
ieder geval een beetje te kunnen begrijpen. Een beeld dat je kunt gebruiken is
bijvoorbeeld het muziekakkoord (bijvoorbeeld: do, mi, sol). De drie verschillende
noten klinken in het akkoord toch als één geheel. Een ander beeld is dat van de
zon met zijn licht en warmte, dit zijn ook drie dingen die je niet los van elkaar
kunt denken. Je zou het ook kunnen vergelijken met stoom, water en ijs. Drie
verschillende vormen van dezelfde stof. In de kerkelijke kunst wordt de Drie-
eenheid opgeroepen door drie in elkaar verstrengelde ringen of door een
driehoek. Maar het blijft een mysterie en alleen God kan dit grote geheim
helemaal begrijpen.
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Sinds de Advent hebben we in de liturgie het (chronologisch) verloop van de
verwezenlijking van Gods heilsplan in het leven van Jezus gevierd. Dit feest is het
eerste na de afsluiting van de Paastijd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit
feest als een soort siersnoer rond de gehele sterke liturgische tijd ligt. Het vertelt
ons dat Kerstmis, Pasen en Pinksteren bij elkaar horen en in feite slechts één
feest zijn: het grote feest van Gods komst bij de mensen; Hij is Vader, Zoon en
Heilige Geest die zijn liefde aan de mensen wil geven. “Het mysterie van de
allerheiligste Drie-eenheid is het centrale mysterie van het christelijk geloof en
leven.” (zie CKK 261)

Mozes getuigt al van deze éne God in de eerste lezing: “Erken dan heden en prent
het in uw hart: de Heer is God ....er is geen ander.” (zie Deut. 4, 39) In het
evangelie lezen we hoe Jezus vlak voor zijn Hemelvaart zijn leerlingen erop uit
zendt om de Blijde Boodschap te verkondigen. Hij roept hen op om de mensen te
dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Mt.28,19). Voor
ons katholieken is dit wezenlijk dat je gedoopt wordt in de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Als wij een kruisteken maken bij ons gebed en bij het
betekenen met wijwater bij binnenkomst in de kerk, dan herinneren we ons dat
we gedoopt zijn en behoren tot de Drie-ene God die Liefde is. Deze drie, Vader
Zon en H Geest, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Drie-eenheid heeft
alles te maken met de Liefde van God. Liefde kan niet alleen voor zichzelf
bestaan. Zij heeft iemand nodig die haar beantwoordt. Zo wordt de Liefde van
God de Vader helemaal beantwoord door God de Zoon en deze Liefde tussen de
Vader en de Zoon wordt dan de Heilige Geest genoemd. Wij worden ieder
persoonlijk uitgenodigd binnen te treden in deze gemeenschap van Liefde tussen
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Voor een diepere uitleg van dit zo belangrijke en centrale geloofsmysterie zie nrs.
CKK 232 en verder in de Catechismus.

Visueel materiaal

(naar keuze)

e Zie Free Bible Images voor een PPS van dit evangelie

e Het kruisteken: uitleggen, voordoen en samen doen. Probeer te beseffen dat
we door het maken van het kruisteken en het noemen van Gods Naam, in de
aanwezigheid van de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest mogen
komen. En als we 'Amen' zeggen, betekent dat: het is zo. Dan 'beamen' we
met ons hele wezen datgene wat we net uitgesproken hebben.

e Zoek op internet een afbeelding van de prachtige icoon van de Drie-eenheid
(van Rublev)

e Teken drie in elkaar verstrengelde ringen of een driehoek.

e Kijk hier hoe St.Patrick in lerland de H. Drie-eenheid uitlegde m.b.v het beeld
van een klavertje drie.
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Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

Zie voor een bijbehorend werkje, puzzel en vertelplaat de Samuel site bij
‘Komende zondagen’

Knutselwerkje: Cadeautje Gods liefde voor jou met Joh.3, 16

(nr. NT227)

Schilderijtje maken met afbeelding (van internet) van de H. Drie-eenheid
Oefen het kruisteken en bespreek met de kinderen op welke momenten wij
meestal een kruisteken maken. Herinner hen er ook aan dat zij in de Naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gedoopt zijn.

Kopieer één van de twee onderstaande geloofsbelijdenissen en bidt dit samen
met de kinderen. De geloofsbelijdenis geeft kort en krachtig weer wat wij
geloven. Daarom is het heel belangrijk dat ook kinderen deze tekst (leren)
kennen. ledere zondag belijden wij ons geloof in de Drie-ene God. We hebben
een 'kort' credo (het zg.symbolum van de apostelen) en een 'lang' credo (het
zg. credo van Nicea-Constantinopel). Symbolum is een herkenningsteken
wanneer mensen iets gemeenschappelijk hebben meegemaakt of wanneer ze
vriendschap of een verbond sloten. Het credo (de Apostolische
Geloofsbelijdenis) is het oudste en ruim drie eeuwen lang gebruikt tot er
mensen waren die de godheid van Jezus in twijfel trokken. Dit leidde tot het
Concilie van Nicea (325) waar besloten werd de geloofsbelijdenis meer toe te
lichten om misverstanden te voorkomen. (Voor nadere uitleg zie Catechismus
CKK nrs. 185 en verder)

De beide teksten zijn als volgt:

Het symbolum van de apostelen ofwel de 12 artikelen van het geloof:

ok wnNnE

7.
8.
9.

Ik geloof in GOD, DE ALMACHTIGE VADER, Schepper van hemel en aarde.

En in JEZUS CHRISTUS ZIJN ENIGE ZOON, ONZE HEER

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria.

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden.

Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige
Vader

Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de HEILIGE GEEST

De heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;

10.De vergeving van de zonden;
11.De verrijzenis van het lichaam
12.en het eeuwig leven.

Het credo van Nicea-Constantinopel (Plechtige Geloofsbelijdenis):

Ik geloof in EEN GOD DE ALMACHTIGE VADER,

Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

Enin EEN HEER, JEZUS CHRISTUS, ENIGGEBOREN ZOON VAN GOD,

Voor alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de
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ware God.

Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader en door Wie alles
geschapen is.

Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is
mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd.

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften.

Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan
zijn Rijk komt geen einde.

Ik geloof in DE HEILIGE GEEST: die Heer is en het leven geeft;

die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen
wordt

aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de
ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend Rijk.

o Kopieer de 12 artikelen van het geloof en knip ze uit (per artikel). Geef per
twee kinderen een setje van 12 strookjes door elkaar en vraag hen ze op de
goede volgorde te leggen en op te plakken.

e Organiseer een wedstrijd: wie kent de 12 artikelen van ons geloof de volgende
week van buiten?

Liederen
H. Drie-eenheid (Wim Hakvoort, zie liederen Samuel site)

God heeft de wereld zo liefgehad (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie CD Weet je dat de
lente komt en muziekbundel Een boek vol liedjes 1)

Vader O Vader (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie CD Witte zwanen Zwarte zwanen en
muziekbundel Een boek vol liedjes 1)

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom

Kinderen welkom heten en ieder zijn / haar naam even laten noemen om elkaar
beter te leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel
naamkaartjes of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een
stickertje kunnen plakken.
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Inleidend gesprek met spiegelverhaal

Het is een stralende zomerdag. Guusje en haar ouders zijn voor een dagje naar
het strand gegaan. Ze zijn 's morgens al heel vroeg met de auto vertrokken.
Guusje is helemaal door het dolle heen, want ze is gek op de zee en het strand.
Gelukkig was het er niet al te druk en konden ze nog een fijn plaatsje krijgen.
Papa en mama liggen heerlijk te luieren in de strandstoel. Guusje niet, die is niet
moe te krijgen! Ze heeft een emmertje en schepje meegenomen en gaat daar
ijverig mee aan de slag. Ze begint met haar schepje in het zand te graven, graaft
steeds verder en verder, totdat ze een hele diepe kuil heeft gemaakt. Nu pakt ze
haar emmertje en loopt naar de zee. Ze vult het met water, loopt terug en gooit
het emmertje leeg in de kuil. Dan gaat ze weer terug naar de zee om haar
emmertje opnieuw te vullen en weer doet zij het water in de kuil. Guusje is
onvermoeibaar, ze blijft maar doorgaan! Papa en mama kijken geamuseerd toe.
“Guusje, waar ben je nou toch mee bezig?” vraagt papa.

Guusje kijkt hem aan met een blik van: “Is papa nou zé6 dom dat hij dat niet
weet?” Met een serieus gezicht zegt ze: “lk wil de hele zee in die kuil doen!” Nu
begint mama te glimlachen. Mama slaat haar arm om hem heen. “Maar Guusje,
dat kan toch helemaal niet? Daar is de zee toch veel te groot voor?” Guusje knikt
zonder iets te zeggen.

Tja, dat kan natuurlijk niet, de hele zee in een kuil doen! Zo is het ook met het
feest dat we vandaag vieren; het feest van de Heilige Drie-eenheid. Dat kunnen
wij mensen met ons verstand moeilijk begrijpen. Jezus heeft het er vaak over dat
God van ons houdt als een Vader. Jezus noemt God ook zelf Zijn Vader. Hij heeft
een hele sterke band met Hem. Jezus en zijn Vader zijn één. Wij hebben het dan
over God de Zoon en God de Vader. Misschien heb je wel eens gehoord over de
Heilige Geest? We hebben vorige week Pinksteren gevierd. Toen vierden wij dat
de Heilige Geest aan de mensen werd gegeven. Ook de Heilige Geest is God. Hij
hoort helemaal bij Jezus en zijn Vader. Die Heilige Geest geeft ons de kracht om
vol goede moed te blijven leven zoals Jezus ons dat heeft geleerd. God de Vader,
God de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest samen, noem je met een moeilijk woord
de Heilige Drie-eenheid. Het blijft voor ons heel moeilijk te begrijpen. We hoeven
dat ook niet helemaal te begrijpen. Als wij maar onthouden dat God zo wil laten
zien hoeveel Hij van ons houdt! Luister maar naar het evangelie.

Evangelie
Uit het hoofd navertellen en / of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg zie boven

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?
Wij geloven in één God in drie personen: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
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Praktische toepassing
Oefen met de kinderen het kruisteken. Bespreek met hen dat zij proberen deze
week rustig en eerbiedig een kruisteken te maken.

Gespreksvragen

Welk feest hebben we vorige week gevierd?

Wat zegt Jezus aan zijn leerlingen over het heilig Doopsel?
Wat belooft Jezus hen (en ons)?

Lied en / of verwerking
Voor suggesties zie boven.

Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of
één artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof’ van Jan Visser (zie
muziekbundel Zingen maakt blij). De voorbede kan met de volwassenen in de
kerk meegebeden worden of in een aangepaste (verkorte) versie voor de
kinderen. Het mooiste is wanneer de kinderen tijdens de offerande weer
terugkomen in de kerk.

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema
Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Liederen
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van deze zondag.

(Voor de oraties en de eigen prefatie van dit feest zie het (Altaar)missaal)

Evangelie
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg; zie boven.

Voorbede
Bidden wij tot God, die van ons houdt als Vader, Zoon en Heilige Geest.
1. Voor onze priesters, help hen trouw te blijven aan het geloof dat de Kerk in
de geloofsbelijdenis iedere zondag belijdt.

2. Voor alle mensen die zich, waar ook ter wereld, inzetten voor de arme, zieke
en gebrekkige mens, dat zij door onze hulp hun werk kunnen blijven
voortzetten.

3. Voor kinderen die geen ouders meer hebben, dat zij mensen zullen vinden
die met liefde voor hen willen zorgen.

4. Voor ons dat wij steeds meer mogen groeien in ons geloof in God de Vader,
God de Zoon en God de Heilige Geest.
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Extra

Probeer door middel van een muziekinstrument het idee ‘drie-eenheid’ wat
duidelijker te maken. Speel eerst drie verschillende noten apart en daarna een
akkoord. De kinderen zullen dan merken dat de drie noten als één geheel klinken.
Zet de prachtige icoon van de Drie-eenheid van Rublev voor het altaar met aan
weerszijden een brandende kaars. Deze icoon geeft heel mooi het mysterie van
de Drie-eenheid weer en het ‘lege’ plekje dat bestemd is voor ieder van ons
persoonlijk.
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