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WIE IS HIJ EIGENLIJK? 
(Marcus 3,20 - 35)

Jezus houdt veel van jou, 
hoe je ook bent!

“Dank je wel, Jezus, dat u van mij houdt”


