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In het begin was het Woord 
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Door het Woord kreeg alles het bestaan 

en zonder het Woord ontstond er niets. 

In het Woord had al wat ontstond het leven. 
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