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8e ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

Evangelie:    Matteüs 6, 24 – 34 

De Vader zorgt voor jou! 
 

Voorbereiding voor de leiding 
 
Referenties andere lezingen 
1e lezing:  Jesaja 49, 14-15 
Tussenzang:  Psalm 62, 2-3  6-7  8-9ab 
2e lezing:  1 Korintiërs 4, 1-5 
 
Achtergrondinformatie bij het evangelie 
Het evangelie van deze zondag gaat over de overdreven bezorgdheid van ons mensen 
over allerlei –vooral materialistische- dingen. Als eerste wordt als grote vijand van het 
geloof het geld genoemd. Jezus keurt het bezit van geld niet zonder meer af, maar Hij 
ziet het gevaar. Het grote gevaar namelijk, dat de mens slaaf wordt van zijn bezit. Het 
geld wordt dan jouw heer en meester. Het gaat je hele leven beheersen. Wie veel heeft 
wil steeds meer, desnoods over de ruggen van anderen. God is dan totaal uit het zicht 
verdwenen. Het geld, de mammon is jouw afgod geworden! 
Naast het geld noemt Jezus ook nog de overdreven zorg voor kleding en voedsel, de 
zorg voor het lichaam dus. Hoe vlug kan ook het lichaam een soort afgod worden, je 
kunt dan spreken van een echte lichaamscultus. Je hoeft maar naar de reclame te 
kijken: Och, als ik maar geen rimpeltjes krijg, als mijn haar maar goed zit, als ik maar 
slank genoeg ben. Zie ik er nog jong genoeg uit? Ben ik wel trendy? Een mens is toch 
meer waard, of niet? Die dingen lijken allemaal zo onschuldig, maar ze kunnen echt een 
obsessie worden. 
Daar waarschuwt Jezus voor. Als een mens zich te druk maakt om bepaalde zaken, dan 
kan hem dat van God en van de zorg voor de medemens afhouden. Jezus roept de 
mensen ook op om meer op God te vertrouwen. Als voorbeeld geeft Hij de vogels, die 
door de natuur, door God zelf gevoed worden en de bloemen in het veld, die met 
schitterende kleuren zijn uitgedost, zonder dat zij er iets voor hoeven te doen. Als God 
al zo goed voor de vogels en de bloemen zorgt, hoe goed moet Hij dan wel zorgen voor 
de mens, die toch veel meer waard is? In de eerste lezing staat ook zo mooi beschreven 
hoeveel God van iedere mens houdt: “Al zou een moeder haar kind vergeten, neen, Ik 
vergeet je nooit!” (zie Jes. 49, 15) Een mens moet er allereerst voor zorgen dat hij God 
in zijn leven zoekt en probeert naar zijn wil te leven. God is onze hemelse Vader en Hij 
zal alles geven wat we nodig hebben. Daar mogen we van harte op vertrouwen! 
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Visueel materiaal 
(naar keuze) 

 Maak op een groot vel karton een collage van plaatjes van mooie bloemen en vogels 
en zet eronder: De Vader zorgt voor jou. 

 Gebruik een flanelfiguur van Jezus en flanelfiguren van verschillende vogels en 
bloemen. 

 Zie Free Bible Images voor een PPS van dit evangelie 

 Er is een mooie set vertelplaten bij de Bergrede waarmee u dit evangelie en de 
komende zondagen goed kunt illustreren (4e t/m 9e zondag zijn de evangelieteksten 
uit de Bergrede Matteüs 5-7). 

 
Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen 

 Zie voor een bijbehorend werkje, puzzel en vertelplaat de Samuel site bij ‘Komende 
zondagen’ 

 Knutselwerkjes Samuel site: Vogelnestje (NT255) /  Zaadetend vogeltje (AW311) /  
Cirkel meisje / jongen (nr. AW312 / AW313) / Transfer Vrees niet (nr. AW326) / 
Parel in Gods hand (AW348) 

 De collage, zoals genoemd bij visueel materiaal, door de kinderen zelf laten maken.  

 Laat een aantal kinderen uitspelen hoe druk ze het hebben met hun geld, eten en 
kleren en een ander kind vertelt dan wat Jezus daarop zegt. 

 
Liederen 

 Ik kijk omhoog (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie cd Daar gaan we dan en muziekbundel 
Een boek vol liedjes 1) 

 Kijk eens naar de vogels (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie cd Een boom vol liedjes 2 en 
muziekbundel Een boek vol liedjes 1) 

 Een parel in Gods hand (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie cd Bellen Blazen en 
muziekbundel Een boek vol liedjes 2) 

 Hoor, de vogels zingen weer (Jan Visser, zie CD/ muziekbundel Alle liedjes rond de 
Bijbel) 

 Kijk eens naar de vogels (Hanna Lam & Wim ter Burg, zie cd / verzamelbundel Alles 
wordt nieuw) 

 

Viering van de kinderwoorddienst 
 
Welkom 
Kinderen welkom heten en ieder zijn / haar naam even laten noemen om elkaar te 
leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam!  
Eventueel naamkaartjes of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer 
een stickertje kunnen plakken. 
 
  

http://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-038-worry/
https://www.samueladvies.nl/product/vertelplaten-set-de-bergrede/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/
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Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee? 
Maak je geen zorgen en vertrouw op je Vader in de hemel. Hij zorgt voor jou. 
 
Inleidend gesprek met spiegelverhaal 
“Wat zit je nou te huilen, Sara?” “Ik wil die Nike schoenen!” “Maar meisje, je weet toch 
dat wij die niet kunnen betalen, ze zijn véél te duur!” “Iedereen op school draagt ze, 
mama, zonder  Nike schoenen kan ik mij daar niet laten zien!” “Echt waar, Sara? Nou, 
dan vind ik die kinderen bij jou op school wel een beetje dom. Kijk eens naar deze 
schoenen, het is geen bekend merk, maar de kwaliteit is prima en vind je de kleur niet 
leuk?” “Ja, dat wel, maar het zijn geen  Nike schoenen, mama!” “Sara, nu zal ik jou eens 
iets vragen: waarom draagt een mens eigenlijk schoenen?” “Nou, om goed te kunnen 
lopen en je voeten te beschermen.” “Dat dacht ik ook en of dat nu  Nike schoenen zijn, 
dat maakt toch helemaal niets uit? Sta je er wel eens bij stil dat er mensen zijn, die 
helemaal geen schoenen aan hun voeten hebben?! En jullie op school maken je druk 
om een merk! Alsof er geen belangrijkere dingen in het leven zijn!” 
Tja, waar mensen zich al niet druk over maken! Pieker jij ook wel eens ergens over? 
Luister maar eens wat Jezus er over zegt… 
Of: 
De zusters van Moeder Theresa komen terug van een dag hard werken onder de arme 
mensen in Calcutta. Ze hebben kinderen gewassen, wonden verzorgd, mensen 
getroost.. Ze zijn nu zelf wel toe aan wat rust en eten. Maar als ze in hun klooster 
komen blijkt er niets meer te zijn. Ze leven net als de armen van de gaven van anderen 
en vandaag is alles op. Er is geen eten meer. Ze gaan naar de kapel voor hun 
avondgebed. Na afloop wordt er aan de deur gebeld. Er staat iemand met een groot 
pakket: “Wonen hier de zusters van moeder Theresa? Ik kom dit pakket met 
voedingsmiddelen afgeven dat iemand heeft toegestuurd.” 
Wat zijn ze allemaal dankbaar dat ze voor de zoveelste keer mogen ervaren dat God 
echt als een Vader voor hen zorgt! Jezus zegt dat ook in het evangelie van vandaag. 
Luister maar. 
 
Evangelie 
Uit het hoofd navertellen en / of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg; zie boven. 
 
Praktische toepassing 
Laat de kinderen opschrijven of vertellen hoe zij merken dat God voor hen zorgt. Ieder 
kind kan daar wel eigen voorbeelden van bedenken. Probeer daar deze week eens bij 
stil te staan en God ervoor te bedanken. 
 
Gespreksvragen 
Waarom geeft Jezus ons de bloemen en vogels als voorbeeld? 
Heeft het zin om je druk te maken over geld, eten en kleren?  
Wie zal er voor ons zorgen? 
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Lied en / of verwerking 
Zie suggesties boven. 
 
Afsluiting 
Zo mogelijk, de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één 
artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof ’ van Jan Visser (zie muziekbundel 
Zingen maakt blij). De voorbede kan met de volwassenen in de kerk mee gebeden 
worden of in een aangepaste (verkorte) versie voor de kinderen. Het mooiste is 
wanneer de kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk. 
 

Bij de Eucharistieviering  
voor gezinnen 

 
Thema 
 De Vader zorgt voor jou! 
Alternatief: Vrij als een vogel 
 
Liederen 
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van 
deze zondag. 
 
Openingsgebed 
Heer, laat het wereldgebeuren verlopen volgens uw heilsplan. 
Geef uw vrede op aarde. 
Breng uw kerk tot zekerheid en rust: 
dat zij haar vreugde vindt in dienstbaarheid en toewijding aan U. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. 
 
Evangelie 
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg; zie boven. 
 
Voorbede 
Bidden wij tot God, op Wie wij altijd kunnen vertrouwen. 

1. Voor onze priesters en voor alle andere mensen, die in Uw Kerk werkzaam zijn, 
dat zij mensen die in zorgen zitten, weer nieuwe moed geven door uw Blijde 
Boodschap 

2. Voor alle mensen die leven in de rijke landen van de wereld, dat zij U en hun arme 
medemensen niet uit het oog zullen verliezen door alleen maar te denken aan 
meer geld en meer bezit. 
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3. Voor mensen die echt zorgen hebben en in nood zijn, dat zij mensen mogen 
vinden die hen helpen en dat ze troost mogen vinden in hun geloof. 

4. Voor ons allemaal, dat wij proberen om ons wat minder druk te maken over 
onbelangrijke dingetjes en meer zullen vertrouwen dat God de Vader voor ons 
zorgt. 

 
Gebed over de gaven 
Heer God, U heeft ons zelf deze gaven geschonken 
die wij op dit altaar leggen. 
Neem hen aan als een teken van onze overgave. 
Geef ons de kracht te leven volgens uw wil 
opdat wij eens het eeuwig geluk mogen ontvangen. 
Dat bidden wij U door Christus onze Heer. 
 
Gebed na de communie 
Barmhartige God, 
in deze maaltijd zijn wij gevoed met uw heilzame gave. 
Dit sacrament geeft ons in deze tijd de kracht 
en eens het eeuwig leven. 
Door Christus onze Heer. 
 
Uitwerking thema 
Laat een aantal kinderen plaatjes van vogels tekenen of verzamelen en maak hier een 
mooie collage van om in de kerk op te hangen. Maak ook eenvoudige boekenleggers 
met vogels en / of bloemen erop en de tekst: De Vader zorgt voor jou. Deel deze 
boekenleggers tijdens de offerande uit. Organiseer een gavenprocessie waarbij een 
aantal kinderen niet alleen de kelk e.d. naar voren brengen maar ook wat extra 
bloemen als verwijzing naar het evangelie. 
 


