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3e ZONDAG VAN DE ADVENT 
Zondag Gaudete (Verheugt u) 

Evangelie: Matteüs 11, 2-11 
 

WEES BLIJ, HIJ IS NABIJ! 
 

Vers voor het evangelie (Jes. 61, 1) 

Alleluia. De geest des Heren is over Mij gekomen om aan armen de Blijde Boodschap te 

brengen. Alleluia. 

 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 

 

Verteller: Op een dag hoorde Johannes in de gevangenis 

 wat Christus allemaal deed. 

 Hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen: 

Leerling: ”Bent U degene die komen zou, 

 of moeten wij een andere verwachten?” 

Verteller: Jezus antwoordde hun: 

Jezus: “Ga aan Johannes vertellen wat jullie horen en zien: 

 blinden zien en lammen lopen, 

 melaatsen worden gezond en doven horen, 

 doden worden levend 

 en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. 

 Gelukkig is degene, die aan Mij niet twijfelt.” 

Verteller: Toen ze vertrokken waren, 

 begon Jezus tegen de menigte te spreken over Johannes: 

Jezus: ”Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? 

 Naar een rietstengel die door de wind wordt bewogen? 

 Waar zijn jullie dan wél naar gaan kijken? 

 Naar iemand in fijne kleren? 

 De mensen die fijne kleren dragen 

 zijn te vinden in de paleizen van de koningen. 

 Waarom zijn jullie dan uitgetrokken? 

 Om een profeet te zien? 

 Inderdaad; Ik zeg jullie: zelfs meer dan een profeet! 

 Hij is het over wie geschreven staat: 

 ‘Kijk, Ik stuur mijn bode voor U uit. 

 Hij zal de weg voor uw komst klaarmaken.’ 

 Luister goed, wat Ik jullie zeg: 

 Onder alle mensen die uit vrouwen geboren zijn, 

 is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. 

 Toch is de kleinste in het Rijk van de hemel groter dan hij. 

 

 Woord van de Heer. 


