33e ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Lucas 21, 5- 19

LAAT JE NIET UIT HET VELD SLAAN!

Voorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen

le lezing: Maleachi 3, 19-20a
Antwoordpsalm:  Psalm 98, 5-9
2e lezing: 2 Thessalonicenzen 3, 7-12

Achtergrondinformatie bij het evangelie

We naderen nu het einde van het liturgische jaar en het einde van het kalender jaar. Deze
zondag geeft de Kerk ons een tekst die iets zegt over de eindtijd. Niet om ons bang te
maken maar opdat wij waakzaam zullen blijven.

Aan het begin van zijn 21¢ hoofdstuk heeft Lucas verteld over de arme weduwe die met
hart en ziel al haar geld schenkt in de offerkist van de tempel. Jezus is ook bij de tempel
en ziet hoe deze vrouw te midden van de rijken alles geeft waar ze van leven moest. Om
deze zelfgave gaat het bij Jezus en niet om uiterlijkheden. Maar veel van zijn toehoorders
hebben dit nog steeds niet begrepen. Vol bewondering kijken ze naar de zo prachtig
gebouwde tempel. Hoe tijdelijk deze prachtige stenen kunnen zijn, laat Jezus zien door zijn
voorspelling dat het einde van het heiligdom nabij is. Hiermee voorspelt Hij de verwoesting
van de stad Jeruzalem (en de tempel) die in 70 na Christus daadwerkelijk zou plaatsvinden.
Maar Jezus gaat nog verder. Ooit zal er een einde komen aan alles hier op aarde. Als we
om ons heen kijken in onze wereld, zien we al vele tekenen van verval. Op de televisie,
radio en in de krant zien en lezen we over oorlogen, hongersnood, aardbevingen, strijd
van volk tegen volk...\We weten dat het zo niet lang kan blijven duren; eens kan de dag
komen dat het aardse leven voorbij is.

Verstoppen we ons voor deze tekenen of doen we er wat mee?

Jezus waarschuwt dat we ons niet op een dwaalspoor moeten laten brengen door de
valse profeten die menen de weg naar persoonlijk geluk te kunnen verkopen door een
vrij seksleven, door rijkdom, macht, carriere, geestelijke concentratie op zichzelf... Jezus
is de enige weg naar de Vader, Hij is de enige die ons van het kwaad kan verlossen. Hij is
dé weg, de waarheid en het leven.

Als wij trouw zijn aan Jezus en over Hem durven getuigen, zal Hij ons bijstaan. Zoals Jezus
zelf vervolgd is, zo zullen ook zijn leerlingen met vervolging te maken kunnen krijgen. Als
we bij Jezus blijven hoeven we niet bang te zijn. Hij bemoedigt ons door zijn woorden:
“Geen haar op je hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn zul je je leven winnen”.
In de eerste lezing spreekt de profeet Maleachi ook over het einde der tijden: “Maar voor
u, die mijn Naam vreest, gaat de zon van de gerechtigheid op, en met haar vleugels brengt
zij genezing” (Mal. 3, 20).
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Visueel materiaal

(naar keuze)

e Zie Free Bible Images voor een PPS bij dit evangelie

e Gebruik een mooie afbeelding van Jezus en zet er de tekst bij: Ik ben altijd bij jou,
wat er ook gebeurt!

e Maak een collage van krantenkoppen en foto’s over oorlog, aardbevingen, strijd,
hongersnood e.d. Vertel de kinderen dat Jezus al voorzien heeft dat dit alles zou
gebeuren maar wij hoeven ons hierdoor niet te laten beangstigen. Plak een mooie
afbeelding van Jezus over de collage. Er zijn in dit evangelie vijf bemoedigende
woorden van Jezus die ons kunnen helpen wanneer het moeilijk is (iedere zin op een
aparte strook papier zetten het rondom Jezus plakken): Laat je niet opschrikken/ Let
goed op/lk zal je een taal en een wijsheid geven/Geen haar op je hoofd zal verloren
gaan/Door vol te houden zul je je leven winnen.

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

e Zie deze zondag voor bijpassend werkje, puzzel en vertelplaat op de Samuel
Advies site bij komende zondagen.

e Knutselwerkjes zie Samuel Advies site: Cirkel meisje Ik ben altijd bij je / Cirkel
jongen Ik ben altijd bij je / Wees niet bang, |k ben bij je

o Geef ieder kind een gekleurd papiertje met de tekst: Laat je niet opschrikken
...Geen haar op je hoofd zal verloren gaan. Laat ze daar een klein haartje van
zichzelf bijplakken en tekenen waar ze soms wel bang voor zijn.

e Zing met de kinderen een van de onderstaande liedjes die hen bemoedigen
dat ze niet bang hoeven te zijn.

e De organisatie Kerk in Nood zet zich al jaren in voor vervolgde christenen.
Overal waar het nodig is, ondersteunen zij christenen die vervolgd worden.
Kijk op de site www.kerkinnood.nl voor meer informatie en filmpjes.

Liederen

e |k ben niet bang (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 2)
e Wees niet bang (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 1)
e Mijn Vader dank U wel (zie Timotheus liedbundel)

e Je hoeft niet bang te zijn (Kinderopwekking 40)

e |k ben veiliginlJezus’ armen (Marcel en Lydia Zimmer)
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https://freebibleimages.org/illustrations/jesus-future/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2012/12/aw312.pdf
https://www.samueladvies.nl/werkje/cirkel-jongen-ik-ben-altijd-bij-je/
https://www.samueladvies.nl/werkje/cirkel-jongen-ik-ben-altijd-bij-je/
https://www.samueladvies.nl/werkje/wees-niet-bang-aw326/
http://www.kerkinnood.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=FRAiM1e7obo
https://www.youtube.com/watch?v=Xvli55xiRDY
https://www.youtube.com/watch?v=kwucie-8M1E
https://www.youtube.com/watch?v=GLJslBzDmK4
https://www.youtube.com/watch?v=aw97JTxVLos

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom
Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter te leren
kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of
presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen
plakken.

Inleidend gesprek met spiegelverhaal

“We gaan het vandaag hebben over geloven”, zegt de leraar levensbeschouwing van de
brugklas. “We doen het zo: de leerlingen die in God geloven gaan hier rechts van mij
staan en de leerlingen die niet in God geloven links van mij. We gaan dan samen met
elkaar praten over waarom we eigenlijk in God geloven of juist niet.” Frans krijgt het goed
benauwd, want hij ziet dat steeds meer leerlingen aan de linkerkant gaan staan. Rechts
van de leraar staan maar twee van zijn klasgenoten! Moet hij daar nu bij gaan staan? Ze
zullen hem er misschien om uitlachen! Wat moet hij trouwens zeggen. Zou hij toch maar
aan de linkerkant gaan staan, veilig tussen de anderen in? Nee, dat zou niet goed zijn. Je
hoeft je toch niet te schamen voor je geloof?! Kom nou! Frans verzamelt al zijn moed en
gaat bij de twee 'gelovigen' staan. Hij luistert naar wat de anderen zeggen waarom ze
niet geloven. Zo van: “Je kunt Hem toch niet zien?”. “Niemand is van de dood
teruggekomen!”. “Dat zijn allemaal praatjes om de mensen zoet te houden!”... Als hij aan
de beurt is, voelt hij zich wel wat zenuwachtig, maar als hij eenmaal begint te vertellen
wordt hij rustiger. Hij vertelt over de Man die wél is teruggekomen uit de dood, de Man
die Jezus heet. Hij vertelt dat je alleen maar naar Hem hoeft te kijken om te zien wie God
is. Hij vertelt over de mensen die naar Hem luisteren en die door Hem een heel nieuw
leven zijn begonnen. Over zijn leerlingen, die voor het geloof in Hem hun leven hebben
gegeven. Het is vreemd, maar Frans heeft net het gevoel of hij al die dingen niet helemaal
uit zichzelf vertelt, hij voelt dat er lemand is die hem kracht geeft.

Na afloop komt een van de jongens uit de 'ongelovige' groep naar hem toe. Hij klopt
Frans op zijn schouder en zegt: “Frans, wat cool van jou dat je zomaar over jouw geloof
durfde te praten! Ik zou het je echt niet nadoen! Eigenlijk geloof ik ook wel dat er iets is
maar ik durf dat niet hardop te zeggen.”

Ja, soms is er echt moed voor nodig om uit te komen voor je geloof! Maar er is lemand
die jou kracht geeft! Luister maar naar het evangelie.

Of (een waargebeurd verhaal uit China)

Yeng en Lai rennen angstig door de straat. Thuis vertellen ze hortend en stotend hun
verhaal: “Mam, ze zijn er weer die mannen! Alle deuren en ramen van onze kerk worden
dichtgespijkerd! Dominee Zhang stond voor de deur met zijn handen omhoog. De politie
ging heel ruw met hem om.” Moeder kijkt heel verdrietig. Als christenen worden ze in
China door de overheid niet met rust gelaten. Waar moeten ze heen om samen te bidden
en naar Gods woord te luisteren als de kerk dicht is?

’s Avonds wordt er drie keer zacht op de deur geklopt. Wie zou dat nu zijn? Moeder doet
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open en kijkt recht in het gezicht van hun glimlachende dominee. Hij komt even binnen en
vertelt wat er die middag is gebeurd. Maar ondanks alles is hij hoopvol want de politie
heeft één raampje niet dichtgetimmerd! Het ene kleine kelderraam is nog open en als je
daar naar binnen kruipt kom je in de verborgen opslagruimte waar een kostbaar pakket
met bijbels ligt. Zouden Yeng en Lai het aandurven om daar ’s avonds naar binnen te
kruipen?

Yeng en Lai vinden het wel spannend maar moeder en de dominee hebben precies
uitgelegd hoe ze stil en voorzichtig te werk moesten gaan en ze hebben ook nog samen
om bescherming gebeden. Als het donker is sluipen ze voorzichtig door de straten op weg
naar hun kerk. Als ze niemand in de buurt zien, klimmen ze door het kelderraam. O, help,
het raam piept! Zou iemand hen horen? Even houden ze zich stil en dan springen ze naar
beneden de opslagruimte in. En daar vinden ze inderdaad de bijbels. leder nemen ze een
pakket en klimmen dan weer naar boven. Nu snel en onopvallend naar huis rennen met
deze kostbare schat. Eenmaal veilig thuis, gaan ze samen uit een van de bijbels lezen en de
volgende dag worden de andere bijbels eerlijk tussen de andere christenen verdeeld. Wat
zijn ze dankbaar dat ze weer kunnen putten uit de bron van Gods Woord!

In ons land kunnen we nog in vrijheid geloven maar er zijn landen - waaronder China -
waar christenen vervolgd worden om hun geloof. Jezus heeft dat ook al voorspeld.
Luister maar naar het evangelie.

Evangelie
Uit het hoofd navertellen en/of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg: zie boven.

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?
Ooit gaat alles op deze aarde voorbij. Alleen God blijft altijd. Wanneer wij in Hem geloven
en Hem volgen in ons leven, hoeven wij niet bang te zijn. Bij onze Vader zijn we veilig.

Gespreksvragen

Zal er ooit een einde komen aan deze wereld?

Moeten oorlogen en andere rampen ons bang maken?
Wat belooft Jezus zijn volgelingen?

Praktische toepassing

Bespreek met de kinderen wanneer en waarvoor zij wel eens bang zijn. Als het de
komende week nog eens voorkomt, onthoud dan goed wat Jezus zegt: Wees niet bang, Ik
ben bij je.

Lied en/of verwerking
Voor suggesties: zie boven.

Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één artikel
van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof’ van Jan Visser (zie muziekbundel: Zingen maakt
blij). De voorbede kan samen met de kinderen gebeden worden als slot van de
kinderwoorddienst of samen met de volwassenen in de kerk. Het mooiste is wanneer de
kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk.
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Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema
Wees niet bang, lk ben bij je

e N {l\f
Liederen

Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van deze

zondag. ]%]ﬂﬂ@
(zie voor de oraties het (Altaar)missaal) - g z ﬁ\
Evangelie _ 7

Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven.
In de eucharistieviering wordt de rol van Jezus door de diaken of de priester gelezen.

Voorbede
Bidden wij tot God, die ons steeds weer opnieuw de kracht geeft om verder te gaan.
1. Voor de Paus en de bisschoppen, dat zij steeds opnieuw de moed opbrengen om
uw Blijde Boodschap te blijven verkondigen.
2. Voor alle landen waar nu oorlog is, dat de mensen bidden en werken aan een
nieuwe vrede en mogen ervaren dat U dichtbij hen bent en kracht geeft.
3. Voor mensen die vervolgd worden of gevangen zitten omdat zij in Jezus geloven, dat
zij zich niet verlaten voelen maar mogen ervaren dat U bij hen bent.
4. Voor onszelf en onze hele parochie, dat wij ons niet op een dwaalspoor laten
brengen door valse profeten en doemdenkers maar trouw blijven leven in het spoor
van Jezus.

Uitwerking thema

De suggestie zoals genoemd bij Visueel materiaal kan ook heel goed in de kerk gebruikt
worden. Vertel ook eventueel in de preek het verhaal over de twee jongens in China (zie
tweede spiegelverhaal) en over de organisatie Kerk in Nood (zie www.kerkinnood.nl). U
zou achterin de kerk allerlei informatiefolders van Kerk in Nood kunnen neerleggen. Wij
kunnen veel leren van de moed en het doorzettingsvermogen van onze vervolgde
geloofsgenoten.
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