32e ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Lucas 20, 27-38

EEN GOD VAN LEVENDEN

Voorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen

le lezing: 2 Makkabeeén 7, 1-2.9-14
Antwoordpsalm: Psalm 17, 1. 5-6. 8b. 15
2e lezing: 2 Tessalonicenzen 2, 16 -3,5

Achtergrondinformatie bij het evangelie

De Sadduceeén, een politieke en religieuze partij in Jezus' tijd, geloven niet in de verrijzenis
na de dood. Ook in onze tijd zijn er mensen die de verrijzenis verloochenen. De Sadduceeén
proberen Jezus in de val te lokken door het stellen van hun - vrij absurde - vraag. Er bestond
namelijk een oudtestamentische plicht van een man om bij de weduwe van zijn broer een
nageslacht te verwekken (het zg. zwagerhuwelijk, zie Deut. 25,5-10). Maar in het voorbeeld
van de Sadduceeén wordt wel een onmogelijke situatie geschetst. Jezus laat door zijn
antwoord duidelijk blijken dat er een fundamenteel verschil is tussen deze wereld en de
wereld bij God. Gewone menselijke relaties bestaan daar op een ander vlak dat ons denken
overstijgt. Mensen worden als engelen en als kinderen van God behoren zij tot de
verrijzenis en zijn ze onsterfelijk. Het leven na de dood is niet gewoon een voortzetting van
het leven hier. Tussen die twee werelden is een 'hemelsbreed' verschil. Het leven na de
dood is iets onvoorstelbaars. Daar is Gods liefde in en voor iedereen ten volle aanwezig.
Zijn liefde heerst zonder enige beperking tussen Hem en de mensen, maar ook tussen de
mensen onderling. De overgang van het ene leven hier naar het andere leven bij God
noemen wij de dood. Onze God is geen God van doden, maar van levenden. Zo heeft Hij
zich in het Oude Testament al aan Mozes geopenbaard; “lk ben die is, de Heer, de God van
uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isadk en de God van Jakob “ (zie Exodus 3,
6 enl4).

Abraham, Isadk en Jakob waren in de tijd van Mozes al lang dood. Maar God noemt zich
toch hun God. Dat betekent dat er een altijddurende band bestaat tussen God en de
mensen die hem op aarde trouw gediend hebben, waaronder deze drie genoemde
aartsvaders. Hun lichaam is weliswaar dood maar hun ziel leeft bij God. Bij God is er geen
dood maar leven in eeuwigheid. God wil dat alle mensen eeuwig leven hebben door het
geloof in Jezus, zijn Zoon. In het bijzonder in de heilige Eucharistie ontmoeten wij de
Verrezen Christus en zullen wij ook deelkrijgen aan die Verrijzenis: “Wie mijn vlees eet en
mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Joh.
6, 54).

Voor meer uitleg over het eeuwig leven zie Catechismus van de Katholieke Kerk nrs. 1020
en verder.
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https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1020
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1020

Visueel materiaal

(naar keuze)

Maak een eenvoudig drieluik. Het linker gedeelte is een donker papier met daarop
de tekst: Er is geen verrijzenis? Het middengedeelte is geel met daarop een
brandende braamstruik getekend of geverfd. Daar plakt u tijdens het vertellen de
tekst op: Ik ben er altijd. Ik ben geen God van doden maar van levenden. Het rechter
gedeelte is wit. Tijdens het vertellen plakt u daarop de tekst “Jezus zegt: |k ben de
Verrijzenis en het Leven” (Johannes 11,25). Plak daar tot slot een foto of afbeelding
van de heilige Eucharistie bij want juist door de heilige Eucharistie blijft de verrezen
Heer bij ons en kunnen wij kinderen van de verrijzenis worden.

Print de vertelplaat van deze zondag.

Print het werkje van deze zondag uitvergroot en gebruik dat als beeldmateriaal.

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

Zie deze zondag voor bijpassend werkje, puzzel en vertelplaat op de Samuel

Advies site bij komende zondagen.

Geef de kinderen verf of wasco krijtjes en laat hen uitbeelden hoe zij denken dat
het in de hemel is.

Vertel over Gods openbaring aan Mozes bij het brandende braambos en laat de
kinderen dit werkje over Mozes maken

Knutselwerkjes Samuel Advies site: Kruisiging, opstanding / Huisje Alles is gereed in
het Vaderhuis

Doe een raad spelletje over personen waarvan we denken dat we ze later in de
hemel tegen kunnen komen omdat zij echt geprobeerd hebben God lief te hebben
en te dienen. Bedenk verschillende personen uit het Oude Testament en eventueel
ook heiligen. U geeft een typerende eigenschap van de persoon en de kinderen
moeten zijn naam raden. U zegt bijvoorbeeld: Deze heilige hield heel veel van
dieren (Franciscus). Deze persoon moest van God een boot bouwen en werd door
anderen daarvoor uitgelachen (Noach). Deze moeder wilde alles doen wat God haar
vroeg (Maria). Deze persoon bleef zijn hele leven vertrouwen op Gods belofte dat
zijn nageslacht zou zijn als de sterren aan de hemel (Abraham). Deze vrouw kreeg
pas op hele oude leeftijd haar zoon (Elisabet). Deze man werd door God erop uit
gestuurd om het volk van Israél naar het beloofde land te brengen (Mozes). Deze
vrouw heeft haar leven gegeven om de armsten der armen te dienen (Moeder
Teresa).

Liederen

Alles is gereed in het Vaderhuis (zie Timotheus liedbundel 1)

In het huis van de Vader (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 3)

Wat is de eeuwigheid / Altijd NU (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes
3)

Ho! Stop, sta je eens even stil! (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 2)
Jezus is... (Marcel en Lydia Zimmer)
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https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/werkje/mozes-en-het-brandende-braambos/
https://www.samueladvies.nl/werkje/kruisiging-en-opstanding-vp628/
https://www.samueladvies.nl/werkje/alles-is-gereed-in-het-vaderhuis-aw347/
https://www.samueladvies.nl/werkje/alles-is-gereed-in-het-vaderhuis-aw347/
https://www.youtube.com/watch?v=oRsdEryLK4g
https://www.youtube.com/watch?v=4EtQT4VI0uE
https://www.youtube.com/watch?v=ClGFzsPqlp0
https://www.youtube.com/watch?v=WY4_8REDips
https://www.youtube.com/watch?v=gQs-Q0uJqcI
https://www.youtube.com/watch?v=iBouj2SFKhs&list=RDiBouj2SFKhs&start_radio=1

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom
Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter te leren
kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of
presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen
plakken.

Inleidend gesprek met spiegelverhaal

Het volgende verhaal is echt gebeurd! Er waren eens twee priesterstudenten, de een
heette Luigi en de ander Giovanni, wij zouden hem 'Jan' noemen. Het waren echte goede
vrienden. Ze hielden vaak lange gesprekken met elkaar over God, de zin van het leven,
maar ook over de dood en wat er daarna gebeurt. Zou het nou allemaal echt waar zijn,
van die hemel? Is het daar echt zo mooi als ze wel zeggen? Wat zou het fijn zijn als je dat
helemaal zeker wist! “Weet je wat?”, zeiden ze tegen elkaar, “degene die van ons het
eerste doodgaat laat de ander weten of hij in de hemel is”. Nou, dat vonden ze allebei
een goed idee. Je zou denken dat ze nog heel lang op dat moment zouden moeten
wachten.

Maar op een dag werd Luigi ziek. Het ging steeds slechter met hem en toen ging hij dood.
Wat had Jan een verdriet om zijn beste vriend! Hij moest de hele tijd denken aan de
afspraak die zij met elkaar hadden gemaakt. Op een nacht lag Jan op de
gemeenschappelijke slaapzaal te slapen. Opeens schrok hij wakker, want de slaapzaal
was ineens vervuld van een stralend licht en hij hoorde een luide stem: “Jan, ik ben in de
hemel!” Ook de andere studenten op de zaal hoorden het. ledereen was diep onder de
indruk. (Giovanni kennen wij als de heilige Don Bosco).

De hemel is zo geweldig, dat het voor ons mensen, hier op aarde, te veel is om te
bevatten. Je kunt het een beetje vergelijken met de zon. Kijk, de zon is ook iets geweldigs.
Hij geeft glans, energie en warmte aan alles wat leeft. Voor mensen, dieren en planten
is de zon onmisbaar. Maar heb je wel eens recht in de zon gekeken (zonder een
zonnebril)? Dat kun je niet te lang doen, want dan doet het pijn aan je ogen, het kan zelfs
schade aan je ogen toebrengen! Wij kunnen die felle stralen niet goed verdragen. Zo is
ook de hemel voor ons mensen niet te bevatten, zolang wij nog op aarde zijn. De hemel
is zo heel anders. Daar zijn we hier op aarde nog niet klaar voor. Luister maar naar het
evangelie.

Evangelie
Uit het hoofd navertellen en/of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg: zie boven.

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?

De dood is niet het einde van ons leven, maar het begin van een geheel nieuw leven in de
hemel bij God onze Heer. Dat leven is zo geweldig dat wij ons daar bijna geen voorstelling
van kunnen maken.
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Gespreksvragen

Is de dood het echte einde van ons leven?
Wat is er na onze dood?

Wat betekent dat voor ons leven nu?

Praktische toepassing

Wie heeft er wel eens de dood van een dierbare vriend of familielid meegemaakt? Hoe
heb je dat ervaren? Bid je wel eens voor die persoon? We mogen bidden voor onze
overledenen dat zij mogen worden opgenomen in Gods eeuwige liefde.

Lied en/of verwerking

Voor suggesties: zie boven.

Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één artikel
van de geloofsbelijdenis of lied ‘lk geloof’ van Jan Visser (zie muziekbundel: Zingen
maakt blij). De voorbede kan samen met de kinderen gebeden worden als slot van de
kinderwoorddienst of samen met de volwassenen in de kerk. Het mooiste is wanneer de
kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk.

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema

Wat is het einddoel van je leven?

Liederen
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van
deze zondag.

(zie voor de oraties het (Altaar)missaal)

Evangelie
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven.
In de eucharistieviering wordt de rol van Jezus door de diaken of de priester gelezen.

Voorbede
Bidden wij tot God, die een God van levenden is.
1. Voorde Kerk in de hele wereld, dat zij zoveel liefde verspreidt dat ieder ziet dat God
een levende God is.
2. Voor mensen die plotseling het leven verliezen, als gevolg van ramp of ongeluk, dat
zij bij U het eeuwige leven mogen vinden.
3. Voor mensen die geen doel hebben in hun leven, dat zij het eeuwige leven bij God
als hun levensdoel mogen ontdekken.
4. Voor ons allen, dat wij mogen geloven dat wij op weg zijn naar heteeuwige leven
bij God in de hemel.
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Uitwerking thema

Bovengenoemd liedje (Ho! Stop, sta eens even stil!) vergelijkt het leven met een treinreis.
Als je met de trein op weg gaat, is het wel handig om het doel van je reis te kennen. Evenzo
is het hoopvol en geruststellend om te weten waar je leven heen gaat. De dood is niet het
eindpunt maar een overgang naar het eeuwige leven bij God. Leg uit dat wij in ons leven
als gelovigen op weg zijn naar de hemel. Daar staan we vandaag even bij stil. Kortgeleden
hebben wij bij de gedachtenisviering van Allerzielen gebeden voor alle mensen die in het
afgelopen jaar gestorven zijn, dat zij bij God in de hemel mogen zijn. We hebben ook het
feest van Allerheiligen gevierd, het feest van alle vrienden en vriendinnen van God en Jezus
die al bij Hem in de hemel zijn en daar weer voor ons kunnen bidden.

In onze geloofsbelijdenis zeggen we ook: Ik geloof in ...de verrijzenis van het lichaam en
het eeuwig leven. Daarom is ons christelijk geloof een Blijde Boodschap omdat het een
verrijzenis geloof is en wij geloven in een God van levenden.
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