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Evangelie: Lucas 20, 27-38

EEN GOD VAN LEVENDEN

Vers voor het evangelie (Apok. 2, 10c)
Alleluia. Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer, en ik zal U de kroon des levens
geven. Alleluia.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
(Rolverdeling: Verteller, Jezus, Sadduceeén)

Verteller:  Op een dag kwamen enkele Sadduceeén bij Jezus.
Dat zijn mensen die beweren dat er geen verrijzenis bestaat.
Ze vroegen Hem:
Sadduceeén: “Meester, wij zien dat bij Mozes geschreven staat:
als iemand zonder kinderen sterft,
dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en ervoor zorgen,
dat zijn broer toch een nageslacht krijgt.
Nu waren er eens zeven broers.
De eerste trouwde en stierf zonder kinderen. De tweede en de derde
trouwden met de vrouw en de een na de ander stierven ze alle zeven
zonder dat ze kinderen kregen.
Tenslotte stierf ook de vrouw.
Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw?
Alle zeven zijn toch met haar getrouwd geweest.”
Verteller:  En Jezus zei tegen hen:
Jezus: “De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven.
Maar zij die uitverkoren zijn om te delen in de andere wereld
en in de verrijzenis uit de doden,
trouwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven.
Zij kunnen immers niet meer sterven, want ze zijn als engelen.
En omdat ze kinderen zijn van de verrijzenis,
zijn zij kinderen van God.
Dat de doden verrijzen, heeft ook Mozes te verstaan gegeven
bij de gebeurtenis van de braamstruik.
Want daar noemt hij de Heer:
de God van Abraham, de God van Isadk en de God van Jakab.
De Heer is toch geen God van doden maar van levenden,
want voor Hem zijn allen levend.”

Verteller:  Woord van de Heer.
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