29e ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Lucas 18, 1-8

BLIJF VOLHARDEN IN GEBED!

Voorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen

le lezing: Exodus 17, 8-13
Antwoordpsalm: Psalm 121, 1-8
2e lezing: 2 Timotheds 3, 14 -4,2

Achtergrondinformatie bij het evangelie

Na het verhaal over de genezing van de tien melaatsen (zie vorige zondag) volgt in het 17¢
hoofdstuk van het Lucas evangelie een rede van Jezus over de komst van het Rijk

Gods en de wederkomst van de Mensenzoon op het einde der tijden. Het evangelie van
deze zondag (begin 18° hoofdstuk) vertelt hoe wij de komst van Christus door onze
biddende levenshouding kunnen voorbereiden.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat zij steeds moeten bidden zonder het op te geven. Om
dit nader uit te leggen vertelt Jezus de gelijkenis van de rechter en de weduwe. De rechter
is niet gelovig. De weduwe heeft een zeer zwakke positie in de maatschappij van die tijd.
Zij smeekt eindeloos bij de rechter om hulp. Ondanks zijn afwijzende houding, blijft de
weduwe vertrouwen dat ze vroeg of laat wel gehoor zal vinden. Uiteindelijk helpt de
rechter haar 'om van het gezeur af te zijn'. Hoeveel te meer zal God, die rechtvaardig is en
bezorgd om het welzijn van zijn kinderen, luisteren als zij voortdurend tot Hem bidden?
Maar hebben wij wel voldoende geloof en vertrouwen in God om Hem in ons gebed om
hulp te blijven vragen? Wat is bidden dan eigenlijk?

Een vriendschapsband tussen twee personen kan alleen levend blijven als die band ook
onderhouden wordt. Als twee vrienden elkaar een hele tijd niet zien of spreken, dan
verwatert die vriendschap. Dat geldt ook voor onze band met God. God is een liefdevolle
Vader die zorg draagt voor ieder van ons persoonlijk. Hij nodigt ons uit om door zijn Zoon
Jezus een persoonlijke vriendschap met Hem op te bouwen. Deze band kunnen wij doen
groeien en levend houden door regelmatig te bidden. Bidden is eigenlijk heel eenvoudig:
praten met God en luisteren naar Hem. De heilige Teresia van Lisieux verwoordt het als
volgt: “Wat is de macht van het gebed toch groot. Je zou het een koningin kunnen
noemen, die elk ogenblik vrije toegang heeft tot de Koning en alles klaar kan spelen wat zij
Hem vraagt. Om verhoord te worden is het niet nodig een mooie formule uit een boek te
lezen... Ikzeg gewoon aan de goede God wat ik op mijn hart heb, zonder mooie zinnen en
Hij begrijpt mij altijd...Voor mij is het gebed een opwelling uit je hart, het is een simpele
blik naar de hemel. Het is een kreet van dankbaarheid en liefde te midden van de
beproeving evengoed als midden in de vreugde”.

In dit evangelie verzekert Jezus ons dat God luistert naar onze gebeden. Hij blijft niet
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onbewogen als wij Hem aanroepen. Hij zal ons, op de manier die Hem het beste lijkt,
zeker verhoren. Deze gelijkenis spoort ons aan te blijven volharden in gebed, vol
vertrouwen en geloof dat God luistert.

De eerste lezing en de antwoordpsalm van deze zondag bevestigen ook het belang van
het volharden en vertrouwen in gebed.

Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield ging het goed met de Israélieten maar liet hij
zijn handen zakken dan won de tegenstander. Mozes blijft trouw volharden tot
zonsondergang toe, om zijn armen omhoog te houden en wordt daarbij ook ondersteund
door twee anderen. Zo ook brengt ons gebed (onze armen omhoogheffen naar God) zegen
als wij daarin trouw volharden. Wanneer wij samen bidden, kunnen wij het gemakkelijker
volhouden. En als wij bidden, dan doen we dat vanuit het vertrouwen dat de hulp zal
komen van God de Heer want Hij is het die ons behoedt, Hij staat als een wacht aanonze
zijde en is bezorgd voor ons komen en gaan. (Ps.121).

Visueel materiaal

(naar keuze)

e Maak een voorbeeld gebedshoekje met een kruisbeeld, Mariabeeld,
(kinder)Bijbel en (led)kaarsje. Eventueel ook een bakje met losse kleine papiertjes
of boekje waar ieder speciale gebedsintenties kan opschrijven. Vertel over het
belang van gebed iedere dag en dat een gebedshoekje daarbij een hulp kan zijn.

e Zie Free Bible Images voor een PPS bij dit evangelie

e Zie Free Bible Images voor een PPS bij het mooie verhaal van het gebed van
Mozes uit de eerste lezing (Exodus 17, 8-13)

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

e Zie deze zondag voor bijpassend werkje, puzzel en vertelplaat op de Samuel
Advies site bij komende zondagen.

e Knutselwerkjes: voor vele verschillende werkjes over bidden zie de Algemene
werkjes op de Samuel Advies site

e Maak met een aantal (grotere) kinderen gebeden voor de voorbede en laat hen die
ook in de kerkvoorlezen (Voorbede voor de Kerk, voor de noden in de wereld, voor
de eigen parochie en andere intenties. Voorbede is een vraag aan God om zijn hulp)

e Vraag aan de kinderen wie er bij zijn ouders ook wel eens om iets blijft zeuren totdat
ze ja zeggen. Wie kan een voorbeeld geven? Speel het eens voor? Heb je in je gebed
ook wel eens zo lang ‘doorgezeurd’? Waarom blijf je dan niet doorvragen?

e Geefieder kind een kaartje waar ze een speciale gebedsintentie op kunnen schrijven
of tekenen. Nodig hen uit dit kaartje naast hun bed te leggen en er dagelijks voor te
bidden. Blijf bidden totdat je ziet dat er iets gebeurt en dan mag je gaan danken! Elk
gebed is als het ware een zonnestraal van Gods liefde en genade die je op een ander
afstuurt.

e Zet de tekst uit de antwoordpsalm en het evangelie op een gekleurd vel (Blijf altijd
bidden zonder het op te geven want je hulp zal komen van God de Heer). Laat de
kinderen dit met sierschaartjes uitknippen en met glitter versieren. U kunt de tekst
ook met grote letters op verschillende vellen zetten en ze dan per groepje kinderen
op volgorde laten leggen.
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https://freebibleimages.org/photos/persistent-widow/
https://freebibleimages.org/illustrations/moses-amalekites/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/#filter=.algemene-knutselwerkjes
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/#filter=.algemene-knutselwerkjes

Liederen

° Eén woord is genoeg (Wim Hakvoort, zie liederen Samuel Advies site)

° Als je bidt, zal Hij je geven (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 1)
° Bidden / Maak me stil (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 3)

° Ik kijk omhoog (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 1)

° Ik wil even bij U komen (Marcel & Lydia Zimmer)

° Neem eens even de tijd (Herman Boon zie muziekbundel: Stap maar in!)

° Bid waar je ook mee zit (Herman Boon)

° Bidden is goed (Jan Visser zie muziekbundel: Zingen maakt blij)

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom
Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter te leren
kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of
presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen
plakken.

Inleidend gesprek met spiegelverhaal

Mevrouw van Bergen is al jaren slecht ter been en moet in een rolstoel zitten. Daarom
leest ze graag veel. Maar de weduwe staat er helemaal alleen voor en kan met haar
rolstoel niet in de bibliotheek komen. Hoe kan zij dan aan nieuwe boeken komen? De
vrouw schrijft een brief aan de gemeente. Er gaan twee maanden voorbij zonder enige
reactie.

Uiteindelijk besluit ze naar de gemeente te bellen. Ze krijgt de secretaresse aan de lijn
die beweert dat de brief nooit is aangekomen. Na drie weken krijgt de weduwe eindelijk
bericht. “Wij hebben uw brief in goede orde ontvangen. Zo spoedig mogelijk zullen wij u
antwoord geven”! Na weken van vruchteloos afwachten pakt zij weer de telefoon en
vraagt naar de wethouder van Cultuur! De ene keer is deze afwezig en de andere keer is
hij in vergadering. Inmiddels heeft de weduwe ontdekt, dat er meerdere gehandicapten
problemen hebben met de toegang tot de bibliotheek. Ze stellen samen een brief op. En
er komt korte tijd later schriftelijk bericht van het gemeentebestuur: “Een eventuele
aanpassing van de bibliotheek voor een betere bereikbaarheid heeft in het gemeentelijk
perspectief geen voorrang”. De weduwe is erg teleurgesteld en boos. Ze wil bijna
stoppen met haar aanvraag maar ineens krijgt ze een goed idee en houdt toch vol. Ze
gaat met haar ‘medestrijders’ naar de regionale televisie en de krant. En die actie heeft
succes! Eindelijk komt er gelukkig een nieuwe toegang tot de bibliotheek waar je ook
met een rolstoel door kunt.

Zo zie je maar weer: de aanhouder wint! Hoeveel te meer zal God dan bereid zijn om ons
te hulp te komen, als wij Hem blijven vragen. Luister maar naar het evangelie.
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https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/liedjes/
https://www.youtube.com/watch?v=65yvpAJU6Tw
https://www.youtube.com/watch?v=17LViI6bTNU
https://www.youtube.com/watch?v=xWiVN2DVqZg
https://www.youtube.com/watch?v=-8RY32F1OA4
https://www.youtube.com/watch?v=rBPrDPsolCQ&list=PLBh6nUSS7NpsUTDDeV62lZxi27zY-9PEu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=x-P8ztP7GO0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=q_NVvAwCSb8
https://www.youtube.com/watch?v=AwqqqcXaZ40

Of (zie eerste lezing)

Al vanaf de vroege ochtend stond Mozes boven op de berg. Ineens kreeg hij krampen in
zijn armen. Wat zou hij ze graag even laten zakken! De hele dag stond hij hier al met zijn
armen omhooggeheven. Het werd langzamerhand erg warm in de brandende zon en hij
zou graag wat willen eten en drinken De berichten van zijn volksgenoten waren gelukkig
wel positief, ze waren aan de winnende hand. ’s Middags werd hij z6 moe dat hij dacht
dat hij best even zijn armen kon laten zakken om wat uit te rusten. He, he, dat was even
fijn om zijn armen te laten hangen. Snel nam hij een heerlijke slok van het frisse water uit
zijn veldfles. Daar knapte hij van op. Korte tijd later kwam er een boodschapper aan die al
vanuit de verte riep: “Mozes, help, we zijn ineens aan het verliezen! Wat moeten we nu
doen?” Mozes begreep meteen wat er aan de hand was. Hij vroeg zijn broer en een vriend
om hem te helpen. Als zij nu ieder een arm zouden ondersteunen, dan kon hij ze omhoog
blijven houden. Zo kon hij tot zonsondergang toe blijven volharden. En zijn volk won de
strijd!

In het evangelie wordt ook iets over volharden verteld. De aanhouder wint. Luister maar.

Evangelie
Uit het hoofd navertellen en/of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg: zie boven.

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?
God is een liefdevolle Vader die altijd onze gebeden hoort. Hij vraagt aan ons te blijven
volhouden en vragen in ons gebed.

Gespreksvragen

Wat wil Jezus met de gelijkenis van de rechter en de weduwe aan ons vertellen?
Wat is de oproep van het evangelie vandaag?

Luistert God naar onze gebeden?

Praktische toepassing

Probeer de kinderen te stimuleren om iedere avond voor het slapen even te bidden.
Gewoon aan God vertellen wat je die dag heeft beziggehouden of het nu fijn was of niet.
Je mag God natuurlijk ook om hulp of zegen voor iets of iemandvragen.

Lied en/of verwerking
Voor suggesties: zie boven.

Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één artikel
van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof’ van Jan Visser (zie muziekbundel: Zingen maakt
blij). De voorbede kan samen met de kinderen gebeden worden als slot van de
kinderwoorddienst of samen met de volwassenen in de kerk. Het mooiste is wanneer de
kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk.
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Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema
God luistert als je bidt. A | g
Liederen N
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van deze lmﬂﬂﬂ
zondag. ‘8 —=llu -
(zie voor de oraties het (Altaar)missaal) v ﬂ ﬁ‘

N
Evangelie z

Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven.
In de eucharistieviering wordt de rol van Jezus door de diaken of de priester gelezen.

Voorbede
Bidden wij vol vertrouwen tot God, onze Vader die naar ons luistert.
1. Voor alle mensen die werkzaam zijn in dienst van uw Kerk, dat het gebed steedsde
bron van hun leven mag zijn.
2. Voor mensen die helemaal in beslag worden genomen door hun drukke leven, dat
zij meer tijd vrijmaken om naar U te luisteren en oog krijgen voor hun medemensen.
3. Voor kinderen die in het ziekenhuis liggen omdat ze ernstig ziek zijn, dat ze door
liefdevolle zorg omgeven worden.
4. Voor allen hier in onze parochie, dat wij steeds op U blijven vertrouwen en blijven
bidden, ook als wij soms denken dat U niet naar onsluistert.

Uitwerking thema

Zet achterin de kerk aan beide zijden van de ingang een tafeltie met pennen,
memoblaadjes en een mandje. Nodig ieder bij binnenkomst uit om een persoonlijke
gebedsintentie op het briefje te schrijven en het briefje in het mandje te doen. Bij de
offerande kan er ook een gavenprocessie vanachter de kerk plaatsvinden waarbij ook twee
kinderen de twee mandjes naar het altaar dragen. Al onze gebeden dragen wij op aan
God.

Vertel in de preek een persoonlijke ervaring van uzelf waar u voor een bepaalde intentie
gebeden heeft en God dat gebed verhoorde. U kunt ook vertellen over het volhardende
gebed van de heilige Monica. Ruim dertig jaar heeft zij voor haar zoon Augustinus gebeden.
Haar zoon geloofde niet in Jezus en leidde een leven los van God. Uiteindelijk is hij tot
geloof gekomen en heeft op bijzondere wijze als christen geleefd en vele andere mensen
tot geloof gebracht.

Geef aan het eind van de viering iedereen een klein gekleurd tekstkaartje mee waarop
staat: Blijf altijd bidden zonder het op te geven want je hulp zal komen van God de Heer.
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