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29e ZONDAG DOOR HET JAAR 
Evangelie: Lucas 18, 1-8 

 

 

 

BLIJF VOLHARDEN IN GEBED! 
 
Vers voor het evangelie (Ef. 1, 17-18) 

Alleluia. Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten,  

om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia. 

 

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

 

     (Rolverdeling: Verteller, Jezus, Weduwe, Rechter)  

 

Verteller:  Op een dag vertelde Jezus aan zijn leerlingen een gelijkenis. 

Hij leerde hen daarmee dat ze altijd moesten bidden  

zonder het op te geven. 

Hij zei: 

Jezus:  “Er was eens in een stad een rechter, 

die zich van God en de geboden niets aantrok. 

Er was in die stad ook een weduwe die vaak bij hem kwam met de vraag:  

Weduwe:  “Geef mij recht tegenover mijn tegenstander.” 

Jezus:  Een hele tijd wilde die rechter niet, maar daarna zei hij tegen zichzelf: 

Rechter: ‘Al trek ik mij van God en de geboden niets aan,  

toch zal ik die weduwe recht doen. 

Dan word ik niet langer lastiggevallen door haar eindeloze bezoeken.’ 

Verteller:  En de Heer zei: 

Jezus:  “Luister wat de onrechtvaardige rechter zegt! 

Zou God dan geen recht doen aan de mensen 

die Hij heeft uitgekozen en die dag en nacht tot Hem roepen,  

of zal het Hem koud laten? 

Ik zeg jullie: Hij zal hun gauw recht doen.  

Maar zal de Mensenzoon bij zijn komst wel geloof op aarde vinden?” 

 

Verteller:  Woord van de Heer. 
 


