27 ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Lucas 17, 5-10

GEEF ONS MEER GELOOF!

Voorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen

le lezing: Habakuk 1, 2-3; 2,2-4
Antwoordpsalm: Psalm 95, 1-2.6-9
2e lezing: 2 Timothels 1, 6-8.13-14

Achtergrondinformatie bij het evangelie

In het evangelie van deze zondag richt Jezus zich tot de groep leerlingen die Hem volgen.
Hij spreekt eerst over de kracht van een diep geloof en vertelt dan een gelijkenis over
echte dienstbaarheid.

De apostelen zijn al enige tijd met Jezus opgetrokken. Zij zijn getroffen door het grote
geloof en de totale overgave aande Vader, die Jezus uitstraalt. Daarom verlangen zij ook
zo te worden en vragenzij aan Jezus om hun meer geloof te geven. Ze stellen hun vraag
vanuit de gedachte dat een hoeveelheid geloof te meten en zo ook te vermeerderen is.
Uit Jezus’ antwoord blijkt dat niet op de eerste plaats de omvang van het geloof telt maar
de intensiteit ervan. Een mosterdzaadje is het allerkleinste zaadje dat er is, maar heeft de
potentie in zich om uit te groeien tot een enorme boom. Als ons geloof slechts zo klein zou
zijn maar ook zo krachtig als dat mosterdzaadje, dan zouden wij al ongelooflijke dingen
kunnen doen.

Ons geloof wordt vaak gehinderd door ons ongeduld. Zoals de profeet Habakuk in de
eerste lezing uitroept: “Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert?”.
Hoe vaak stoppen wij met ons gebed in de veronderstelling dat God toch geenantwoord
geeft? God zelf geeft daar in de eerste lezing als antwoord op: “Al blijft het ook uit, geef
het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat”. Dat is geloof
als een mosterdzaadje; trouw blijven bidden.

Geloven is ook vertrouwen. Vertrouwen op Gods liefde, vertrouwen in zijn Woorden. In
een andere vertaling staat de vraag van de apostelen als volgt geformuleerd: “Versterk
ons vertrouwen”. Jezus vertelt de leerlingen niet direct hoe zij meer geloof zouden
kunnen krijgen. Op het eerste gezicht komt de gelijkenis van de dienaar vreemd over. Wat
heeft dat met geloof te maken? Waarom vertelt Jezus dit hier? Jezus wil duidelijk maken
dat het geloof geen prestatie is die je kunt verdienen of verwerven en waar je dan ook
voor beloond zou worden. Nee, geloofis een gave van God. Hij heeft ons het eerst
liefgehad. We mogen zijn liefde en zijn gaven om niets ontvangen. Is het dan niet
vanzelfsprekend dat wij ons ook ‘pro Deo’ inzetten voor Hem en Hem dienen?

Geloven en dienstbaarheid horen bij elkaar. Jezus' hele leven bestond uit dienstbaarheid
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aan de mens. “De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Mattels 20, 28). Hoe je dan anderen dient,
vertelt Paulus in zijn brief aan de Galaten: “Dient elkaar door de liefde” (Gal. 5, 13).

Visueel materiaal

Laat een klein (mosterd)zaadje zien en gebruik de afbeelding bij de zondag op de site.

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

e Zie deze zondag voor bijpassend werkje, puzzel en vertelplaat op de Samuel
Advies site bij komende zondagen.

e Laat ieder kind een bakje versieren met gekleurd papier waar op staat ‘Maak ons
geloof krachtig zoals dit zaadje’. Geef in het bakje wat potgrond en een klein zaadje
(b.v. tuinkers of paprika komt snel op).

e Laatiederkind de eigen handen overtekenen en erin schrijven of tekenen hoe zij hun
handen kunnen gebruiken om Gods liefde aan anderen door te geven.

e In de oktobermaand (vanouds rozenkransmaand) kunt U extra aandacht aan Maria
schenken. Zij laat bij uitstek de kracht van geloof en dienstbaarheid zien (zie Samuel
site voor knutselwerkjes over Maria, rozenkransen en rozenkransboekje)

Liederen

e Maria (Wim Hakvoort, zie liederen Samuel site)

e Wil je wel geloven dat het groeien gaat (Hanna Lam & Wim ter Burg zie
verzamelbundel Alles wordt nieuw)

e Gewoon maar een knecht /‘k Stel mijn vertrouwen (zie Timotheus liedbundel)

e Bidden is praten van binnen met God (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie
CD/muziekbundel: Spiksplinternieuw)

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom
Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter te leren
kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of
presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen
plakken.

Inleidend gesprek met spiegelverhaal

Jacco heeft zijn moeder prima geholpen bij het opruimen van de zolder. Als verrassing
krijgt hij twee euro van haar. Dat extra centje kan hij goed gebruiken! De week daarna
gaat Jacco met een lijstje naar zijn moeder toe: In de tuin gewerkt: 2 euro. Auto
gewassen: 1 euro. Bed opgemaakt: 50 eurocent. Kamer opgeruimd: 1 euro. Planten
water gegeven: 50 eurocent. Totaal: 5 euro.

Moeder leest het briefje en kijkt Jacco aan. Ze maakt een ander briefje: “Ik heb je eten
gekookt, je kleren gewassen, je wonden verzorgd, ik heb aan je bed gestaan toen je ziek
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https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/#filter=.maria-onze-moeder
https://www.samueladvies.nl/product/rozenkrans-veelkleurig-ieder-tientje-andere-kleur/
https://www.samueladvies.nl/product/kinderen-van-god-bidden-met-maria/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/liedjes/
https://www.youtube.com/watch?v=Cf0ApYklE-0
https://www.youtube.com/watch?v=rwUxgOYtQc4
https://www.youtube.com/watch?v=NmaQZzXGtx8
https://www.youtube.com/watch?v=17LViI6bTNU

was, ik heb je huiswerk overhoord, ik heb je naar school gebracht...lk doe het allemaal
gratis, voor niets. Gewoon, omdat ik van je houd!”

Een beetje beschaamd neemt Jacco zijn eigen briefje weer in handen. Hij pakt het en
verscheurt het in een heleboel stukjes. Dan gooit hij het in de prullenbak. Hij omhelst zijn
moeder en zegt: “Dank u mam!”

Als je echt van iemand houdt, dan ben je blij als je hem of haar helpen kunt. Dan wil je
de geliefde ander graag een plezier doen. Luister maar naar het evangelie.

Evangelie
Uit het hoofd navertellen en/of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg: zie boven.

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?
Al is je geloof nog zo klein, blijf vertrouwen op God, dan kan Hij grootse dingen in je leven
laten zien. Geloven en dienen horen als twee handen bij elkaar.

Gespreksvragen

Wat vragen de apostelen aan Jezus?

Zegt Jezus dat zij een groot geloof moeten hebben?

Als je Jezus wil volgen, wat hoort daar dan vanzelfsprekend bij?

Praktische toepassing

Bespreek met de kinderen op welke manier zij dienstbaar kunnen zijn in hun eigen
wereldje. Stimuleer hen een concreet voornemen daartoe te maken (eventueel
opschrijven).

Lied en/of verwerking
Voor suggesties: zie boven.

Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één artikel
van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof’ van Jan Visser (zie muziekbundel: Zingen maakt
blij). De voorbede kan samen met de kinderen gebeden worden als slot van de
kinderwoorddienst of samen met de volwassenen in de kerk. Het mooiste is wanneer de
kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk.
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Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema
Pro Deo.

Liederen
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van deze zondag.

(zie voor de oraties het Altaarmissaal)

Evangelie
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven.

Voorbede
Bidden wij tot God, die ons om niets zijn liefde geeft.

1.
2.
3.

4.

Voor alle gelovigen, dat zij steeds meer op uw liefde durven tevertrouwen.

Voor allen die niet geloven, dat zij hun hart gaan openen voor uw liefde.

Voor allen die de hoop verloren hebben in hun leven, dat zij weermoed krijgen en
vertrouwen in U.

Voor onszelf, dat wij meer en meer bereid zijn om ons vrijwillig in te zetten voor het
geluk van onze medemensen.

Uitwerking thema

Zet bij de ambo de volgende voorwerpen: een glazen jampotje, een dienblad, een bord
met bestek, een boodschappentas, een afwasborstel...(allemaal dingen die te maken
hebben met dienstbaarheid thuis). Vraag bij de preek aan de kinderen wat deze
voorwerpen met het evangelie te maken zouden hebben. Het is vanzelfsprekend dat je
deze dingen thuis om niets (pro Deo, voor God) doet, alleen al uit dankbaarheid voor
alles wat je van je ouders ontvangt.

In de preek kunt u ook nader ingaan op de onmisbaarheid van vrijwilligers in kerk en
maatschappij. Zet de vele mensen die vrijwillig iets voor de kerk doen eens in het
zonnetje!
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