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HOOGFEEST CHRISTUS KONING 
van het Heelal 

(laatste zondag van het kerkelijk jaar) 

Evangelie: Lucas 23, 35-43 

 

JEZUS, DE KONING OP HET KRUIS 
 

 
 

Referenties andere lezingen 
1e lezing:  2 Samuel 5, 1-3 
Antwoordpsalm:  Psalm 122, 1-5 
2e lezing:  Kolossenzen 1, 12-20 

Achtergrondinformatie bij het evangelie 
Als afsluiting van het liturgische jaar vieren we de laatste zondag altijd het feest van 
Christus, Koning van het heelal. De verschillende evangelies van de drie liturgische jaren 
belichten ieder een ander aspect van Jezus’ koningschap. In het A- jaar lezen we uit het 
Matteüs evangelie hoe Jezus aan het einde der tijden als Koning zal oordelen. Hij is een 
rechtvaardige Koning en allen die een liefdewerk voor de minste van zijn broeders 
hebben gedaan, hebben dat voor Hem gedaan en daarom zal Hij hen opnemen in zijn 
heerlijkheid. In het B-jaar lezen we uit het Johannesevangelie dat Pilatus aan Jezus vraagt 
of Hij de koning van de Joden is. Jezus antwoordt dan dat zijn koningschap niet van deze 
wereld is. Hij is een Koning die getuigt van de waarheid en bereid is te sterven uit liefde 
voor de mensen. In dit C-jaar lezen we uit het Lucasevangelie dat Jezus sterft aan het 
kruis en er boven zijn hoofd het opschrift staat: Dit is de koning van de Joden. Als Koning 
geeft Jezus zijn leven en vlak voor zijn dood toont Hij nog op koninklijk waardige wijze 
hoe groot zijn liefde en vergeving zijn. Met Jezus samen worden twee zware criminelen 
gekruisigd. De ene vindt dat Jezus maar raar is. “Je hebt volgens zeggen zoveel mensen 
genezen. Waarom kun je dan jezelf niet bevrijden?” De andere gekruisigde (hij wordt ook 
wel de goede moordenaar genoemd) wijst hem terecht en zegt: “Wij zijn de schurken, 
hij niet! Hij heeft alleen maar goed gedaan. Heer Jezus, denk aan mij, wanneer U in Uw 
koninkrijk bent aangekomen.” De korte biecht aan het kruis is voor Jezus voldoende om 
de man vergeving te schenken. Jezus gaat verder: Hij neemt een koninklijk besluit: 
“Vandaag nog zul jij met mij zijn in het paradijs!” Het paradijs...dat is het koninkrijk van 
Jezus. Dat is de hemel! 
In de speciale prefatie voor dit feest wordt heel mooi verwoord wat nu de precieze 
betekenis is van Christus Koning: 
“Op het kruis heeft Hij zichzelf gegeven, alles heeft Hij volbracht, om onze vrede te 
worden. 

Voorbereiding voor de leiding 
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Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping. 
Hij zal voor U een Koninkrijk verwerven, God, 
een Koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde, 
recht en gerechtigheid, een Koninkrijk van vrede.” 
Op het kruis zien we hoe kwetsbaar God zich heeft willen maken. De gekruisigde liefde 
is echter een vergevende liefde. Jezus strekt zijn armen uit en opent zijn hart: hij vergeeft 
de soldaten en de berouwvolle medegekruisigde. Dat is echt -koninklijke- liefde tot het 
uiterste toe. 

Visueel materiaal 

• Gebruik een afbeelding van Jezus aan het kruis of een kruisbeeld. U kunt er eventueel 
een opschrift boven maken: “Dit is de Koning der Joden”. 

• Zie Free Bible Images voor een PPS over de kruisiging van Jezus 

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen 

• Zie deze zondag voor bijpassend werkje, puzzel en vertelplaat op de Samuel 
Advies site bij komende zondagen.  

• Knutselwerkjes (zie Samuel Advies site): Christus Koning / Kruis kleuren / / Kruis over 
kloof 

• Maak met de kinderen op (gekleurd stevig) karton een kruis van halve wasknijpers. 
Ook het corpus wordt van halve wasknijpers gemaakt. Of een kruis van luciferstokjes 
of ijsstokjes. 

• Aangezien dit de laatste zondag van het kerkelijke jaar is, kunt u ook voor het 
volgende knutselwerkje kiezen: Cirkel kerkelijk jaar 

• Verdeel de kinderen in groepjes van zes. Ieder groepje maakt een collage; op de ene 
collage staan plaatjes en teksten (getekend of geknipt) die kenmerkend zijn voor een 
koning van deze wereld en op de andere plaatjes en teksten die kenmerkend zijn 
voor Jezus' koningschap. 

Liederen 

• Koningslied Christus Koning (Wim Hakvoort, zie liederen Samuel Advies site) 

• Hij is Koning (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie Een boek vol liedjes 1) 

• Een Koning is geboren (ook zeer geschikt voor de Kersttijd, Elly & Rikkert Zuiderveld, 
zie Een boek vol liedjes 1) 

• Hij is Koning (Sela) 

• Als ik m’n ogen sluit en denk aan Golgotha (Jan Visser zie muziekbundel: Zingen 
maakt blij) 

• Who is the King of the jungle 
  

https://freebibleimages.org/illustrations/gnpi-097-jesus-cross/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
https://www.samueladvies.nl/werkje/werkje-christus-koning-in-waarheid-johannes-1837/
https://www.samueladvies.nl/werkje/vp616-kruis-kleuren/
https://www.samueladvies.nl/werkje/kruis-over-kloof-aw309/
https://www.samueladvies.nl/werkje/kruis-over-kloof-aw309/
https://www.samueladvies.nl/werkje/cirkel-kerkelijk-jaar-km401/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/liedjes/
https://www.youtube.com/watch?v=ExyjdgJiGLQ
https://www.youtube.com/watch?v=7fhYGQYfsTY
https://www.youtube.com/watch?v=TrJmMQmllAk
https://www.youtube.com/watch?v=Uc1aAFEe6iY
https://www.youtube.com/watch?v=EF5JtvoVSJ0
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Welkom 
Kinderen welkom heten en ieder zijn/haar naam laten noemen om elkaar beter te leren 
kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of 
presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen 
plakken. 

Inleidend gesprek met spiegelverhaal 

Je hebt koningen in alle maten en soorten. Wat voor een soort koningen kennen jullie uit 
sprookjes? In welke landen zijn er in onze tijd nog koningen? 
Een verhaal uit Amerika vertelt over een jongen die zichzelf zo goed en sterk vond dat hij 
zichzelf tot koning van zijn wijk uitriep. Hij had het voor het zeggen en duldde geen 
tegenspraak. Iedereen was bang voor hem. Op een dag werd hij door de politie opgepakt 
omdat hij in een gestolen auto dronken door de wijk reed. Hij moest de gevangenis in. 
Hij kwam in contact met iemand die hem vertelde dat God echt nog van hem hield, 
ondanks alles wat hij had gedaan. 
Toen kwam de Tweede Wereldoorlog en de man mocht uit de gevangenis om als soldaat 
in het leger te dienen. Op een dag kwam hij in Nederland. Toen hij ergens in een 
kapotgeschoten dorpsschooltje kwam, dat juist door de vijand was verlaten , zag hij op 
een schoolbord iets heel bijzonders staan: Wat er ook zal gebeuren, Christus zal steeds 
de enige echte Koning zijn. 
Hij was er diep door geraakt en wist: ik ben geen koning maar er is Iemand die mij alles 
vergeeft en Koning van mijn hart wil zijn. 
 
Ja, Christus is de enige echte Koning, luister maar naar het evangelie 

Evangelie 

Uit het hoofd navertellen en/of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg: zie boven. 

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee? 
In heel zijn leven en sterven laat Jezus zien dat Hij de echte Koning is. Een nederige, 
rechtvaardige en vergevingsgezinde Koning die uit liefde voor ons zijn leven geeft op het 
kruis. 

Gespreksvragen 
Is Jezus een Koning als andere koningen?  
Wat vraagt de goede moordenaar aan Jezus?  
Wat is het antwoord van Jezus? 

Praktische toepassing 
Bespreek met de kinderen dat wij Jezus ook 'bespotten' als wij schelden en vloeken of 
niet willen laten zien dat we bij Hem horen. Probeer vandaag eens door alles wat je doet 
te laten blijken, dat je Koning Jezus liefhebt en Hem wil dienen. 

Viering van de kinderwoorddienst 
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Lied en/of verwerking 
Voor suggesties: zie boven. 

Afsluiting 
Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één artikel 
van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof’ van Jan Visser (zie muziekbundel: Zingen maakt 
blij). De voorbede kan samen met de kinderen gebeden worden als slot van de 
kinderwoorddienst of samen met de volwassenen in de kerk. Het mooiste is wanneer de 
kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk. 
 

 

Thema 
Hoor jij bij de Koning?  

Liederen 
Zie boven voor verschillende liederen rond het thema van 
deze zondag. 

(zie voor de oraties het (Altaar)missaal) 

Evangelie 
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg: zie boven. 
In de eucharistieviering wordt de rol van Jezus door de diaken of de priester gelezen. 

Voorbede 
Bidden wij tot God, onze hemelse Vader 

1. Voor allen in onze Kerk, dat zij ook in moeilijke tijden trouw bij Jezus de Koning 
zullen blijven. 

2. Voor alle machthebbers in onze wereld, dat zij zich in hun leiderschap laten 
inspireren door de leer van Christus, uw Zoon, onze Koning. 

3. Voor mensen die stervende zijn, dat zij de vrede van Christus, hun Koning, mogen 
ervaren. 

4. Voor onszelf, dat wij Jezus, uw Zoon, aanvaarden als dé enige Koning in ons leven. 
 
Zie voor de eigen prefatie van dit feest het (Altaar)missaal. 

Uitwerking thema 
Zet voorin de kerk bij het priesterkoor een mooi kruisbeeld, versierd met wat extra 
bloemen. Lees (voor de ouders) vandaag de prachtige tweede lezing uit de brief aan de 
Kolossenzen: “Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat vóór alles en 
alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het Lichaam dat de Kerk is…” 
 
Bij de preek kunt u het volgende verhaaltje gebruiken: 
 

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen 
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Lonneke is op bezoek bij haar opa en oma. Op een gegeven moment vraagt ze: 
“Oma, waarom heeft u daar een plus op de muur staan?”  
Oma kijkt verbaasd de kamer rond, op zoek naar de ‘plus’. 
“Ik zie helemaal geen plus op de muur, Lon!” 
De kleine gaat naar de muur en wijst. “Kijk, daar, oma!” 
“Oh... maar dat is geen plus, kindje, dat is een kruis! Weet je dat niet?” 
Lonneke kijkt haar met vragende ogen aan. Oma trekt het meisje op haar schoot 
en gaat vertellen over het kruis en Jezus. Dat ze Hem aan een groot kruis hebben 
gespijkerd terwijl Hij alleen maar goed voor de mensen is geweest. 
“O, wat erg!” roept Lonneke geschrokken. “Zijn de mensen zó gemeen?!” 
“Ja, Lonneke, soms wel. Maar Jezus is niet dood gebleven. Op de derde dag is Hij 
uit zijn graf opgestaan. Hij heeft de mensen troost gegeven en moed ingesproken. 
Jezus is de Zoon van God, Hij is als Mens op aarde gekomen, en heeft al het verdriet 
en alle pijnen van ons meegemaakt. Door te sterven aan het kruis heeft Hij de 
mensen vrijgemaakt. Hij is onze Heer en Koning!” 

 
Het kruis is voor ons inderdaad een plus-teken! Van iets dat heel negatief is (een vreselijk 
martelwerktuig om mensen te kwellen en te doden) is het een positief teken geworden. 
Door dat kruis zijn wij gered! Het is voor ons een teken van hoop en leven geworden. 
Door dat kruis, dat plus-teken, heeft de dood niet meer het laatste woord. 
 
 


