HOOGFEEST CHRISTUS KONING
van het Heelal

(laatste zondag van het kerkelijk jaar)
Evangelie: Lucas 23, 35-43

JEZUS, DE KONING OP HET KRUIS

Vers voor het evangelie (Mc.11, 70)

Alleluia.Gezegend de komende in de naam van de Heer. Geprezen het komende
Koninkrijk van onze vader David! Alleluia.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

(Rolverdeling: Verteller, Jezus, Mensen, Man 1, Man 2)

Verteller:  Toen Jezus aan het kruis hing,
stond het volk toe te kijken.

Maar de leiders van het volk lachten Hem uit en zeiden:

Mensen:  “Anderen heeft Hij gered.

Laat Hij nu zichzelf redden,
als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!”

Verteller:  De soldaten brachten Hem zure wijn,
en ook zij zeiden spottend tegen Hem:

Mensen:  “Als U de koning van de Joden bent, red dan uzelf.”

Verteller:  Boven het kruis hing het opschrift
in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters:

“Dit is de koning van de Joden.”
Ook een van de misdadigers die daar hingen, bespotte Hem:

Man 1: “Bent U niet de Messias?

Red dan uzelf en ons.”

Verteller:  Maar de ander ging tegen hem in en zei:

Man 2: “Heb jij zelfs geen vrees voor God terwijl je toch
dezelfde straf ondergaat? En wij zijn terecht veroordeeld,
want wij krijgen wat wij hebben verdiend door onze daden.
Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.”

Verteller:  Toen zei hij:

Man 2: “Jezus, denk aan mij,
wanneer U in uw Koninkrijk gekomen bent.”

Verteller:  En Jezus zei tegen hem:

Jezus: “Luister wat ik je zeg:
vandaag nog zul je met Mij in het paradijs zijn.”

Verteller:  Woord van de Heer.

www.samueladvies.nl

HF Christus Koning C



