8" zemdag doer hel Jaar A Matteiis 6, 24-34

rUzzel

Vul de ontbrekende woorden in uit Lezing uit het heilig Evangelie volgens Matteus.
De oplossing van de puzzel is in de omcirkelde vakjes.

neerkijken
lelies dienen meer Salomo aantrekken God
groeien haten vogels gekleed tobben Ik
spinnen leven maaien eten toevoegen Leerlingen
Vader drinken schuren kleren zeg zorgen

Op een dag zei Jezus tegen zijn .
. NN
Niemand kan twee heren : /" N
NI
Hij zal de een en van de ander houden. Vv
A\ A
Of hij zal tegen de een opzien en op de ander Y N ﬁl ? ‘ ‘ ‘
< >
. . . N/
Jullie kunnen niet dienen en het geld. <:> v N
Daaromzeg ____ jullie:
Maak je geen zorgen over je O
Wat je zult eten of wat je zult
Maak je geen zorgen over je lichaam, wat je zult . O ‘ ‘ ‘
Is het leven niet meer dan het
En het lichaam niet meer dan de ?
Let eens op de in de lucht: <:>
Zij zaaien niet en niet A
— T L
En verzamelen niet in
L
Maarde hemelse ____ geeft ze te efen. O
Zijn jullie dan niet veel dan zij?
Trouwens, wie van jullie kan, met al zijn ____ | <:>
Aan het leven een el ? O ‘
En wat maken jullie je over kleren? < > O
Kijk naar de in het veld:
Hoe ze
Ze werken en niet.
Toch Ik jullie: A
<~ S
Zelfs met al zijn pracht l ‘(
Was niet zomooi ____ als een van hen. ‘
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8" zondag deer het Jaar A Matteiis 6, 24-34

oplossing puzzels

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen.
“Niemand kan twee heren dienen:

Hij zal de een haten en van de ander houden.
Of hij zal tegen de een opzien en op de ander neerkijken.
Jullie kunnen niet God dienen en het geld.
Daarom zeg Ik jullie:

Maak je geen zorgen over je leven,

Wat je zult eten of wat je zult drinken.
Maak je geen zorgen over je lichaam, wat je zult aantrekken.
Is het leven niet meer dan het eten
En het lichaam niet meer dan de kleren?
Let eens op de vogels in de lucht:

Zij zaaien niet en maaien niet
En verzamelen niet in schuren,

Maar de hemelse Vader geeft ze te eten.
Zijn jullie dan niet veel meer dan zij?
Trouwens, wie van jullie kan, met al zijn tobben,
Aan het leven een el toevoegen?

En wat maken jullie je zorgen over kleren?
Kijk naar de lelies in het veld:

Hoe ze groeien.

Ze werken en spinnen niet.

Toch zeg Ik jullie:

Zelfs Salomo met al zijn pracht
Was niet zo mooi gekleed als een van hen.
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