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 2 februari 

OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL 
(Maria Lichtmis) 

 

Evangelie: Lucas 2, 22-40 of 22-32 (jaar A-B-C) 
(lange en korte versie hier opgenomen) 

 

Onopvallend tussen de mensen 
 
 
 

Voorbereiding voor de leiding 
 
Referenties andere lezingen 
1e lezing: Maleachi 3, 1-4 
Tussenzang: Psalm 24, 7, 8, 9, 10 
2e lezing: Hebreeën 2, 14-18 
 
Achtergrondinformatie bij het evangelie 
Veertig dagen na Kerstmis, de geboorte van Jezus, vieren we dat Maria en Jozef 
het kind Jezus naar de tempel brengen om Hem aan God op dragen. De naam 
‘Maria Lichtmis’ komt van de kaarsenwijding en de lichtprocessie die plaatsvinden 
vóór de Eucharistieviering op deze dag. Het is een kerstening van een heidens 
gebruik, dat in het oude Rome in februari gebruikelijk was (een lichtfeest). De 
symboliek is mooi, want in het Evangelie noemt de oude Simeon Jezus: “…een 
licht dat voor de heidenen straalt…” (Lucas 2, 32). De bedoeling is dat de gelovigen 
vóór de viering buiten de kerk (in een kapel of het voorportaal van de kerk) bij 
elkaar komen en daar ieder een eigen kaars krijgen. De priester en misdienaars 
komen daar ook. De priester legt de betekenis van dit feest uit en spreekt een 
zegengebed uit over de kaarsen. Vervolgens worden alle kaarsen ontstoken en 
trekt men in processie -eventueel met een lied- de kerk binnen. Als de priester is 
aangekomen bij het altaar, gaat iedereen zitten en begint de H.Mis zoals 
gebruikelijk. 
Jozef, Maria en Jezus houden zich als gelovige Joden geheel aan de voorschriften 
van de Joodse Wet, zoals deze beschreven staan in het Bijbelboek Leviticus. Er zijn 
een aantal reinigingsvoorschriften voor een vrouw die een kind gebaard heeft. Bij 
de geboorte van een jongen duurt het 40 dagen voordat de vrouw weer ‘rein’ is 
van het bloed van de geboorte . Na deze voorgeschreven tijd  mag zij weer de 
tempel betreden. Wanneer de dag van haar reiniging is aangebroken, moet zij bij 
de tempel (in Jeruzalem) een brand- en zondeoffer opdragen om de vereniging 
met God, de bron van leven, te herstellen. Men beschouwde de geboorte van een 
kind als verlies van levenskracht, waardoor het contact met God afgezwakt zou 
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worden. Het zondeoffer werd dus niet gebracht omdat men moreel gezien iets 
verkeerds zou hebben gedaan. Voor mensen van onze tijd is dit nogal ingewikkeld 
om te begrijpen. Arme mensen konden geen lam betalen en mochten twee jonge 
duiven offeren. Jozef en Maria zijn blijkbaar arm want hun offer bestaat uit twee 
duiven. Het reinigingsoffer wordt aan de ingang van de tempel gebracht en is 
bestemd voor de reiniging van Maria. 
Jezus wordt als eerstgeborene van het mannelijke geslacht aan God opgedragen. 
Ook dit voorschrift staat in de Joodse Wet, in het boek Exodus: "De Heer sprak tot 
Mozes en Aaron aldus: Wijd Mij alle eerstgeborenen toe; alles wat bij de 
Israëlieten de moederschoot opent, mens of dier, behoort Mij toe." (Exodus 13, 1 
- 2) 
Het is treffend hoe de heilige Familie zich in alle eenvoud, zonder op te vallen, aan 
de Joodse Wet houdt. Ze zeggen niet: Wij zijn zó bijzonder, wij hoeven ons niet 
aan al die voorschriften te houden! Integendeel, ze blijven bescheiden en willen 
niet boven de andere mensen staan. Niemand heeft iets bijzonders aan hen 
gezien. Als arme, eenvoudige mensen gaan zij onopvallend tussen de andere 
gelovigen, op weg naar de tempel.  
Verlicht door de heilige Geest, herkent Simeon zijn Heer. Hij gaat naar het drietal, 
spreidt zijn armen uit en neemt het Kind Jezus in zijn armen. Simeon is 
overgelukkig en bidt: 
“Mijn Heer, nu kan ik sterven in vrede. Mijn ogen hebben het heil gezien. (de 
langverwachte Messias ,eeuwen geleden door de Profeten voorspeld). Hij is in de 
wereld gekomen voor alle mensen.  Hij zal een Licht zijn, dat straalt voor de 
heidenen (de niet-Joden)” De oude man spreekt een zegen uit over het Kind en de 
ouders. Hij wendt zich tot Maria en zegt: Dit Kind zal vele vrienden, maar ook veel 
vijanden hebben. U zult in uw leven nog heel veel verdriet krijgen.  
Op deze feestdag mogen ook wij op weg gaan naar het huis van de Heer om daar 
Christus te ontmoeten, het Licht dat voor ons allen straalt. 
 
Visueel materiaal 
(naar keuze) 

 Gebruik de afbeelding van de site 

 Google een mooie kunstafbeelding van de opdracht in de Tempel 

 Zie Free Bible Images voor een PPS van dit evangelie 

 Wikkel een babypop in doeken en vertel daarmee het verhaal; eventueel een 
aantal kinderen aanwijzen om de rollen van Jozef, Maria en Simeon uit te 
spelen terwijl u vertelt. 

 
Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen 

 Zie voor een bijbehorend werkje, puzzel en vertelplaat de Samuel site bij 
‘Komende zondagen’. 

 Simeon herkent Jezus. Teken of schrijf waaraan andere mensen kunnen 
herkennen dat jij bij Jezus hoort. 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-010-simeon-anna/
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/komende-zondagen/
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 Zing samen het lied Laat zo je licht maar schijnen met gebaren. (bij God is 
goed; vinger omhoog wijzen en dan duim omhoog) 

 Maak van stevig papier rondjes waar kinderen iets op kunnen tekenen. Zet er  
op: Jezus is het Licht van de wereld, ook voor jou! Plak er na het versieren een 
waxinelichtje op. 

 
Liederen 

 Jezus is de morgenster (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie cd Een boom vol liedjes 1 
en muziekbundel Een boek vol liedjes 1) 

 Laat zo je licht maar schijnen (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie cd Een boom vol 
liedjes 2 en muziekbundel Een boek vol liedjes 1) 

 Kom, laat je lichtje helder branden (Timotheus liedbundel deel 1) 
 
 

Viering van de kinderwoorddienst 
 
Welkom 
Kinderen welkom heten en ieder zijn / haar naam even laten noemen om elkaar 
beter te leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel 
naamkaartjes of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een 
stickertje kunnen plakken. 
 
Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee? 
Ook wij kunnen Jezus, het Licht van de wereld, herkennen in zijn Woord uit het 
Evangelie en wanneer wij de Heilige Communie ontvangen. 
 
Inleidend gesprek met spiegelverhaal 
“Kom je even kijken naar mijn nieuwe broertje?” 
“Ja, natuurlijk, ik ben benieuwd of ik hem herken.” Samen lopen de twee vrienden 
naar het mooie nieuwe kamertje van het pasgeboren baby’tje. Boven doen ze 
zachtjes om de kleine niet wakker te maken. Dan kijken ze over de rand van de 
blauwe wieg. Mitch zegt: “O, wat een kleintje! Hij heeft net zulke krulletjes als jij.” 
“Ja, grappig hè! Volgens papa heeft hij de mond van mama. Je herkent echt dat hij 
een van ons is.” 
“Jazeker, echt een kind van de familie Berendsen.” 
 
Ja, als er een kindje geboren is, dan kijken we graag op wie hij of zij lijkt.  
In het Evangelie van vandaag horen wij hoe een oude man in de tempel Jezus 
herkende. Al heel lang heeft hij naar zijn geboorte uitgezien.  
Simeon herkent Jezus niet omdat Hij op Maria en Jozef lijkt maar er gebeurt iets 
binnenin zijn hart waardoor deze oude man intuïtief weet wie Jezus is.  
Luister maar. 
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Evangelie 
Uit het hoofd navertellen en / of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg zie boven. 
 
Praktische toepassing 
Vraag de kinderen deze week speciaal te proberen om een lichtje voor andere 
mensen te zijn. Zij kunnen vandaag in het bijzonder aan Maria vragen of zij een 
lichtje in hun leven wil zijn. Niet voor niets heeft Maria van de Kerk de titel ‘Hulp 
der Christenen’ gekregen. 
 
Gespreksvragen 
Hoe oud is Jezus ongeveer in het verhaal van vandaag?  
Wie herkent Jezus wanneer hij op de arm van zijn moeder de tempel binnenkomt? 
Hoe weet Simeon dat het Jezus is? 
 
Lied en / of verwerking 
Zie suggesties boven 
 
Afsluiting 
Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één 
artikel van de geloofsbelijdenis of lied ‘Ik geloof’ van Jan Visser (zie muziekbundel 
Zingen maakt blij). De voorbede kan met de volwassenen in de kerk meegebeden 
worden of in een aangepaste (verkorte) versie voor de kinderen. Het mooiste is 
wanneer de kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk.   
 

Bij de Eucharistieviering  
voor gezinnen 

 
Thema 
Onopvallend tussen de mensen of 
Herken jij Hem, het Licht van de wereld?  
 
Liederen 
Zie boven voor verschillende liederen rond het Thema van 
deze zondag. 
 
Openingsgebed 
Almachtige eeuwige God,  
op deze dag is Jezus uw Zoon als mensenkind voor U verschenen  
en in de tempel opgedragen.  
Wij bidden U:  
geef dat ook wij met een zuiver hart voor U mogen verschijnen.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
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die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen. 
 
Evangelie 
Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg; zie boven. 
Bij dit evangelie de rol van ‘verteller’ door de diaken of priester laten voorzelen. 
 
Voorbede 
Bidden wij tot God, die er voor alle mensen is. 
1. Voor onze Paus, bisschoppen en priesters, dat zij, met de hulp van Maria, 

steeds het Licht van Jezus aan de mensen mogen blijven doorgeven. 
2. Voor onze wereld, waarin nog zoveel dingen gebeuren die het daglicht niet 

kunnen verdragen, dat Uw Licht de mensen anders mag maken. 
3. Voor alle kinderen die vandaag geboren worden, dat zij mensen om zich heen 

mogen hebben, die heel veel van hen houden en die een lichtje in hun leven 
willen zijn. 

4. Voor onszelf, dat ook wij proberen om in ons leven een lichtje voor andere 
mensen te zijn. 

 

Gebed over de gaven 
Heer, aanvaard de gaven  
die de Kerk U opdraagt om deze feestdag te vieren.  
Zoals U ook eens het offer van Jezus uw Zoon hebt willen aanvaarden  
toen Hij zichzelf gaf voor het leven van de wereld.  
Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 
 
De eigen prefatie van dit feest: 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om 
heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze 
Heer. 
Want uw Zoon, die eeuwig met U leeft, is heden opgedragen in de tempel en door 
de Geest geopenbaard als een glorie voor uw volk Israël en als een stralend licht 
voor alle volken. 
Daarom gaan ook wij vol vreugde uw Heil tegemoet en zingen U met Engelen en 
Heiligen dit loflied toe zonder einde: Heilig… 
 
Gebed na de communie 
Heer, breng door deze heilige Communie  
uw genade in ons tot voltooiing.  
U heeft het verlangen van Simeon vervuld,  
om Jezus te mogen ontmoeten voordat hij zou sterven.  
Help ons de Heer tegemoet te gaan  
en eens deel te mogen hebben aan het eeuwige leven.  
Door Christus onze Heer. 
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Uitwerking thema 
Organiseer op deze feestdag een echte (kinder)processie. Iedereen komt samen in 
een zijkapel of voor de kerk. Aan alle gelovigen wordt een kaars uitgereikt. Geef 
aan de kinderen eventueel een waxinelichtje (of Ledlichtje) in een glaasje (voor de 
veiligheid). De priester komt ook naar deze plaats en spreekt een openingswoord 
en een zegen gebed over de kaarsen uit. De kaarsen worden ontstoken en de 
priester loopt vooraan in de processie. Hij nodigt iedereen uit mee te lopen met 
de woorden: Laten wij in vrede de Heer tegemoet gaan. (zie voor uitgebreide 
teksten van de gebeden blz. 778-781 Altaarmissaal voor de Nederlandse 
Kerkprovincie). Het is inspirerend wanneer er tijdens de processie een lied 
gezongen wordt. De processie kan om de kerk heen gaan of binnen in de kerk 
langs de zijkanten. Een processie is een mooie, gelovige uitdrukking van onze weg 
naar de ontmoeting met Jezus, het Licht van de wereld. Een onvergetelijke 
ervaring voor de kinderen. 
 

 

 

 
 

 


