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FEEST VAN DE H. FAMILIE 
Zondag na Kerstmis 

Evangelie: Matteüs 2, 13-15. 19-23 

 

GEZIN OP DE VLUCHT 
 

Vers voor het evangelie (Kol. 3, 15a en 16a) 

Alleluia. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Het woord van Christus 

moge in volle rijkdom onder u wonen. Alleluia. 

 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 

 

Verteller: Toen de Wijzen waren vertrokken, 

 verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef 

 en zei: 

Engel: ”Sta op, neem het kind en zijn moeder mee, 

 vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, 

 want Herodes wil het kind opsporen om het te doden.” 

Verteller: Hij stond op en vluchtte in de nacht  

 met het kind en zijn moeder naar Egypte. 

 Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes. 

 Zo zou uitkomen wat de Heer gezegd had door de profeet: 

Profeet: ”Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.” 

Verteller: Nadat Herodes gestorven was, 

 verscheen in Egypte een engel van de Heer  

 in een droom aan Jozef en zei: 

Engel: ”Sta op, neem het kind en zijn moeder mee 

 en vertrek naar het land Israël. 

 Want degenen die het kind wilden doden, 

 zijn gestorven.” 

Verteller: Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee 

 en ging naar het land Israël. 

 Maar toen hij hoorde, 

 dat Archelaüs zijn vader Herodes was opgevolgd 

 als koning van Judea, 

 was hij bang om daarheen te gaan. 

 God waarschuwde hem in een droom 

 en daarom ging hij naar het gebied van Galilea. 

 Toen hij er was aangekomen, 

 ging hij wonen in een stad die Nazaret heette. 

 Zo zou uitkomen wat door de profeten was gezegd: 

Profeet: ”Hij zal een Nazoreeër genoemd worden.” 

 

Verteller: Woord van de Heer. 


