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4e ZONDAG VAN DE ADVENT 
Evangelie: Matteüs 1, 18-24 

 

JOZEF DOET WAT GOD WIL 
 

Vers voor het evangelie (Mt. 1,23) 

Alleluia. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En men zal 

Hem de naam Immanuel geven: God met ons. Alleluia. 

 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 

 

Verteller: De geboorte van Jezus Christus gebeurde  

 op de volgende wijze:  

 Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, 

 bleek zij, voordat ze bij elkaar gingen wonen, 

 in verwachting te zijn van de heilige Geest. 

 Omdat Jozef, haar man, leefde zoals God het wil 

 wilde hij haar niet in opspraak brengen. 

 Daarom dacht hij erover 

 in stilte van haar te scheiden. 

 Terwijl hij daarover nadacht 

 verscheen hem in een droom een engel van de Heer. 

 Die zei tegen hem: 

Engel: ”Jozef, zoon van David, 

 Wees niet bang Maria, uw vrouw, bij u te nemen: 

 het kind in haar schoot is van de heilige Geest. 

 Zij zal een zoon op de wereld brengen 

 die U Jezus moet noemen. 

 Want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.” 

Verteller: Dit alles is gebeurd, opdat uit zou komen 

 wat de Heer gezegd heeft door de profeet. Deze zegt: 

Profeet: ”Kijk, de maagd zal in verwachting komen 

 en een zoon op de wereld brengen, 

 en men zal Hem de naam Immanuël geven.” 

Verteller: Dat betekent: 

 God met ons. 

 

 Toen Jozef wakker werd 

 deed hij wat de engel hem had opgedragen. 

 Hij nam zijn vrouw bij zich. 

 

 Woord van de Heer. 
 


